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ÖNSÖZ 


Hamd alemlerin Rabbi olan Allah (c.c) a Salat ve 
selam Onun Habibi ve iki cihan güneşi Muhammed 
Musdafa (s.a.v) Efendimizedir. 

Aziz kardeşlerim bu kitapçığı sohbetlerimizden 
derleyip kitap haline getiren kardeşlerimizden Yüce rabbim 
razı olsun. Aynı şekilde yapımında ve dağıtımında maddi 
ve manevi emeği geçen tüm kardeşlerime ve okuyanların 
tümüne Yüce rabbim sevgi, muhabbet ve ilim irfan 
hâzinesinden ikram eylesin. 

Çok kıymetli kardeşlerim: Her mümin din kardeşim 
çok iyi bihr ki; 


Hidayet Yüce rabbimizden olduğu gibi Yüce rabbimiz 
hak edenlerden de yakın lı ğım, muhabbetini ve sevgisini 
asla esirgemez. Bu konuda bize düşen vazife kulluğun 
gereğini yapmaktır. 

Çünkü O şeksiz şüphesiz adalet sahibidir. 

Halil İbrahim Kul 
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YAZARIN HAYATI 

Halil İbrahim KUL 02/06/1963 Sivas İmranlının 
Uyanık köyünde dünyaya geldi. 

İlköğrenimini doğduğu köy (Uyanık) de okudu. Aynı 
yıl içinde İstanbul’un ilçesi olan Kadıköy’e geldi. Kartal 
Pendik imam hatip lisesinde öğrenim gördü, imam hatip 
sonrası Nakşibendî, şeyhlerinden Sivash, Bünyamin 
Yıldırım hoca Efendiden, İslam esasları; tasavvuf, Kur’ an-ı 
Kerim, , hadis, İslam, akaidi, fı kı h, siyer, tefsir gibi İslam 
hukukuna ait tüm bilgileri üstadı Bünyamin Yıldırım hoca 
efendinin maddi olarak kelam ve sohbetlerinden on beş yıl 
faydalandı. Manevi olarak da sevgi ve muhabbetinden ilim 
tahsil etti. 

Çocukluk yılları köyünde, gençlik yılları İstanbul, 
Kadıköy de geçti gençliğinde, yıllarının çoğu dekorasyon 
ve tadilat işleri ile geçti. Evli, altı çocuk babası, hayatının 
çoğunu hakkı sevenlere, kitap yazılarıyla, vaaz ve ilahi 
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kaset (CD) leriyle maddi ve manevi sohbet hizmetleri ile 
değerlendiriyor. 

Halil İbrahim Kul; 1990 yılında şeyhi Bünyamin 
Yıldırım Efendi Hazretleri taralından İstanbul'un 

Avrupa yakasına emri bil mağruf (irşad) vazifesi ile 
vazifeh olarak gönderilmiştir. 

Hizmetlerinden memnun olan şeyhi Bünyamin 
Yıldırım hoca efendi, Hahl İbrahim Kul a Oğlum biz seni 
adım, adım izledik, her gittiğin yerde bir muhabbet izi 
bıraktın, sen bizi memnun ettin Allah da seni memnun 
etsin. Buyurmuş ve: Oğlum bundan sonra ihvanın 
hizmetlerini yap ( derslerini tarif et) buyurarak halifelik 
görevine layık görmüş ve vazife vermiştir. 

Hahl İbrahim Kul bu bir denemedir imtihandır, 
inanç ve ihlâsı ile mahcup ve mahzun olmuş; 

Acaba bu güne kadar nefsim beni bu arzu ile mi 
dolandırdı düşüncesi ile çok üzülmüştür. 

Bu mahcubiyetinden ve üzüntüsünden, haberdar 
olan, şeyhi Bünyamin Yıldırım Efendi hazretlerini, evinde 
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ziyaret ettiği zaman; Halil İbrahim'e Şeyhi Bünyamin 
Yıldırım Efendi Hazretleri şöyle buyurdu; 

Oğlum biz sana imtihan (deneme) amacı ile söz 
söylemedik, biz denemeyi daha evvel yaptık, sonuçtan 
memnun olduğumuz için sana görev verdik; 

Verdik diyorum çünkü görevin verilmesini isteyen 
büyüklerimiz, ben tebligatımı yapıyorum. Sende vazifeni 
yap.devamla, 

Biz henüz senin hiçbir alametini meydana 
çıkarmadık, sen bizim hi7m p t1primi7i yapmaya devam et; 
Allah ikramları ile seni memnun edecektir. 

Bizim vazifemiz Allah a kul o lmak, Rasulullah 
efendimize ümmet, piranlanmıza layık ihvan (derviş ) 
olmaktır. Buyurarak hizmet görevini tekrarlamış ve 
hizmete memur edildiğini müjdelemiştir. 

Yüce Rabbimiz, cümlemizi rahmetine, Rasulullah 
efendimizin ş efaatin e ve cümle F. hlnİlahın himm e tler ine 
nail eylesin. (Amin) 


Halil İbrahim KUL 




Hikmetli sözler 


ilim: Eğer, okumak, yâda bir Üniversite 
bitirip, diploma almak olsaydı, Allah (c.c) onu 
mu tlaka ve mu tlaka Habibine nasip ederdi. 


Halil İbrahim Kul 


Güzel söz 

Doğru söze ve doğru, sözü söyleyene 
kızanlara , Allah (cc) gadaplanır; 
Allah’ı n gadaplandığı bir kulda 
Şeksiz şüphesiz lain şeytana 
asker olur. 

Halil İbrahim Kul. 
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İTHAF YAZISI 


Aziz kardeşlerim: 

iyi bilmeli ki yüce Mevla’nın ve rasulünün 
sevgisinde samimi olanların işi lâin şeytan ve dostları 
ta rafından zorlaştırılır. 

Kişi bu zorluklara katlanır ve niyetinde, 
istikametinde kusur etmez yolculuğuna devam ederse 
ameli ve niyeti ile yüce Mevla’yı memnun etmiş olur. 

Onun için Kâinatın Efendisi “Zorlukta rahmet 
vardırî” buyuruyor. 

Aksi halde işleri kolay olan, çoğu kişilerin niyet ve 
gidişatları nefsin ve şeytanın hoşuna gittiği için nefis ve 
şeytan onlara asla engel (yokuş) çıkarmaz. Bu hale 
sevinenler mana ilminden habersiz kalmış kişilerdir. 

Hâlbuki Rasulullah Efendimiz “Dünyada Mümine 
rahat yoktur. ” Buyuruyor. Unutmamalıyız ki insanlarda 
rahatlığı arzulayan zalim nefistir. Nefsin arzusuna 
sevinenlerde onun esiri mahiyetindedirler. Yüce Mevla 
istikamet sahibi olanlardan eyleye. Halil İbrahim Kul 





İyi düşün kardeşim! 


Ey insanoğlu: 

Bu fimi dünyaya koca bir ömrü, 
harcadığın halde, istediğin gibi bir 
eve sahip olamıyorsun! 

Peki; Ahirete, hiç 
çalışmadığın halde, orada nasd bir 
eve sahip olmayı 

Hayal ediyorsun? 

Halil İbrahim Kul 









Güzel söz 


Yüce Rabbimiz; 

Biz insflnnğııllannfl 
sayısız güzellikler 
dağıtmıştır, öyle ise sana 
ikram edilen güzellikleri 
bil ve bul ki; Hak ile 
muhabbetin güzel ola! 

Halil İbrahim Kul 








Kocasına hizmeti kölelik 
gibi gören hanımlar, 
onlarca patrona, 
oyuncak ve uşak olurlar 


KARI KOCA 
HAKKINDA 
AYETLER VE 
HADİS-İ ŞERİFLER 

1 ^1Ij 1 Cj^ 3 
Olj^f tdiii ûj S-İJ^ jt^CIİJ 


Rum 21 ve meali 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için sizin 
türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve 
merhamet var etmesi de O nun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için 


elbette ibretler vardır. 


4_U! 

J5sj aJLÎ\ OlS^j U aJJj 

1U .-»> 1 
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Göklerde o lanlarda, yerde olanlarda Allah’ın dır. 
Allah her şeyi kuşatır. 


4_U! 

JiClJi- Uj J® ^ di> 

Ç-?^" U ^ çLlJl ^ J? 

1 y»jjİ3 Û^'AJ^51 ^>tS\JL> 0^ ûJ* J 






iLJlp <u ûlif aJJI ûli ^1?- 1 jJjLâj Uj J2^»JL]Ij ( 

Nisa 127 ve meali 

Ey! Muhammed kadınlar hakkında senden fetva 
isterler, de ki: onlar ha kkın da fetvayı size Allah veriyor. 
Bu fetva kendilerine yazılan şeyi vermediğiniz ve 
kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yetim kadınlar, 
zavallı çocuklar ve yetimlere doğrulukla bakmanız 
hususunda kitap da size okunandır. Ne iyilik yaparsanız 
Allah onu şüphesiz bilir. 
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Lv^ <Lp ^ \ls>- w>YjsA jl 1 jjj»j y» S 1^*1 û)j 

£t-jÜl j ^vAj S yi OJ-J^“ L>e-Ly2 Lo. ^ ) L>eJ-vi2J 

û jJ-İjö ûir aJJI ûlî 1 jÂsj j 1 y^s>x3 öjj 

Nisa 128 ve meali 

Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü 
davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, 
uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir g ünah 
yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa 
ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik 
eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

aJJI 

\ Ç-LlvUl yL) 1 C)\ 1 J* yij 

4_U1 \jÂsjJ \ 4JLJjL«JIS"" l 8>JjXz2 Jı^ül 

j 'jjâp 

Nisa 129 ve meali 

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasmda 
adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün 
gönül verip ötekini askıda kalmış (sahipsiz) kadın gibi 
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bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve 
çok merhamet edicidir. 


aJJI 

La-jSCi»- \JL~0 İJ 4jJl J ( -jA 4jJl J lî^JLXJ ÛİJ 

Nisa 130 ve meali 

Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların 
her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). 
Allah, lütfü geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. 


KONULARA 

BAŞLAMADAN 


Hikmet, insaf ehli olan 
kulların mirası gibidir. 

İnsafını kaybetmişlere, 
hikmet dayak gibidir. 


Aziz kardeşlerim: Kitapçığımızda bulunan konulara 
geçmeden evvel hiç yorum yapmadan rasulullah 
efen dimizin şu mübarek sözlerine, tavsiyelerine biraz 
olsun kulak verelim ve biraz olsun, düşünelim; daha 
sonrada diğer konulan beraber inceleyelim ve idrak 
etmeye çalışalım, tnşaallah . 
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Allah resulü (sav) efendimiz 
buyuruyorlar ki; 

1) Allah için evlenip Allah için evlendiren Allah'u 
Tealanın dostluğunu kazanmış olur. 

tmam Ahmed B Hambel 

2) Nikah benim sünnetimdir. Kim sünnetimle amel 
etmezse benden değildir. 

tbni Mace 

3) Denkleri çıktığında kızlarınızı evlendirin. 
Musibet ve engellerin gelmesini beklemeyin. 

Cami üs sağir 

4) Dinini ve huyunu beğendiğiniz birisi size kız 
istemek üzere gelirse hemen evlendiriniz. Eğer böyle 
yapmazsanız yeryüzünde yaygın bir fitne ve fesat çıkar. 

Ramuz el hadis 




5) Evlenin muhabbetli ve çok çocuk yapan kadınla 
evlenin. Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizi çoğaltmak 
istiyorum. 

Ihya'u ulumiddin 


6) Sizden biri evlendiği zaman onun şeytanı sesini 
yükseltir ve şöyle der: Eyvah, bu Adem oğlu dininin 
üçte birini benden korudu. 

Ramuz el hadis 


7) Adam, bir kadınla dini ve güzelliği için evlendiği 
zaman, bunda onun için ihtiyaçtan kurtulma vardır. 

Ramuz el hadis 


8) Sizden biri evlendiği zaman ona şöyle densin:” 
Barekallahü lek ve bareke aleyk”(Allah seni mübarek 
eylesin ve bereket ihsan eylesin.) 

Ramuz el hadis 
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9) Sizden birisi evlendiğinde veya bir cariye, at veya 
hizmetçi alındığında elini onun alm üzerine koyup 
bereketle dua etsin. 


10) Fakirlik korkusuyla evlenmeyen bizden değildir. 

Camiüs sağir 


11) Zikreden dile şükreden kalbe ve ahiret 
hususunda sizlere yardımcı olacak sahha bir mümin 
kadına sahip olmaya çalışın. 

Tirmizi 

12) Kadın dört şeyi için nikahlanır. Malı için 
güzelliği için, asaleti (soyluluğu ) için ve dindarlığı için. 
Dindar olan sana gerekir. 

Müslim 


13) Kulun mizanına konulan şeyin en evveli, ehline 
çoluk çocuğuna verdiği nafakadır. 

Taberani 
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14) Erkek hanımına hanımda beyine sevgi ile 
baktıklarında Cenabı Hak da onlara rahmet nazarıyla 
bakar. Şayet erkek hanımının ellerini ellerine alırsa her 
ikisinin de günahları parmakları arasından dökülür. 


15) Dünyanın tamamı metadır. Dünya metanının en 
hayırlısı da Saliha bir kadındır. 

Müslim 


16) Kadınları sırf güzellikleri için nikahlamayınız. 
Çünkü güzellikleri onları tehlikeye atabilir. 

Sadece malları içinde nikahlamayınız. Çünkü 
malları onları azdırabilir. 

Dindar olanını nikahlayınız. Şüphe yok ki, 
burnunun bir kısmı kesik, kulağı dehk ve teni siyah 
dindar bir cariye, dindar olmayan hür bir kadından 
efdaldir. 

îbni Mace 
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17) Her kim bir kadınla şerefi için evlenirse Allah 
ona zilletten başka bir şey vermez. Her kim malı için 
evlenirse Allah ona fakirlikten başka bir şey vermez. Her 
kim soyu sopu için evlenirse Allah ona alçaklıktan başka 
bir şeyi artırmaz. 

Her kimde bir kadınla ancak gözünü haramdan 
korumak, namusunu korumak veya akrabalarına 
yardımcı olmak için evlenirse, Allah onun için o kadına 
hayır ve bereket o kadın içinde kendisine hayır ve bereket 


18) Bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde 
ölürse cennete girer. 

Ibni Mace 

19) Kadın beş vakit namazını, kıldığı Ramazan Orucunu 
tuttuğu, ırzını koruduğu ve kocasına itaat ettiği zaman 
cennete girer 

Feyzül kadir 
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20) Kocana hizmetin bir çeşit sadakadır. 


Feyzül kadir 


21) Kadının kocasına itaat etmesi ve onun hakkını 
itiraf etmesi ona cihat sevabına denktir. Ama siz 
kadınlardan bunu yapanlar pek azdır. Sizden biriniz 
evinde oturur kocasına hizmeti ve çocuklarının terbiyesi 
ile meşgul olursa o Allah yolunda cihat eden erkeklerin 
amehnin sevabına ulaşır. 

tbni 


22) Üç kişinin namazı kabul edilmez ve hiçbir 
hayırları semaya yükseltilmez geri dönünceye kadar 
kaçan köle, ayılıncaya kadar sarhoş, razı edinceye kadar 
kocasını küstüren kadın. 

Kütttbi sitte 

23) Dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse, o 
erkeğin kıyamet gününde eşi olacak olan huri eziyet eden 
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kadına şöyle seslenir “Allah seni helak etsin bu adama 
eziyet etme o dünyada senin yanında bir misafirdir 
yakında senden ayrılıp bize kavuşacak. 


24) Kadınların en hayırlısı, kendisine baktığın 
zaman seni sevindiren, emrettiğin zaman sana itaat eden 
ve senin yokluğunda kendisini ve senin malını koruyan 
kadındır. 

Ebu Davud 


25) Kadınların en şerlisi açılıp saçılan ve 
böbürlenendir. Onlar münafıklardır. Onlardan cennete 
ancak çok azı gireceklerdir. 

Camiüs sağir 


26) Ey kadınlar ihtiyaçlarınızı karşılayan olmadığı 
zaman Allah Teala size ihtiyacınızı temin etmeniz için 
evlerinizden çıkmanıza izin vermiştir. 

Buhari Mülim 
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27) Kadın örtülmesi gerekli olan bir varlıktır. Evden 
dışarı çıkınca şeytan gözünü ona diker. Kadın için 
Rabbinin rahmetine en yakın olduğu yer evinin içidir. 


28) Peygamber efendimiz (sav) bir kadına şöyle 
dedi: Kocana karşı hizmetine dikkat et. Çünkü cennete 
girmende, cehenneme girmende kocana yapacağın 
hizmete bağlıdır. 


29) Kadınlar zayıf yaratılmıştır. Onların ayıplarını 
evlerde örtün ve sükunetle karşılayın. 

Keşftil hafa 

30) Kadınlar erkeklerin tamamlayıcı parçasıdır. 

31) Kadın kocasının evinden zarar verici bir şekilde 
olmaksızın Allah rızası için harcadığı zaman bu 
harcamasına karşıhk onun için sevap vardır. Kocasının da 
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kazandığından dolayı sevap vardır. Bunların bazısı 
bazısının sevabını azaltmaz. 


32) Bir kimsenin Allah rızası için ailesine masraf 
yapması, onun için sadaka olur. 

Buhari 


33) Kıyamet günü kişinin mizanına konulacak ilk 
şey ailesinin nafakası için harcadıklarıdır. 

Heysemi 


34) Kimin yanında iki tane hanımı olurda aralarında 
dengeli hareket etmezse, kıyamet günü bir tarafı düşük 
felçli halde gelir. 

Tiraıizi 

35) Allah kadınlara kıskançlık vermiştir. Kim onlara 
sabrederse ona şehid sevabı vardır. 

Fethül bari 
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36) Eşine sevdiğini söylemekte dahi ecir vardır. 


Taberani 

37) Kadınlara iyi ve doğruyu tavsiye edin anlatın. 
Onlarla hoş geçinin. 

Buhari 


38) Kıyamet gününde Allah katında erkekten 
sorulacak emanetlerin en büyüğü, erkeğin karısıyla olan 
cinsi hayatıdır. Kadından sorulacak olanda erkeğine karşı 
davranışıdır. 

Ebu Davud 

40) Kendiniz, çocuklarınız ve mallarınız hakkında 
beddua etmeyiniz. Çünkü Allah’ın her dileği kabul 
edeceği bir vakte rastlaya bilirsiniz. O zamanda 
beddualarınız kabul edilir. 

Müslim 

41) Kocasına teşekkür etmesini bilmeyen bir kadına 
Allah rahmetiyle muamele etmez, oysa ki kadın kocasız 
yapamaz. 

Hakim 
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42) Bir ev halkı birbirlerine iyilik ve ikramda 
bulunduğunda, Allah üzerlerine rızık akıtır ve bu 
kimseler Allah’ın himayesinde olurlar. 


43) Kıyamet gününde Allah katında emanete 
hıyanetin en büyüklerinden biri, karı koca birbirleriyle 
birlikte olduktan sonra erkeğin karısının sırrını 
yaymasıdır 

Müslim 

44) Karısının kötü huyuna tahammül eden erkeğe 
Allah'u Teala ibtilaya sabreden Eyyüb aleyhisselem'a 
verdiği mükafatı verir. Kocasının kötü huyuna tahammül 
eden kadına da firavunun nikahında bulunan Asiye ye 
verdiği mükafatı verir. 

Tirmizi 

45) Evin erkeği ev halkının çobanıdır. Her 

bakımdan onlardan sorumludur. Buhari 
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46) Erkeğe hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz. 


Ebu Davud 


47) Yabancı erkekle konuşurken ciddi, kaba ve kı s ık 
sesle konuşunuz. 

Feyzül kadir 

48) Bir zaman gelecek ki; kişi hanımı, anne babası 
ve çocukları yüzünden helak olacaktır. Bunlar onu 
fakirlikle ayıplarlar ve gücünün yetmeyeceği şeyleri 
kendisinden isterler. Bu sebeple adam tehlikeli işlere 
girişir. Dini gider kendiside helak olur. 

Beyhaki 

49) İnsanların en kötüsü ailesine sıkıntı verendir. 


Bu lı ar i 

50) Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin ederim 
ki, bir adam hanımını yatağına çağırırda kadın bu daveti 
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redderse kocası o kadından razı oluncaya kadar Allah o 
kadına dargın olur. 


51) Kadın kocasının izni olmadan nafile oruç 
tutmasın. 

Riyazüs salihin 

52) Yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin 
kusurlarını yüzlerine vurarak ayıplamayın Onları 
dövmeyin, cezalandırmak düşüncesiyle evde tek başına 
terk etmeyin. 

Ebu Davud 


53) Siz tertemiz ve namuslu olun yabancı kadınlara 
sarkıntılık yapmayın ki; kadınlarınızda namuslu olsunlar, 
iffetlerini korusunlar ve şereflerini kaybetmesinler. 

Suyiti 

54) İyilik yapacak hiçbir vesile bulamasanız evde 
zevcelerinizle yatmanız da sizin için bir hayırdır. 
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Müslim 


55) Ümmetimin başına bela musibet getiren on beş 
özelliğin biride adam karısına itaat edip anasına isyan 
ettiği zaman arkadaşına iyilik edip babasına kötülük 
yaptığı zaman. 

Tirmizi 

56) Sizden biriniz karısını köle döver gibi dövmesin 
sonra aynı gün akşam beraber yatacaklardır. 

Buhari 


57) Allah katında en sevilmeyen helal boşanmaktır. 

EbuDavud 

58) Kurduğunuz aile binasını talak ile yıkmayınız, 
çünkü bir boşanma olunca arşı ala titrer. 

Muhtarül Ehadis 

59) Evleniniz fakat dini bir sebep yokken 
boşanmayınız. Çünkü Allah zevklerine düşkün erkek ve 
kadınları sevmez. 

Camiüs sağir 
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60) Haklı bir sebebe dayanmadan, kocasından 
boşanma isteğinde bulunan bir kadın cennetin 
kokusundan mahrum kalır. 

Ibni Mace 


61) Kadının cihadı kocasıyla güzel geçinmek için 
azami gayreti göstermektir. 


62) Eğer kadın kocasından başkası için koku sürerse 
bu onun için bir ateş olur. 

Müslim 


63) Allah sık, sık eş değiştiren çeşnici kadın ve 
erkeklere lanet eder. 

Camiüs sağir 


64) Ey kadınlar topluluğu sadaka verin çünkü ben 
sizleri cehennem ehlinin çoğunluğunu teşkil eder 
gördüm. Neden Ey Allah’ın Resulü diye sorulunca şöyle 
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buyurdular: “Çok lanet okuyorsunuz bir de kocalarınızın 
size karşı iyili kl erini unutup nankörlük ediyorsunuz. 


65) Sizden biri helaline yakın olmak istediğinde 
örtünsün, hayvanlar misah çıplak olmasın. 

Ramuz el hadis 


66) Kadın kocasının evinden kaçar giderse tâki evine 
geri dönüp, elini kocasının elinin üzerine koyup 
“Hakkımda dilediğini yap” diyene kadar kıldığı hiçbir 
namaz kabul olunmaz. Bir kadın ,namaz kıldıktan sonra 
kocası için dua etmedikçe ,onun kıldığı namaz kabul 
olunmaz reddedilir. 

Kenzül umma] 


67) Görmeden yapılan nikâhın sonu üzüntü ve 
pişmanlıktır. 

Müslim 
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68) Evin bir köşesinde eski bir hasır çocuk 
doğurmayan kadından hayırlıdır. 


69) Sizden biri geceleyin helaline yakın olurda sonra 
tekrar dönmek isterse, ikisi arasında abdest alsın. 

Ramuz el hadis 

70) Sizden birisi helaline yakın olduğu zaman çok 
konuşmasın. Zira bu dilsizliğe sebep olur. Gene sizden 
birisi zevcesine yakın olduğunda zira fercine bakmasın, 
buda körlüğe sebep olur. 

Ramuz el hadis 


71) Sizden birisi helaline yakın olduğunda ona sadık 
olsun. Kendi haceti bitmiş olsa da helalinin ihtiyacı 
bitinceye kadar acele etmesin. 

Ramuz el hadis 


72) Sahha bir kadın Salih olmayan bir erkekten daha 
hayırlıdır. Kocasına hizmet eden bir kadın için 
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cehennemin yedi kapısı kapanır ve cennetin sekiz kapısı 
açılır. Sonra oraya dilediği kapıdan sorgusuz hesapsız bir 
şekilde girer. 

Mişkatül Mesabih 


73) Bir kadın kocasının elbisesini yıkadığı zaman 
Allah teala ona bin sevap yazar ve bin hatasını da 
bağışlar. Üzerine güneşin doğduğu bütün mahlûkat onun 
bağışlanması için istiğfar eder. Ayrıca bu kadının derecesi 
bin derecede yükseltilir. 

Keşftil Hafa 

74) Hangi kadın, geçim derdinden ötürü kocasını 
üzer , onun gücü yetmeyeceği şeyleri zorlarsa , Allah teala 
onun farz olsun nafile olsun hiçbir ibadetini kabul etmez. 

Ahmedi b. Hanbel 


75) Yeryüzündeki her şey altın ve gümüş olsa, bir 
kadında bunları alıp kocasının evine getirse, sonra günün 
birinde kalkıp Sende ki m oluyorsun mal benim malım 
senin hiç bir malın yok diyerek kocasına karşı 
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böbürlenirse , ne kadar çok olursa olsun Allah teala onun 
yapmış olduğu amelleri siler atar. 

Ahmed b. Hanbel 


76) Bir kadın evinden çıkarken süslenerek ve güzel 
kokular sürünerek çıkarsa ve de kocası buna rıza 
gösterirse, kadının attığı her adım karşılığında kocası için 
cehennemde bir ev inşa edihr. 

El mtisned 


77) Gezen her kadınla beraber bir şeytan vardır. 
Gözü güzel bir kadına ilişen bir kimse, hemen gidip 
helah ile münasebette bulunsun. Zira cinsi münasebet 
hususunda kadınlar birbirinden farklı değildir. 


78) Hangi kadın kocasına bugüne kadar senden 
hiçbir hayır görmedim derse o kadın gündüzlerini oruçla 
geçirip gecelerini ibadetle geçiren biri olsa dahi Allah 
Teala onun yetmiş senelik ibadetini silip yok eder 

Ahmed b. Hanbel 
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Acizliğini idrak 
edip, AUah(cc)ın 
verdiği nimetlere 
şükreden ve 
onunla, etrafına 
faydalı olmaya 
çalışan kişiler âlim 
sayılırlar. 


İyi biliniz ki, Kul ile Allah (cc) arasında ki, 
en büyük engel, kişinin nefsi arzularıdır. 






AİLE 

HAYATINDA 
AKLIN YERİ 

cr^j 11 ^ ri 


İnsanlar kendi fikirlerini öne 
çıkarmakta inatlaşınca! 
Allah-u teala Hazretleri 
onlann kalplerini, gözlerini, 
kulaklarını perdeliyor. 


ar 


ı aJij aJj 


o jJTjö û>-p jiia <11^ jrj isLf-iî 


Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. 
Bütün işler O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve 
O’na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz 
değildir. 
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Güzel söz 

Unutmayınız ki; Akıl Allah'ın emri 
Rasulullah efendimizin izi doğrultusunda 
çalışınca akıldır. 

Aksi halde geçici hevesler için çalışan 
akıl, nefis ve şeytanın esiri ve düdüğü 
mahiyetindedir. Allah nazarında hiç bir 
değeri yoktur. Hatta, çoğu zaman 
İnsanların akılları sebebi ile başına 
nice belalar ve musibetler gelir. 

Halil İbrahim Kul 


Aziz kardeşlerim: Biz toplum olarak, millet olarak, 
gahba Allaha güveni kaybettik, yâda kaybetmiş bir 
duruma geldik. Allaha ve Rasulüne güveni kaybedenler, 
akıllarına sarılıyorlar. Akıllarıyla dünyanın düzenini 
ayarlamak istiyorlar. 
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S^&ikoeafiiikole^ii _ 8%^\6raAMi2ftul 

Unutmayın! Kul ne zaman Allaha güveni, sadakati, 
teslimiyeti unutursa o zaman A Halım teala da kulunu 
unutuyor. 

Yani Allah unutur mu? Hâşâ ama O unutana 
kendisini ve nimetlerini unutturuyor. 

Nimetlerini unutturunca kul, kendi gücüyle, 
kuvvetiyle bazı işleri yapabileceğini, başarabileceğini ve 
dünya hayatında kendi gücüyle bütün eksikleri, 
noksanlarını düzelteceğine inanıyor, kendi aklına o kadar 
güveniyor ki; güvendiği sadece aklı oluyor. 

Sadece akla güven olunca insan aklıselim ile 
düşünemiyor. Dikkat ediniz! insanlar kendi fikirlerini 
öne çıkarmak isteyince 

Allah-u teala Hazretleri onların kalplerini, gözlerini, 
kulaklarını perdeliyor. 

Kime karşı? Rahmete karşı, nimete karşı, anlayış 
ufku daralıyor. Anlayış ufku daralan insanlar da 
dünyanın renginin Cenabı Hak taralından 
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değiştirildiğini her sene bütün varlıkların ölüp de 
diriltildiğini unutuyorlar. 

Örneğ in şimdi güz mevsimine bakın, otlar hiç yok, 
yeşilhğini kaybetmiş. Hepsi öldü, hatta onlarla birlikte 
böcekler de kayboluyorlar. Yani milyarda bir böcek 
göremiyorsunuz. 

Fakat bahar gelince bakıyorsunuz o çiçeklerin, o 
yeşil doğanın rengini değiştiren kudretin sahibi o 
yeşillikleri kokusuyla beraber verirken tekrar o kaybolan 
mahlûkatları da dirilterek hayat vererek aklı olan her 
insana ayrı, ayrı nasihat ediyor, uyarıyor. 

Diyor ki; Ey kullarım bakın bütün mahlûkatı var 
eden benim, yok eden benim, , güç benimdir sende güç 
yoktur; sende ki güçte benim ikramım kadardır. 

Seni de zamanı gelince öldüreceğim, ama 
dirilttiğimde bu böcekler gibi dünyada olmayacaksın. 
Öyle bir şansında olmayacak. Tabi hal böyle iken kendini 
çok akıllı zanneden insanlar, kendini müstağni ve yüksek 
zanneder. 
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Kendini büyük akıl sahibi zannediyorlar. Dolayısıyla 
kudret ve kuvvetin geldiği kanalı, kudretin sahibini 
unutuyorlar. 

Ve bugünkü gençliğimize baktığımız zaman böyle 
bir uçurumda olduğumuzu görüyoruz. 

Kızlarımız evlenmeden çeyiz kazanacak, kocası 
çalışmazsa kocasını geçindirecek bir sanatı olsun diye 
sanat öğrenecek. 

Bakın dikkat edin hiç hayırlı koca isteme ahlakı yok 
çünkü Allaha güveni unutmuşlar, akıllarına güveniyorlar. 
Yada öyle yetiştirildiler maalesef. 

Gençlerimiz ev yapacak, araba alacak v.s. 
ihtiyaçlarını temin edecek ki evlensin, rahat etsin. 
Hâlbuki evlenmeden yuva yapana da ben rastlamadım. 

Yani evlenmeden ev, arsa alan, ev yapan, daire alan 
v.s. birine ben rastlamadım. 

Böyle bir şey yok. Milyonlarda bir tane vardır, 
istisnalar kaideyi bozmaz. Demek ki A Halım Teala 
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bereketi hanımlara vermiş, onların evde durması bir 
erkek için büyük berekettir. 

Bir hanım akıl sahibi olan insan için büyük 
berekettir. Koca tabi ben çalıştım, kazandım, ev yaptım, 
araba aldım der. 

Ancak böyle derken erkekler bir işe yaramaz 
demiyorum. 

Kadın kadınlığını bildiği kadar bereketlidir. Erkekte 
vazifesini bildiği kadar bereketlidir. Daha doğrusu karı 
kocanın İslam’a uygun olan fikirleri kadar hayatın 
bereketine erişirler. 

Kazanan erkektir. Ama bereket hanımlardadır. 
Tutunan, tutan hanımdır. Eğer bir evin hanımında 
savurganlık varsa o evin erkeği ayda birkaç milyar 
kazansa dahi basit bir ev sahibi olamıyor. 

Ama az bir maaşla çalışan bir kişinin hanımı 
idareciyse, kanaatli ise, biraz ev hanımlığı sanatından 
haberdarsa bakıyorsunuz ki o az maaş alan kişi ev 
yapmış, daire almış v.s. evine oturmuş, kiradan kurtarmış. 
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Hal böyleyken yine bizim kızlarımız, hanımlarımız 
ev hanımlığını i li m ve sanat saymıyorlar. 

Hanımlar için ev hanımlığı ilmin ve sanatın en 
büyüğüdür, en değerlisidir, en şereflisidir. 

Ve dikkat edin çalışan hanımlardan yuvasında mesut 
olan birini bana gösteremezsiniz. Veya çalışan bir 
hanımın rahat huzurlu olanını, kocasını veya evla dini 
bana gösteremezsiniz. Nefisleri tatmindir; onun için bir 
şey demem; ben huzurdan söz ediyorum. 

Hanımın işyeri evinin ortasıdır. Bunu tersine 
çevirmişler; kadının mescidi evi demişler, kadınları iş 
yerlerine hapsetmişler, patronlara da esir durumuna 
düşürmüşler. 

Allahın rahmetinden uzaklaştırmışlar. Uzaklaştırmak 
gibi bir tuzak kurmuşlar. Hal bu ki; 

Kadmm mescidi evi değil de kadının işyeri evinin 
içidir, ortasıdır. 


41 




S%aM\6m/wm,2?<Ml 


Kalbinde cemaat, rahmet, huzur, ilim, irfan, Allaha 
itaat varsa o zaman evi de ne güzel bir mescididir, ne 
güzel bir rahmettir, hem de bulunmaz bir nimet. 

Öyleyse aklın vazifesi tedbir almaktır. Yani işsizliğe, 
aç kalmaya, musibetlere karşı aklımızın yettiği kadar 
tedbir almak a ki m görevidir. 

Ama yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Trafik kazası 
mı geçireceğiz, hasta mı olacağız ne olacağımız belli değil. 
Öyleyse Allaha tevekkül edelim. 


Ayet-i kerimede rabbimiz buyuruyor; 



Tevbe /129 ve meali 


Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. 
O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na 
tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” 

Kulum de ki ben Allaha tevekkül ettim, Ondan 
başka ilah yoktur, yaratıcı yoktur, Ondan başka kuluna 
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sahip yoktur, Ondan başka kulunu koruyan, Ondan 
başka bir dost yoktur. 

Çünkü O arş-ı âlânın yerin, göğün ve bütün 
semavatın Rabbi olan Allah’tır. 

Ve bu ikisi arasında olan bütün mahlûka tın 
yaratıcısı da Allah’tır. Sahibi, koruyucusu da Allah’tır.” 
Böyle de ki şu aklını, nefsinin, toplumun, v.s. 
duygularının esiri olmaktan kurtarasın. 

Şöyle bir silkin, çık kardeşim. Esir olma. A Halım 
Teala aklı niye verdi? Kendisini tamyabilmemiz için 
verdi. O akla esir olalım, o akılla dünyanın çar kı m 
çevirelim diye vermedi. Aksine iki dünyanın serve t ini 
kazanalım diye Yüce Mevla akh biz insanoğullarına 
hediye olarak verdi. 

A İla Ivıı Tealanın akıl nimetini kullara vermesi 
kulların şu hakikatlerin görülmediği dünyada gerçek 
hakikat olan Allah-u tealanın sır ve esrarını anlayıp 
nimetlerine mazhar olmak içindir. Allah-u Teala 
kullarına aklı, fikri bunun için vermiştir. 
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Hikmetli söz 


Galiba inanan salih bir insan 
için en büyük fakirlik yuvada 
huzursuzluk olsa gerek. 


Halil İbrahim Kul 
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YUVADA 

İLK 

HUZUR 


Galiba inanan salih bir insan 
için, en büyük fakirlik yuvada 
huzursuzluk olsa gerek. 


aJJ! 

/i ^ lAJl^s Ifll; ^ 


Mümin 40 ve meali 

“Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar 
ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mümin olarak salih 
bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada 
hesapsız olarak nzıklandırda r aklar dır.” 


İnsan hayatı var olduğu müddetçe evlilikler 
huzursuzluklar var olacak; huzursuzluk var olduğu gibi 
yuvalarda huzur da var olacaktır. 

Yuvasında huzur arayanlar önce fikirleriyle, 
düşünceleriyle yuvalarını aydınlatmaları gerekir ki; güzel 
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düşünceler hürmetine yüce Mevla da o insanın evine 
huzur ve muhabbeti temin etmenin fırsatını, ilmini o 
kulunun gönlüne ikram eylesin. 

Aksi halde bir insanın kendi düşünceleriyle halkın 
akışına göre olan duygularıyla kurulacak olan yuvalarda 
halkın huzursuz olduğu gibi halka ayak uydurmaya 
çalışarak kurulacak yuvalarda da asla huzur 
bulunmayacaktır. 

Örneğin: Genç kızımız yada delikanlımız 
evlenecekler, ama kuracakları yuva kendi bütçelerine göre 
değil de toplumun memnun olacağı şekilde eşya seçimi 
yapılıyor; bu halde yeni yuva kuran genç çiftlere ağır 
geldiği için gelin hanım daha gelinliğini çıkarmadan damat 
beyle arası açılıyor. 

Manevi olarak da; bir genç kızımız daha baba 
evinde iş hayatına atılıyor; bu genç kızımıza soruyoruz. 

Niçin çalışıyorsun babanın annenin senin çalışmana 
ihtiyaçları var mı? 
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Kızımız cevap veriyor: h 

-Hayır yok. 

-Eee niçin çalışıyorsun öyleyse? 

Kızımızdan aldığımız cevap çok enteresan . 

-Babamın ve annemin benim çalışmama ihtiyaçları 
yok ama ben çalışmalıyım. 

Niçin çalışmak sın? diye sorunca, kızımızın cevabı 
şöyle! 

-Yarin ben evlenince kocam (eşim) hayır sız olur; 
çalışmaz ise benim çalışmam gerek onun için çalışmalıyım, 
diyor genç kız ımı z ! 


Tabi ki kızımız kendine göre yada fikri bozuk bir 
topluma göre haklı ama gerçeklerden çok uzaklarda, 
malesef karanhk bir düşünce mağduru olduğunu bilmiyor. 


Anne, baba, kardeş aşağı yukarı hep aynı görüşte 
Ama bilmiyorlar ki bu gibi düşünceler gelecekte kurulacak 
olan yuvaya huzursuz, işsiz, hayırsız bir kocaya davet 
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çekiyor. Yani kardeşlerimiz kı z larımız yada anne babalar 
gönüllerini hayırsız bir kocada kilitlemişler, âdeta hayırsız 
bir koca için gazete ilanı vermiş gibi oluyorlar, ama 
maalesef bunun bilincinde olan çok az kardeşlerimiz 
vardır. 

Hemen bana şu soruyu sorabilirsiniz. 

Nasıl olurda geleceğini korumak için iş dünyasına 
atılan bir insan için böyle düşüne bilirsiniz? 

Yada böyle bir davranışın sonunda nasıl böyle bir 
istek hasıl olabilir? Düşünüp kendi kendinize yada bize 
sorabihr siniz. 

Aziz kardeşim kâinatı ve içindekileri yaratan yüce 
Allah (c.c) kadını yaratmış ve bereketli kılmıştır. 

Eğer kadın evinin kadını evinin hanımı olmak 
muradında olur ve evinin hanımı çocuklarının annesi olma 
arzusuyla yetiştirilir ve yüce Rabbimizden de hayırlı bir eş 
isteğinde bulunursa bu hal Mevla'nın çok hoşuna gider ve 
onu evinin sultanı yapar, kocasının gözdesi, çocuklarının 
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annesi, mahallenin gülü, cennetin misafiri olarak yaşatır, 
her iki dünyasını da memur eder o kulunu şereflendirir. 

Ayrıca kocasına da öyle bereket ihsan eder ki; evine 
bir malzeme gelse Mevla onu en az üçe beşe katlayarak 
bereketlendirir ve gühstan bir yuvaya kavuşturur. 

Onun o huzurunu görenler şaşırarak sorarlar senin 
kocan çok az bir maaşla çalışıyor; siz bu kadar çocukla bu 
kadar az maaşla nasıl geçiniyorsunuz? 

Hâlbuki benim kocam senin kocanın aldığı maaşın 
iki üç katını alıyor ama biz zor geçiniyoruz. Sizin eve 
Hızır mı uğradı yoksa? Derler bu gibi sözleri az da olsa 
mahallenizde komşularınızın bazılarından 

duymuşsunuzdur. 

Ama eğer böyle değil de yazımızın baş kısmında 
olduğu gibi işini Allah a bırakmayıp kendi kafasına göre 
yuva kurmaya hazırlanan insanlarımız bu fi ki rleri 
huzursuz toplumdan aldıkları için onların hafızalarında 
ancak ve ancak çok para kazanmak ve onunla mutlu 
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olmak var olduğu için paranın insana huzur verdiğini, 
aksine çok parayı seven insanlar para ellerine geçince 
çeşitli dalalet ve sapıklıklara yada kötü alışkanlıklara sebep 
olduğu için bu gibi insanlara çok para kazanmak tıpkı ateş 
kazanmak gibi oluyor. 

Nasıl ki çocuğun eline ateşi verirsinizde kendi 
oturduğu evini yakar, yada çocuğunuzun eline bir silah 
geçirse aileden birini öldürür ya, işte çok para kazanan 
madde düşkünü insanlar da aynen öyle oluyor yuvasını 
tıpkı cehenneme çeviriyor gayri meşru işlerle .... 

Yanlış anlamayın madde insana huzursuzluk verir 
demiyorum. Böyle bir iddiada bulunduğum yok. Aksine 
madde akıllı bir insan için bir araçtır dünya ve ahireti 
kazanmaya vesiledir. Ancak maddeyi çok seven madde 
insanların eline geçince madde bir yangına dönüşüyor, 
aileyi yakıp yıkıyor. 

Bunun canlı örneğini televizyon ve gazetelerde 
görüyorsunuz ama ibret alanlarımız çok az bir aile 
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bireyiyle oluyor. Zaten evlenmeden kocasının hayırsız 
olacağını düşünen kocasının çalışmayacağını kendisinin 
çalışması için bir ortam hazırlama düşüncesi esasen 
kendisinin değil daha evvel söyledim şahısa ve topluma 
vesvese veren vesveseci lain şeytanın ve nefsin 
düşünceleridir. 

Benim saf temiz kardeşimde nefsin fısıltısı olan 
vesveseleri kendi düşüncesi zannettiği için nefsin esiri 
durumuna düşüyor ve nefsini aslan kendisini de aslanın 
oyuncağı durumuna düşürüyor. 

Şeytan vesveseleriyle fikirleriyle kurulan yuvalarda, 
yada kurulacak yuvalarda huzur aramak havada balık 
tutmaktan daha imkansız gibidir. Diye düşünüyorum 
kardeşlerim. 
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İTAATSİZ 

HUZUR 

OLMAZ 


İtaat, maddi ve manevi 
olarak, kulu yücelten, 
ilahi bir ruhsatın adıdır. 


^U 4jJl 

Tegabün .16 ve meali 

O hâlde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı 
gelmekten s akının . Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz 
için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte 
onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir 


Sevgili kardeşlerim; hepinizin bildiği gibi dünya 
hayatında her insan çifti mutlu bir yuvaya sahip olmak 
ister ve bu insan olarak her gencin ve genç kızın en tabi 
hakkıdır. 
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Ancak tam bunun aksine evli olan, yani evlenip yuva 
kuran kardeşlerimizin maalesef bir çoğunun kurdukları 
yuva ile beraber, adeta kendilerini bir felaketin içinde 
bulurlar ve huzurlu bir lokma yemek yiyecek kadar kısa 
bir zamana hasret kalırlar. 

Onun için sevgih Müslüman kardeşlerim huzurlu bir 
yuvaya nasıl sahip olabihriz? 

Sualleri her gencimizin ve genç kızlarımızın 
hafızalarında cevap bulamayan bir sual haline gelmiştir. 

Günümüz insanları içinde çok az arkadaşımız veya 
çok az akrabalarımız mutlu bir yuvaya sahip olan 
dostlarımız vardır. 

Cenabı Zül-celal hazretlerinin cümle din 
kardeşlerimize huzur ve saadetli bir yuva bahşetmesi dileği 
ile sözlerime başlıyorum. 

Yüce Rabbimiz huzur ve saadet arayanlara şu emir ve 
tavsiyede bulunuyor. 

jİi' 
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\jÂÂj\j ^si U 4jJl 

ûdJ^jli ^ 

Tegabün 16 ve meali 


“Allah'a karşı gelmekten gücünüzün yettiği kadar 
s akının . Buyr uklarını dinle yin itaat edin .Ke ndinizin 
iyiliğine karşılık olarak mallarınızdan (Allah için) sarf 
edin.Nefsinin tamahkar lı ğından korunan kimseler işte 
onlar saadete erenler (huzuru yakalayanlar) dır. 


İnsanları yaratan Allah beraberinde huzurlu bir 
yaşam biçimini de böylece biz aciz kullarına tarif etmiş ve 
huzurun saadetin yolunu bir kaç maddeye bağlamıştır. 

Birinci madde olarak Allah'a karşı gelmekten 
s akınmay a ba ğlamış tır ve Allahtan korkmaya. 

ikinci madde olarak itaatli bir kul o lmay a bağlamıştır. 

Üçüncü olarak kendi saade timiz, için yoksul fakir 
veya muhtaç olan insanları korumaya onlarrn ihtiyaçlarını 
karşılamaya diğeri nefsimizin arzu isteklerine 
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aldanmay ar ak cimrilikten vazgeçmemize ve insanlığın 
faydasına olan işleri yapmamıza bağlamıştır. 

işte Rabbül Âlemin insanların mutluluğu 
yakalamaları için yukarıda ayeti kerimede bulunan şartları 
temel esas olarak kavraya bilmemiz için gereğini yapmaya 
davet ediyor. 

Demek oluyor ki; kulunu yaradan yüce Allah kulları 
yoktan var ederken kulların saadetini de hazırlamış ve 
beyan etmiştir. 

Bizler bu ilahi ferman üzerinde biraz düşünecek 
olursak Allah'a karşı gelmekten sakınanlarla ancak 
huzurlu bir yuva kurma ve huzurlu bir hayat yaşama 
imkânı olduğuna işaret buyuruyor. 

Tabi ki; Allah'a karşı gelen insanları da tanımak 
lazım geldiğini her Müslüman’ın ayrı, ayrı bilmesi 
gerekir. 

Yüce Kıır-an'ı Kerim'de Allah'u Teala buyuruyor. 
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^*1 j> - J 1 iİJl^zj UJ 1 jJ yû *)lj 

İ Oâ£JI Ai\ JJ> b/yh ûj Oâ£JI Ai\ JJ> \/yls] 


C) y>eJ_liJ 
Nahl 116 ve meali 

“Diliniz yalana alışmış olduğu için her şeye şu haram 
şu helal demeyin. Zira Allah'a karşı yalan uydurmuş 
olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise şüphesiz 
saadete eremezler” (huzuru bulamazlar) 

Demek ki sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı gelmek 
sadece namaz kılmamak, hacca gitmemek değil Allah’ın 
helal kıldığını kendine yâda çevresine haram diye yaygara 
yapanlarda Allah’a karşı gelmiş oluyor. 

İsterse bu kardeşimizin ibadeti herkesten de çok 
olsun. Bu gibi insanların, evinde huzur ve saadeti 
göremezsiniz. 

Yani bildiğiniz kadar, zahiri ve batını hatalardan uzak 
olmaya çalışmak Allah’a ibadetin en güzel örneğidir. Aynı 
zamanda huzuru yakalamanın da bir usulü ve esasıdır. 
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Eğer kim huzurlu bir yuva istiyorsa Allaha ve 
resulüne itaat etsin ki; dünyada gönül huzuru ve yuva 
huzuru ahirette ise ebedi saadeti yakalasın. 

Bunun aksini iddia edenler içkide, kumarda, zinada, 
hıhşiyat ta huzuru arayanların gençliği ve çekiciliği yâda; 
elindeki dünya malının bitmesiyle hüsrana uğraması bir an 
meselesi oluyor. 

Bunu yaşadığımız olaylarda sizler zaten görüyor ve 
idrak ediyorsunuzdur İnşallah, biz teferruatına girmiyoruz. 

Ama Allah ve resulüne itaat edenlere gelince, onlar 
dünyada biraz maddi olarak sıkıntı içindeler yada dostları 
az gibidir. 

Ama dara düştükleri zaman öyle enteresan haller 
oluyor ki; onlar hiç ummadığı bir anda Allah’ın sevdiği 
kullarını yanında yardımcı olarak görüyorlar. 

Buna şaşıranların sayısı da oldukça fazladır. Zaten 
huzursuzları çileden çıkaranda bu ve bunun gibi 
hadiselerdir, 
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Unutmayalım. Allah’ın nimetlerine erişenler yalnız 
Allah ’ın sevdiği kullarıyla beraber o lma tahammülünde 


bulunanlardır. 

Aziz kardeşlerim mutluluğun diğer bir kısmı da 
nefsin arzularını da fark etmekle yani nefsinden fedakârlık 
yapmakla mümkün olur. 

Basit bir örnekle şu şekilde ifade etmek mümkündür: 
Evlilik için kuracağı yuvada ve kurulacak yuvalarına 
alınacak eşyada, altın inci, gibi vs. işlemlerde bir 
başkasının aldığı ev eşyasına göre değil de kendi bütçesine 
uygun olan evi ve ev eşyasını seçmekle hem nefsinden 
fedakârlık yapmış olur, hem de aile huzurunu yakalamış 
olur. 


Yâda huzurun ailede ki ilk imtihanını başarıyla 
vermiş olur. 

Tam sırası ve yeri gelmişken şahsen yaşadığım bir 
gerçeği sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum. 
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Bir gün dostlarımdan biri beni evine davet etti. Ailesi 
ile ilgili olan sorunlarını bana dökmeye başladı. Ve şunları 
söyledi: 

-Hocam bildiğiniz gibi ben iki kız büyütüp gelin 
ettim. Kızlarımı İslam ahlakı ile yetiştirdim. İkisi de 
hocalığa kadar okudu. Ancak evlendikleri kişilerin alınları 
secdeye gelmiyor, gelmediği gibi de benim kızlarımın da 
onlar gibi olmasından endişe ediyorum. 

Bir gün ben damatları ve kızlarımı davet edeyim 
sizde, onlara biraz nasihat edin dedi. 

Bende olur ki, Allah (Celle Celalühü ) onlara itaatli 
bir kul olmayı nasip eder düşüncesi ile yapılan teklifi ve 
daveti kabul ettim. 

Nihayet davet günü geldi. Davete icabet edip, iştirak 
ettiğim de damatlar gelmişti. Onlarla hoşbeşten sonra 
yemeklerimizi yedik, çaylarımızı içerken ben yavaş, yavaş 
meseleye girmeye çalışıyordum. 

Yani dini mevzular da bildiğimiz, o an için önemli 
gördüğüm hadiselerden anlatırken damatlardan birinin 
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benim sözlerime pek kulak vermediğini, başka duygu ve 
düşünceler içerisinde olduğunu fark ederek damat beye 
sordum; 

-Sen beni pek dinlemiyorsun galiba ” dedim. Damat 
bey açık bir lisanla 

-Doğru hocam dinlemiyorum dedi. Bende 
dinlemediğinin sebebini sordum. 

-Vallahi hocam ne yalan söyleyeyim, benim o kadar 
çok borcum var ki; ben onlardan başka bir şey 
düşünemiyorum. Ben yumuşak lisanla borçlarının bir gün 
biteceğini hatta ömrümüzün de bir gün biteceğini .... 
Anlatırken damatlardan biri hışımla şu olumsuz cevabı 
verdi: 

-Hocam yeni düğün yaptım ve şu anda tam bir 
milyar iki yüz milyon hra borcum var. Gece gündüz ben 
borcu nasıl ödeyeceğimin hesabını yapıyorum. Ben All a h 
peygamber tanımam, ben borcumu tanırım. Diyerek 
kendini savundu, yâda kendi halinin çok vahim olduğunu 
ifade etmeye çalıştı. 
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Evet, sevgili kardeşlerim, eğer sizin yuvanızda eşya 
mutluluk sayılıyorsa iki yıllık mutluluğunuz var demektir. 
Çünkü malum eşyalar en fazla iki yıl dayanabiliyorlar. 

Ama sizin mutluluğunuz, insanlığa sevgiye, anlayışa 
ve Allah resulünün güzel ahlakına bağhysa korkmayın o 
yuva asla eskimez ve o yuvanın meyveleri de asla solmaz, 
has bahçede biten bir gül misali. 

Aziz kardeşlerim, önce huzur nedir? Huzuru nereden 
bulacağız? Kimde bulacağız? Sorularını kendi kendimize 
sormamız gerekir ki mutlu ve huzurlu bir yuvayı o zaman 
arayabilelim. 

Aksi halde mutlu ve huzurlu bir yuva bize 
bulunmayacak kadar uzaklarda kalır. Eğer biraz düşündük 
ise bir karar verelim. 

Evet, evet nasıl da düşünmedik! Aldığımız bir ev aleti 
arızalandığın da yetkili servisini arıyor, şikâyetlerini 
bildirip, tabiri caizse huzura kavuşturuyoruz. 

öyle ya! İnsanın huzuru için, insanı yoktan var eden, 
insanın ve yuvasının huzuru için yetkili servisler 
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bırakmamış mı Acaba! Biz hayatımızda o yetkili servislere 
kendi hayatımız ve kendi huzurumuz için kaç defa 
müracaatta bulunduk? 

Hatta! Daha yuvayı kurmadan, kulunu yaratan yüce 
Allah (Celle Celalühü) yuvamızda huzurumuzun temini 
için bizlere göndermiş olduğu fermanına biraz olsun kulak 
verelim ve dinleyip anlayahm. inşallah 

Cenabı Zül Celal Hazretleri buyuruyor ki: 

4jJ! 

^ Âj ^>■ olİT \ 

1 S ""1 ^ 3^3 

J>\ ûZ■-CaJj 
^UJ <üb! 4J51 j âjAİLaJlj 4 jlAJ! I^pAÎ jbJ! 

Bakara 221 ve meali 


İman edinceye kadar Allah ’a eş koşan kadınlar la 
evlenmeyin. İnanan bir cariye, hoşunuza gitmiş olan puta 
tapan bir kadından daha iyidir.İman edinceye kadar puta 
tapan erkeklerle mümin kadınlan evlendirmeyin .İnanan 
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bir köle boşunuza gitmiş olan puta tapan bir erkekten 
daha İyidir.İşte ( inanmay an ) o nlar ateşe çağırırlar. A İlah 
ise sizi izniyle cennete ve mağfirete çağırır ve insanlara 
ibret alsınlar diye ayetlerini açıklar. 

Aziz kardeşlerim, biz henüz yuvamızı kurmaya adım 
attığımızda, adeta maddeye iman etmişiz gibi (haşa) 
oğlumuza zengin kızı, en azından itibarlı birinin kızını 
düşünüyoruz. 

Oysa hep unutuyoruz zenginin fakire, fakirin zengine 
ayak uyduramayacağını. 

Aynı şekilde inananın inanmayanla, inanmayanın 
inanana ayak uyduramayacağını Cenabı Zül Celal 
Hazretleri bizlere haber vermiyor mu? 

Dolayısıyla evlenecek eşlerin inanç itibarıyla, 
zenginlik itibarıyla, ahlak ve ilim itibariyle birbirlerine 
denk olması istenmektedir. 

Eğer böyle olursa o yuvada huzur olur, muhabbet 
olur. Karı koca birbirlerini anlamakta güçlük çekmezler. 
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Söz buraya gelmişken biraz garip ama insaflı olanlar 
için geçerli bu sözüm. 

İki eşin arasındaki tahsil veya kültür farkı dahi karı 
koca arasındaki huzuru etkilemektedir. 

Özellikle Rabbimiz : 

Puta tapmayan bir köle, puta tapan bir (zengin) 
hürden daha hayırlıdır. Buyuruyor. 

Esasen burada Rabbimiz; Aklını kullanmayan 
insanların evini ve eşini mutlu edemeyeceğini ve 
yuvalarında huzurlu olamayacaklarını haber vermektedir. 

Şöyle ki! Puta, tapan bir insan düşünün, cansız bir 
varlıktan medet bekliyorsa bu insanın evini, eşini ve 
çocuklarını hakkıyla haklarına sahip çıkması elbette ki 
düşünülemez. 

Onun için Rabbimiz, bizleri uyarmaktadır ve bu 
uğurda üzerimize düşen görevi anne ve baba olarak 
yapmakla mükellef olduğumuzu bilmeliyiz ve 
çocuklarımızı kendi canını cansıza emanet edecek kadar 
beyni küçülmüş olan insanlara teslim etmemeliyiz. 
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Aksi halde; onlarda ömür boyu huzursuzluğa 
mahkum olur ve evladın anne ve babasının da bir ömür 
boyu hayatı zindana çevrilmiş olur. 

Bu konuda Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: 
aJJ! 

ıs"" 'yı pjb ol o jkûjo ji o pjis .»i 
JJA jt-* Jj 


Yoksa ço klarının söz dinledikle r ini veya akıl 
ettiklerini mi sanırsm? Onlar şüphesiz davar gibidirler, 
belki daha da sapık yolludurlar. 


Ancak huzuru Rabbimizin değer verdiği insanlar da 
arar onlarla beraber hayatımızı birleştirirsek mutlu ve 
huzurlu bir yuvaya sahip olmanın yolunu tutmuş oluruz. 
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YUVADA 
HUZUR 
ARAYANLARI 


Bir ailede, kan kocanın 
huzura kavuşması ve huzurlu 
olması, tüm aile bireylerinin 
ayrı, ayrı huzura kavuşması 
demektir. 

4_Ul 

Lt-g-J-p g- \1^~ w? j! 1 jjjij L^_L*j o\y*\ l)]j 

O ^L^}\j L>e-Ly2 Lo. ^ ) L>eJ_v^2J £)\ 

0L^j ûir 4_U1 û)i \jÂs3 j 1 y^s>x3 û)j 

Nisa -128 ve meali 
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Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya yüz 
çevirmesinden korkarsa bir anlaşma ile aralarını 
düzeltmekte kan koca üzerine bir günah yoktur. 
Anlaşmak en hayırlısıdır. Nefisler ise kıskançlığa hazırlana 
gelmiştir. Eğer iyi geçinip kadınlara eza etmekten 
sakınırsanız elbette Allah sizin yap tıklarınızdan 
haberdardır. 

Azizi ve temiz ruhlu kardeşlerim, Rabbimizin bize 
verdiği habere göre hemen, hemen tatsızlık yaşamayan bir 
aile ortamı yoktur. 

Ancak bize düşen görev, tatsızlıkları çok ileri 
götürmemektir. Aile olarak yâda karı koca olarak 
birbirimizin hatalarını örtmek gurur kırıcı rencide edici 
sözlü ve fiili davranışlardan kaçınılmalıdır. 

Aziz kardeşlerim bununla beraber unutmamalıdır ki; 
aileyi birbirine bağlayan en büyük etken hiç şüphesiz ev 
hanımının tath dili güler yüzü ve evinde ki temizhği 
titizliği ile beraber evinde ki marifeti yani becerisidir. 
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numune ve 


Becerilerin ve marifetlerin en güzel 

örneklerinden birisi de karı kocanın birbirlerini 

anlamalarıdır. 

Beraberce sohbet ortamı oluşturup 

dertleşebilmeleridir. Eğer bir karı koca birbirlerine derdini 
döke iniyorsa gönülleri birbirlerine açık değilse o ailede ( 
karı kocada ) mutluluktan söz etmek havada balık tutmak 
gibi olur. 

Hatta çoğu ailelerde ufak bir meseleden dolayı 

mübarek bayram günlerinde dahi birbirini kıran ve 
bayram gününü küskün geçiren nice aileler vardır. 

Bunların nedeni nedir acaba diye sorarsanız inanın 
ki; üzülerek ifade ediyorum çoğu cehaletten doğuyor. 

Örneğ in: İnsanlık hah, unutmuş hanım kardeşim bir 
gömlek ütülenmemiş koca Azrail kesiliyor ve hanımına 
hemen hakaret eden bir tavır ile zaten senin iyi bir işini 
görmedim ki; hep böyle yaparsın, Allah seni kahretsin 
gibi.... 

Hanım da melek değil ya ondan aşağı kalmıyor. 



S^&ikoeafiiikole^ii _ 8%^\6raAMi2ftul 

Derken evde olmaması gereken nice tatsızlıklar oluyor. 

Karı kocanın hayırlı günde suratları asılıyor 
mahkeme duvarı gibi. Evinde evlatları mahcup ve mahzun, 
o körpecik yavrular anne ve babanın bu tatsız 
davranışlarını izliyor, yürekleri eziliyor, küçücük dünyaları 
yıkılıyor, ama maalesef anne baba hala tartışmakta ve 
birbirlerinin ayıp ve kusurlarını çocukların gözleri önünde 
ortaya döküyorlar ve kendi lisanlarıyla kendi değerlerini 
çocuklarına karşı muhafaza edemiyorlar. 

Şeytanın atma binmiş olan anne ve babanın maalesef 
bundan hiç haberi yok. 

Ama karı koca biraz sabretmiş olsalardı yâda hanım 
efendi biraz sabırlı olsaydı bu tatsızlıklar asla olmazdı. 

Hele, hele kadın yâda erkek kendini beğenmişse yâda 
ev reisi koca makam sahibi mahiyetinde birkaç kişi 
çalışıyorsa aynen çalıştırdığı işçilere emir verdiği gibi 
evinde de hanımı ve çocuklarına karşıda hükmetmek 
istiyor. 

Maalesef buda bir ailenin yaşantısını cehenneme 
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çevirmeye kâfi geliyor ama yinede kadın hatayı kocada 
koca hatayı kadında arıyor. Öyle olunca da suçlu 
bulunamıyor. 

Nasıl bulunsun ki; herkes kendini haklı 
karşısındakini haksız görüyor. Böylesi yuvalarda soğuk 
rüzgârların esişi asla dinmek bilmiyor. Büyükten küçüğe 
herkes perişan oluyor. 

Oysa ki; Yüce Rabbimiz dişiyi ve erkeği birbirlerinin 
tamamlayıcısı olarak yaratmıştır ve birbirlerine bağımlı 
kı lmıştır. Bunlardan birisi olmazsa diğer birinin olması 
mümkün değildir. Hatta kadınsız yaşayan erkeğe veya 
erkeksiz yaşayan kadınlara baktığımız zaman alay 
mevzusu olduğunu görürsünüz. 

insanlarımızda çaresiz bir hastahk mahiyetinde olan 
bir başka hastahk ise başkalarını beğenip kendi eşini 
beğenmeyen karı kocaların sayısı da oldukça fazladır. 

Hal bu ki, insan Yüce Allah’ın ikram etmiş olduğu 
nimetleri benimseyip kıymetini bilmek ki Allah o kulun 
üzerinde ki nimetlerini arttırsın. 
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Başkasını beğenip kendi eşini beğenmeyenlere sual 
mahiyetinde birkaç hatırlatma da bulunmak istiyorum. 

Aziz kardeş evlenmiş olduğun eşini evlenmeden önce 
sevmemiş miydin? Ya da beğenmiyor muydun? 

Ayrıca bugün çok beğendiğin o şahıslar birkaç ay 
yanında olsa, onun o lumsuzluklar ını görsen onu 
sevebilecek misin? 

Hiç düşündün mü? o zaman belki de o beğendiğin 
insanın senin eşinin yanında değersiz biri olduğunu 
göreceksin! 

Yine aynı şekilde kendine sor eşinin iyi tarafını 
araştırıp iyi yönüyle sevmeyi denedin mi? 

Bu sana yuvanda huzur kaynağı olacaktır. 

Eşinde kusur arayan kardeşim kusursuz insan 
bulabilecek misin? Ya da kusursuz musun? Kendi kendini 
biraz olsun kontrol et. 

Yine aynı şekilde soralım güzelliği nerede arıyorsun? 

Aradığın güzelliği keşfedip kavrayabildin mi? Peki 
kardeşim her güzelin birçok bilinmeyen kötü tarafları 
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olduğunu biliyor musun? 

Aynı şekilde de her çirkin zann ettiğin insanlarda da 
görünmeyen güzelliklerin mevcut olduğunu biliyor 
muydun? 

Eğer bunları insanlar üzerinde göremedinse boşuna 
güzellik arama asla bulamazsın. 

Aynı zamanda bu dalalığın sana çirkin bir hatıra kalır. 

Eşine dostuna oyuncak olursun. Bu sözlerimi unutma 
olur mu? 

Son olarak şu sözlerimi hiçbir zaman unu tma . 

Hz. Fatıma tüz Zehra gibi bir hanıma (eşe) sahip 
olmak isteyen Hz. Ah (radıyallahu anha) gibi bir koca 
olmayı ahlak edinmelidir.! 

Saygılar bizden. 
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AİLEDE 

CEMAAT 

HUZURU 


Eşleri ile sevgisini 
paylaşmayanların duygulan 
katılaştığı için, Allahın 
rahmetinden uzak kalmalarının 
kaçınılmaz olduğunu 
biliyormuydunuz! 


14 -J 1 1 ( -jA ol l/?J 


Rum 21 ve meali 


73 





S^&ikoeafiiikole^ii _ 8%^\6raAMi2ftul 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için sizin 
türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve 
merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için 
elbette ibretler vardır. 

Aziz kardeşlerim: Cemaatlerin sevabını hemen, 
hemen aklımız yetti yeteli duyarız ve dinleriz Hocalarımız, 
hacılarımız sofi kardeşlerimiz, cami cemaati kardeşlerimiz 
hepimiz ağzımız dolusu naklederiz. 

Cemaatle kılınan namazın, rem a atsız kılınan 
namazdan yirmi yedi derece daha fazla sevabı var. ” deriz, 
deriz. 

Ama cemaatin cemaatleşmenin gayesi nedir? Kimler 
cemaat olabihrler? Cemaatle namaz kılmak insana neden 
yirmi yedi kat daha fazla sevap kazandırır? Hiç ama hiç 
düşünmeyiz bunları, düşünenlerimize selam olsun. 

Öyle ise kardeşlerim gelin bu konuya biraz eğilelim; 

Cemaatlerde kat, kat sevap olduğunu söylemek 
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yetmez. Gelin bilinçli bir cemaat olalım. Öyle ki o yirmi 
yedi kat sevabı yakalayalım. 

Evet aziz kardeşlerim; 

Ben yirmi yedisini bulamadım ama galiba yirmi 
yediden birisini buldum. 

Evet, evet sadece bir derecesi olan o güzel bahçeyi 
yani güzel ameli buldum. Onu sizlere de aktararak 
sizlerinde o güzel ameli bulmanıza yardımcı olma niyeti ile 
sizlerle paylaşıyorum. 

Umarım ki size yardımcı olurda yuvanız huzura 
kavuşur. Her halde onun ne olduğunu merak 
ediyorsunuzdur. Öyle ise hemen arz edelim. 

Evet; o yirmi yedi kat sevaptan bir tanesi bir aile 
fertlerinin aile reisi imam olarak hanımı ve çocukları da 
cemaat olabiliyorsa inanın ki o aile birbirine karşı sevgiyi 
saygıyi en kısa zamanda yakalar ve ailede sevgi bağı olarak 
inatçılığın ve öfkenin kırılıp nefsin duvarları yıkılmış olur. 

Ben bunu kendi nefsimde yaşadım, sizde deneyin 
asla pişman olmazsınız. 
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Çünkü, camiye gidip cemaat olmak insana pek kolay 
gelir ama bir ailenin diğer bir ferdine cemaat olabilmesi 
için o ailede sevgiye ihtiyaç vardır. 

Ayrıca bir aile efradı kendi ailesinden birisini 
imamlığa yani önderliğe kabul etmiş olur ki buda 
müminin, mümine olan hüsnü zannıdır. 

Müminin mümine hüsnü zannı ise Allah ve 
resulünün en çok hoşuna gittiği (sevdiği) ibadetlerden 
biridir. 

Aynı zamanda birbirlerini imam kabul edip cemaat 
olan kardeşlerimizin arasına Yüce Rabbimiz öyle bir sevgi 
koyar ki tıpkı Sahabe-i Güzin efendilerimiz gibi; 
birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örterler. 

Bir birinin ayıp ve kusurlarını örten insanları da Yüce 
Mevla’mız çok sever. Allah bir kulunu severse sevdiği 
kullarını birbirine sevdirir. 

Evet cemaat olmaya aile içinde devam edebihrse bir 
aile fertleri veya sadece karı koca beraber cemaat olup 
namaz kılarsa o karı koca bir birlerini sevmeseler dahi 


76 



Yüce Allah o cemaatin hürmetine onları birbirine sevdirir 


ve yuvalarında huzur ve saadeti buldurur. 

Bir birini seven karı koca da evinde yuvasında maddi 
ve manevi olarak zenginliğe kavuşur. 

Bir ailede karı kocanın huzura kavuşması ve huzurlu 
olması tüm aile bireylerinin ayrı, ayrı huzura kavuşması 
demektir. 

Huzurlu olan aile bireylerinin maddi işleri de düzgün 
olur. Onlar dünya için üzüntü çekmezler. 

Ayrıca huzurlu ailede yetişen çocukların zekâları da 
diğerlerine göre daha açık olur, strest ve bunalımdan uzak 
olarak kafalarını boş işlere meşgul etmezler, daima gelecek 
için hazırlıkta bulunurlar; böylece hem topluma faydalı 
hem de aileye faydah saygın kişi olarak yetişirler. 

Ayrıca bu gibi yukarıda anlatılan şahıslar hem sevabı 
yakalamış olurlar hem toplumu kazanmış hem aileyi hem 
huzuru kazanmış olurlar. 

Bunun aksine bütün bu nimetlerden yoksul olarak 
yabancılarla, bir araya gelince cemaat olup sevap alma 
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yarışında olan kendi ailesinde de aynı gayreti göstermez 
ise işte o zaman hem sevabı kaybetmiş olur, hem toplumu 
kaybetmiş olur; ama bunun hiçte farkında olamaz. 

Bir insan eğer sevap kazanıyorsa sevap kazanmanın 
alameti, sevap insanı merhametli kılar. Sevabı kazanmış 
yani sevabı kabul olmuş olan bir insan daima şuurlu olur. 

Devamlı olarak güzel ahlak ve güzel huylar onlarda 
devam eder. Ama insan hem cemaat hem de camide 
cemaat oluyorsa buda aliyyül ala (güzelden daha güzel ) 
olur. 

Gönlünüz birbirinize sevgiyle dolu olsun, yuvanızda 
huzur muhabbet güzellik bulunsun. 
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YUVAMIZ 

VE 

HUZURUMUZ 


Muhatabına saygısı olmayan 
topluma, hidayet ve rahmet 
bir hayh uzaklardadır. 

Bu karı koca da olsa, hal 
yine aynıdır. 


Sevgili kitap sever, kitap okuyucusu aydın ve 
aydınlığı seven ihvanı din kardeşlerim; yuvasında huzur, 
muhabbet, rahmet ve saadet bulunan hayatı ve cismi canı 
nur muhabbet kainatın efendisi Muhammed Mustafa 
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(Sallallahü aleyhi vesellem) Efendimizin nurlu yuvasından 
ve nurlu eşlerinden birkaç örnek teşir edeceğiz hem ilmi, 
hem edebi bakımdan hem de ahlaki bakımdan bir ümmet 
olarak uygun gördüm. 

İnşallah yazdığımız konuları, özellikle yuvamız ve 
huzurumuz ifadeleri ile anlatmaya çalıştım; inşallah 
evinizde ve yuvanızda huzura, muhabbete vesile olur. 

Aziz kardeşlerim, yuva denince insan olanların aklına 
ilk gelen karşılıklı sevgi, saygı anlayışı oluyor. 

Bakınız Allah Resulü Muhammed Mustafa (Sallallahü 
aleyhi vesellem ) efendimizin yuvasında, ne güzel 
muhabbet var. 

Nasıl mı ? Okuyalım görelim. 

Ebu Yala (radıyallahü anha) Hz. Aişe validemizden 
naklediyor: 

-Bir gün Peygamber Efendimize bulamaç çorbası 
yapıp, götürdüm, Allah Resulü de Hz. Sevde’nin odasında 
idi. 

Şevde’ye sende ye dedim. Şevde yemedi. Peygamber 
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efendimiz ikimizin arasında oturuyordu. Ben Şevde’ ye 
yemin ederek; 

Ya yersin yâda yüzüne süreceğim dedim. Yine 
yemedi. 

Bunun üzerine, elimi bulamacın için sokup, 
Sevde’nin yüzüne sürdüm. 

Peygamber Efendimiz güldü ve Sevde’nin elinden 
tutup; Sende onun yüzüne sür buyurdu. 

O zaman Sevde’de benim yüzüme sürdü Allah’ın 
Resulü neşeyle güldü. 

Aziz kardeşlerim, kan koca olarak birbirine şakalan 
ba tan, baş kalar ı ile şen şakrak ş akalaşanlar acaba sevgisini 
eşlerinden esirgemiş olmuyorlar mı? 

Aynca eşlerinden sevgilerini esirgeyenler sevgilerini 
paylaşamadığı için duygularının hırsla dolduğunu ve bu 
hırsın zamanla kin nefrete dönüşerek kan koca haya tının 
cehenneme çevrildiğini biliyorlar mı? Bilmiyorlarsa biz 
bildirmiş ve anlatmış olalım. 
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BİR BAŞKA HADİSE 


İbni Adiy ile İbni Asakir (radıyallahü anha ) Hz. 
Aişe validemizden naklediyor; 

Bir gün peygamber Efendimiz (Sallallabü aleyhi 
vesellem) ile evde oturuyorduk. Dışarıdan bir gürültü ve 
bir takım sesler duyuldu. 

Peygamber Efendimiz kalkıp baktı ve Habeşli bir 
kadının oynadığını ve halkında o kadının etrafını sararak 
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oynadığını, seyrettiğini görerek; 

Aişe sende gel seyret dedi. Bende kalkıp arkasında ve 
yanağımı omuzları üzerine dayayarak kadını seyretmeye 
başladım; kadının oynaması uzun sürdü Peygamber 
efendimiz ikide bir bana doymadın mı? Buyuruyordu. 

Bende bana olan sevgisini denemek için; 

Hayır diyordum. 

Peygamber Efendimiz nihayet yoruldu ve kah bu 
ayağı, kah öteki ayağı üzerine dayanıp, durmaya başladı. 
Derken Hattap oğlu Ömer çıktı da kalabalık kendiliğinden 
dağıldı. Peygamber Efendimiz de : 

-Gördüm ki insan ve cin şeytanları, Ömer’den 
kaçtılar, dedi 
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RESULULLAH ZEVCELERİ 
VALİDE 

SULTANLARIMIZIN 

ŞAKALARI 

Ebu Yala Peygamber Efendimizin azatlı cariyesi 
Rezine (radıyallahü anha)’den 

Peygamber Efendimizin hanımı Yemenli Şevde bir 
gün Hz. Aişe’yi ziyarete geldi. 



O sırada Hz. Ömer’in kızı Hafsa’da Hz. Aişe’nin 
yanındaydı. 

Hz. Şevde çok süslü ve kıyafeti gayet düzgündü, 
Üzerinde safran renkli ve güzel kokulu Yemen yapısı bir 
hırka, başında da anlına kadar sarkan nakışlı ve yine 
Yemen yapısı bir başörtüsü vardı. 

Hikayenin ravilerinden, Uleyle diyor ki: Ben 
kadınların o şekilde süslendikleri devre yetiştim. 

Hz. Hafsa, Hz. Aişe’ye 

-Ey müminlerin anası şimdi Peygamber Efendimiz 
gelecektir. Bu kadında aramızda yıldız gibi parlıyor dedi. 
Hz. Aişe 

- Hafsa Allah’tan kork dedi. 

-Hz. Hafsa 

- Vallahi onun bu süsünü bozacağım dedi. 

Sevde’nin kulağında biraz ağırlık olduğu için onlara 

ne konuşuyor sunuz? diye sordu. 

Hz. Hafsa 

- Tek gözlü adam (deccal) çıkmıştır dedi. 
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Hz. Şevde 

-Sahi mi? dedi ve müthiş bir korkuya kapdarak 
titremeye başladı. Sonra onlara: 

- Ben nereye gizleneyim? Dedi. 

Hz. Hafsa da 

- Git kulübeye gir dedi. Orada ise hurma yaprak ve 
dallarından yapılmış örümcek ağları ve tozlarla dolu bir 
kulübe vardı. Şevde de gidip oraya saklandı. 

O sırada Peygamber Efendimiz geldi. 

Hz. Aişe ve Hz. Hafsa o kadar gülüyorlardı ki 
gülmekten konuşamıyorlardı. 


Efendimiz: 

- Nedir bıı haliniz? Niçin bu kadar gülüyorsunuz? 
Diye sordu. 

Aişe ile Hafsa kulübeyi işaret ettiler. 

Peygamber Efendimiz gidip birde baktı ki Şevde 
oraya girmiş titreyip duruyor. 

Peygamber Efendimiz: 

- Şevde sana ne oldu niçin buraya girdin? Diye sordu. 
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- Ya RasuluUah, tek gözlü adam çıkmış dedi. 

Peygamber Efendimiz: 

-Çıkmamış, çıkmamış korkma fakat bir gün 
çıkacaktır, buyurdular. Ve Sevde’yi olduğu yerden tutup 
çıkardı. 

Evet, aziz kardeşlerim sanıyorum ki, anlamak 
isteyene bu kadar yeter ancak efendimizin hanımlarıyla 
muhabbeti bunlarla sınırlı değildir. 

Hz. Aişe validemizle koşu yarışı yapması ve Hz. 
Aişe’yi memnun etmek için efendimizin kasten yenilmesi; 

Ya Aişe şeytanların mı geldi yine; buyurarak Aişe 
validemizle ve diğer validelerimizle oldukça çok şaka ve 
muhabbetleri vardır. 

Bu gün bizler kadınımız veya erkeğimiz bir birimizin 
kırgın olan gönlünü karı koca arasında güzel esprili, 
şakalarla üzüntü ve kederlerimizi dağıtmak İslam 
ahlakının en güzel örnek ve numunelerindendir. 

Kadın her zaman bir anadır ve aynı zamanda aynı 



ana şefkatini gerektiği zaman kocasına karşı da kullanmalı 
ve kocasının gam ve kederini dağıtmasına yardımcı olmaya 
çalışması kadınlığın en güzel numunelerindendir. 

Aynı şekilde erkek de bir babadır. Hanımının üzüntü 
ve kederlerinde onu yalnız bırakmaması aynı şefkatle 
hanımını kucaklamak sevgisiyle hanımına anne ve 
babasını aratmamak. 

Unutmayalım ki; yuvanın temeli şefkat, merhamet, 
sevgi ve hoşgörü ile kurulmuştur. 

Eğer bir ailede bunlar yoksa o aile iflas 
durumundadır. Ve o aileyi uçurumlar bekliyor demektir. 

Eğer bir ailede karı koca birbirlerini uçurumlardan 
kurtaracak kadar sevgi ve merhamet yoksa, o aileyi hiçbir 
insan gücü kurtaramaz. Onların işi Allah a kalmıştır. 

Hâlbuki Allah (Celle Celalühü) bize ne büyük 
imkânları ve nimetleri vermiş onları kullanmak biz aile 
reislerinin kaçınılmaz görevleridir. 

Yüce Rabbimiz bizleri uyarıyor ve emir buyuruyor: 

4jJ! 
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Tahrim 6 ve meali 

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı 
insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında 
gayet kah, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere 
karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan 
melekler vardır. 

Yine Cenabı Zül celal hazretleri insanların birbirlerini 
idare edebilmeleri ve dünya geçimliklerini tedarik 
edemeyip de perişan olmamaları için insanları birbirine 
sevdirdiğini ve insanlara dünya geçimini kolayca 
kazanabilmeleri için, dünyada bulunan ihtiyaç 
malzemelerini de sevdirmiştir. 

Yüce Allah (Celle Celalühü) şöyle buyuruyor: 

4jJ! 


89 



E-tfJ 1 $ Ç ^ .^d i i. ~-^~ EJ-5 ^jJ j 

tç>Jij ^»Uj'yij yyÇ^dJi J 4 İJİJ 4 jsh sij ^jji ^ sçiajjLUi 
<_jUÜl Q^ s> ~ Û^Jp 4 JJİJ UjjJl îj^>z}\ SJ> tiiJi 

Ali lmran.14 ve meali 


Kadınlara oğullara kantar, kantar altın ve gümüş 
nişanlı atlar ve develere ekinlere karşı aşın sevgi beslemek 
insanlar a güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya baya tının 
nimetleridir. Oysa ( asıl nimetin güzeli ) gidilecek yerin, 
güzeli Allah katindadır . 

Öyle ise aziz kardeşler iyiliği, güzelliği yalnız 
karşımızdakinden beklemek yerine daima karşımızdakinin 
hatalarını görmek değil hatalarını (ayıplarını) kapatmak ve 
iyi olan taraflarını görmek her halde anneyi kızına, kı z ım 
annesine, evladı babasına, kadını kocasına, kocayı karısına 
sevdirecektir. 

Eğer basit bir örnek verecek olursak; 

Çok sevdiğimiz bazı arkadaşlarımız oluyor kadın veya 
erkek hiç fark etmez, onu bir dost olarak çok kusursuz 
olarak, sevdiğimiz olur. 
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Zamanla beraber alışveriş gibi bazı yakınlıklar olunca, 
o çok sevdiğimiz ve kusursuz gördüğümüz o insandan 
yavaş, yavaş uzaklaşmaya ve soğumaya başlarız; Öyle değil 
mi? 


Şüphesiz ki öyledir. Ya neden? 

Çünkü büyükler buyurmuşlar ki : 

“Uzaktan gelen davulun sesi güzel olur” Çünkü biz o 
kusursuz gördüğümüz insanı hep uzaktan gördüğümüz 
için kusursuz olarak biliriz. Ama yakınlaştıkça görürüz ki 
çok, çok eksikleri ve kusurları var. 

işte onlarla kendi eşlerimizi kıyasladığımız zaman 
eşimizle, yıllarca beraber, aynı yastığa baş koyduğumuz, 
aynı evi paylaştığımız acımız ve neşemiz birlikte 
paylaştığımız eşimizi o kusursuz gördüğümüz 
arkadaşlarımızdan çok, çok daha az bir kusura sahip 
olduğunu her halde görürüz kanaatindeyim. 


Güzel söz 
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Cinsel yönden 
birbirine doyıımlu olmayan 
kan koca birbirine karşı 
sevgilerini kaybederler; 

Çünkü; tatmin 
olmayan nefis azgınlaşır. 

Halil İbrahim Kul 


DAMAT 

GELİN 

KAYIN 

VALİDE 


Eğer, Ailelerde sevgi, saygı varsa 
ailedir. 

Sevgi ve saygıyı kaybedenler, 
zamanla insanlığını da 
kaybederler. 
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Malumunuzdur ki, herkes anne ve babasını sever. 
Anne ve babasını beğenmeyenlerde vardır, ancak biz o 
konuya girmeyeceğiz. 

Evlenen her genç kızımız evlendiği günden itibaren 
evinizi değiştirdiği gibi anne babasını değiştiriyor. 

Ancak, iki anne ve baba sahibi oluyor. Tabiri caiz ise 
eğer evlenen hanım kızımız bu bağları iyi ayarlayabihrse 
yuvasında mutluluklar muhabbetler ve karşılıklı iki ailenin 
ilişkileri devam eder. 

Hemen yeri gelmişken söyleyeyim ki; bu anlatılan 
güzellikler yalnız tek taraflı oluyor. Gelin hanıma eş olan 
damat kadınını atıp annesiyle beraber oluyor veya 
babasıyla beraber oluyor. 

Babasına yâda annesine yaranmak için kadınını 
haksız görüyorsa o zaman kadın ne kadar becerikli ve ne 
kadar anlayışlı olursa olsun hiçbir işe yaramaz, 
gösterilerek, daima ailede dışlanıyor; bu dışlanma gelin 
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hanımın sinir stresine ve bunalıma düşmesine sebep 
oluyor. 

Fakat damat bey annesini anne olarak, babasını baba 
olarak, kardeşini kardeş olarak eşini de bir hanım olarak, 
her birini ayrı, ayrı değer ve kıymetini bilmesi gerekir ki; 
onların ayrı, ayrı haklı yâda haksız yanlarını bilsin ve ona 
göre ailesinde bir otorite sağlamış olsun. 

Aksi halde hanımı bir hizmetçi yerinde damatta bir 
aptal yerine konularak dırıltılar başlar. O hane de birde 
bakarsınız gelin hanımda stresler sonucu sinir 
bozuklukları başlar. 

Bazı kayınvalideler bu durumu fırsat bilerek hemen 
cinci ve büyücülere koşuşturur. Birkaç kez gider gelir 
zaten günümüzde çok böyle cahil insanlar. 

Hal bu ki, cinci büyücü ne yapabilir insanlara? 
Onlarda sadece insanların geçmişini bir hikâye gibi 
anlatma sanatı mevcut; başka bir bilgi ve beceriye sahip 
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değildirler; onu da gelen zavallı insanları aldatmak için 
avlama makinesi olarak kullanırlar. 


Ayrıca onlar hem akılları hem ruhları, hem de 
yuvaları kirletirler. Unutmayın ki; büyücü ve cinciler 
pisliktirler, pisletmesini bilirler. 

Çünkü Rasulullah Efendimiz; "Cinler yalan söyler” 
buyuruyorlar. Öyle iken Cinler yalan söylerken cincilerin 
doğruya söylemeleri asla mümkün olamaz. 

Yalanları nedir mutlaka kendilerine başvuran 
hastalara sende büyü var yâda cin var derler. 

Bu ikisinden biri mutlaka başka bir sözleri olmaz ve 
düzelteceğim diyerek daha da bunalımlara sürüklerler. 
Daha sonrada gelin bunalıma girince gehn dostu olmayan 
kaynana gehnini dengesiz görünce amacına ulaşmış olur. 

Hemen oğluna: Evladım senin hanımda hiç hayat 
yok. Biz delinin birini almışız. Oğlumuzu yakmışız da 
haberimiz yokmuş, diyerek karı kocanın evli li k hayatı 
uçurumlara yuvarlanmaya başlar. 
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anne 


Eğer gelin hanımın bu arada anne babası yâda 
kardeşleri sahip çıkıp kardeşlerini ve eniştelerini aynı evde 
oturmaktan kurtarır onlara bir daire (ev) tutarlarsa 
yıkılmak üzere olan yuvaları tekrar hayat bulur dedikodu 
ve nefretler artık geride kalır. 


Ama buna çoğu zaman damat bey pek yanaşmaz. 
Çünkü anne ve babasından ayrılmak onun gururuna 
dokunur topluma karşı çirkin bir iş yaptığını zanneder. 
Hâlbuki dünyada en çirkin iş bir ailede huzursuz yaşamak 
ve eşlerin birbirine karşı anlayışsız, nankör olmaları ve 
kadir kıymetini bilmemeleridir. 


Eğer kayın valide ve kayın peder gelinle oğullarını bir 
tutuyor gelin hanımın hatalarını düzeltmeye çalışıyorsa o 
zaman gelin hanımın kayın valide ve kayınpederini kendi 
öz babası kadar saymak ve evlatlarına büyükbaba (dede) 
büyükanne (nine) anne ve baba kardeş amca duygularını 
hep beraber yaşamanın maddi ve manevi tadını 
çıkartmalıdır. 
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aJJI 

aJJI Ijjj ^ jÂ-> AjJl ( Ju«->cJ \y*.*p,iç \.J 

LJ U ^Ld ı^j-^ L ^ ^ çitA^İ ^JLxS^ A 

U^İS" 1 ^ ^ wLûj li ^hJl s jÂ>~ Lö-Ai lp pSjS'^ lî 1 y?-l 

ûj^-s-g-S ji-5\JjJ 4jljl j^SsJ 4_U! 

Ali İmran 103 ve meali 


Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; 
parç alanmay ın. Allah 'ın size olan nim e tini hatırlayın: 
Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, 
gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nim eti sayesinde 
kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun 
tam kenarında iken ora dan da SİZİ O kur tarmı ştı. İşte 
Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. 

Yüce Rabbimizin Allah’ın ipine sımsıkı yapışın sakın 
ayrılığa düşmeyin ayeti kerimesinde bulunan emrine sadık 
kalarak Yüce Rabbisini memnun etmek amacı gayreti ile 
hem ana babasının hem de hayat arkadaşının gönlünü 
yapmalıdır; bunun aksi ayrıhk ve bitmeyen bir aile 


fitnesidir. 
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Ama tekrar söylüyorum birlik beraberlik gibi 
güzellikler asla tek taraflı olmuyor. Maalesef bu güzel aile 
birlik nimetini yaşayan ülkemizde çok az aile vardır. Hatta 
bunlar bu gün parmakla gösterilecek kadar azdır. Mevla m 
huzurlu ailelerin sayılarını artırsın. 

Hatta bazı anne ve babalar var ki memleketimizde 
gelin hanımı evin bir parçası olarak görmezler ve ona hep 
elkızı derler, daha da ileri giderek malımızı elin kı z ı 
yiyecek yâda malımız elin kızına kalacak diye eşine 
dostuna dert yanar. 

Hâlbuki el kızı dediği insan kendi öz evladından daha 
çok, ona yakın ve düşkün, zamanlarında hizmet ediyor 
muhtaç olduğu zaman yine el kızı dediği gelinini yanında 
buluyor. 

Bütün bunları göz önünde bulundurup ona göre 
insaflı bir şekilde düşünmeli ve evlada evlat değeri vermeli, 
geline gehn değeri vermeli. Her iki değerli varlığı da göz 
nuru gibi korumahdır. Karı-koca içinde aynı şey geçerlidir. 
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Anne ve babaya değer vereceğim derken hanımın değerini 
unutmamalı. 


Her aile ferdine, ailenin bir parçası gözüyle bakmalı 
ve karşılıklı anlayış içinde kısacık dünya hayatında rezih 
rüsva olmamalıdır. 

Anneli babalı, gehnli damadı, evlath dedeli huzur ve 
muhabbetli bir yuvaya sahip olmanız dileklerimle... 


AİLE 

BAĞLARINI 


İslam ahlâkına haiz 
hanımlar, yuvada ki, 
huzurun 
teminatıdırlar. 
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KOPARMAYALIM 


Aziz kardeşlerim; bütün samimiyetimle söylüyorum 
bazı kardeşlerimizin sualleri bizi çok üzüyor. Bu suallerden 
birisi şöyle. 

Kayınpederimle beraber oturabilir miyim.? Yada 
kayınpederim bana Na mahrem mi? Gibi! 

Esasen aziz kardeşlerim, bu gibi sualleri aklı başında 
bir Müslüman’ın sorması hiç hoş ve uygun olmayan 
suallerdir. Bu suallere sebep olanlar da sanıyorum İslam 
dan ve insanlıktan hiç nasibini almamış olanlardır. 

Bakınız bir gayri Müshm insanlar dahi gehni olan 
hanımlara öz kızı gibi davranıyor Gehn baba, kayın peder 
ise kızım diye hitap ediyor fiili olarak da imk â nlarım 
onların rahathğı için seferber ediyorlar. 
Ya biz! Müslümanların neyi eksik? Aile yuvalarında ki 
huzur ve mutluluğa en layık olanlar Müslümanlar değil 
mi? 
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Zaten bütün dünyaya medeniyet dağıtan insana 
insanlığı öğreten zulüm ve vahşetleri durduran ve 
durdurmaya çalışan başta peygamberler sonrada 
peygamberleri izleyen tarih boyu Müslümanlar olmuştur. 

Konumuzu uzatmadan devam edecek olursak 
toplumumuzda bazı olaylardan etkilenerek yuvanın temeli 
olan anne, babaları (kayınpeder kayın valide) dışlamak 
kulu Allah’ın gazabına yaklaştırır. 

Hani bazı kardeşlerimiz diyorlar ya; 

YA BEN YA 0! gazetelerde ve televizyonun bir 
kanalında izledim bir geline kayın pederi sahip olmaya 
kalkmış yâda kayın biraderi... 

Esasen bu olayların çoğunun ash yoktur. Aslı olsa 
bile o bir sapıktır bizim dinimiz ve anlayışımıza göre 
tedavi ettirmek gerek, daha doğrusu onlara İslam ahlâkını 
öğretmek lazım ki; o denli sapıklar olmasın yuvalar 
yıkılmasın. 
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Ayrıca bu tür olaylar sapıkların işi, biz ailemizi 
sapıklarla karıştırmayalım karıştıranları da uyaralım, 
uyandıralım. 


Burada yüce Rabbimiz’in fermanına kulak verelim. 

i' es? ûl 'İj zi'r~ Je-ı 

Ojİj j' i' ^^ i' 

cHj jl j^-SoL ^p j! jl 

ç^-SsAjJ-^ 5 jl 4_>sjLL« U j! oyb jl ç,-5sJly?-l 

byb j*_xjb>o 15 li b b2b j! 1 jis b ol ^ li?- j*5\ALp y*JJ 

i^iiÂS' 4_yb aJJI Jjlp 4_jj>cJ j^Ss^jîJİ İp- 1 

oJÜd ob^ı jia dil ^ 


Nur 6l ve meali 


Âmâya güçlük yoktur; topala güçlük yoktur; hastaya da 
güçlük yoktur. (Bunlara yapamayacakları görev 
yüklenmez; yap amadıkla nndan dolayı günahkâr 
olmazlar.) Sizin için de, gerek kendi evlerinizden, gerekse 
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babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek 
kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, 
amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, 
dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, veya 
anahtarlarını uhdenizde bulundurduğunuz yerlerden, 
yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca 
yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir 
salonca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından 
mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize 
(birbirinize) selâm verin. İşte Allah, düşünüp anlayasınız 
diye size âyetleri böyle açıklar. 

Aziz kardeşlerim unutmayalım ki ! Yüce dinimiz 
İslam yasaklar cetveli değildir. Hele, hele akrabalık 
bağlarını koparan din asla değildir. 

Eğer yukarıdaki ayeti kerimeye biraz bakıp 
inceleyecek olursak yakın akraba ve güvenilir dostlarımızla 
beraber olmamızı hoş görüyor. Ayrıca buna ilave olarak da 
dostlarınız sözcüğünü kullanıyor. 
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Peki; bu dost sözcüğü nasıl kullanılıyor? Evinizin 
anahtarını teslim etmekten çekinmeyeceğiniz! Yani 
namuslu, doğru, dürüst, güvenilir insanlardan söz ediliyor. 
Meseleyi iyi anlayalım ayrıca iyi anlatalım yanlışlıklara 
meydan vermeyelim. 

Unutmayalım ki münafıklar ve fitneciler Müslüman 
olanların her kelamlarının içinde bir hile arıyorlar. 


Ufacık kehme oyunlarıyla Müslüman din 
kardeşlerimizin inanç ve ihlâslarını allak, bullak ediyorlar. 
Beyazı siyah, siyahı beyaz göstermek gibi küstahlıklarını 
hiçbir zaman elden bırakmıyorlar. Atalarımızın deyimiyle: 

öküz altında buzağı arıyorlar. 


Aile bağlan ile bağlıdır ta Adem’den bu güne 
inananlar! 

0 ilahi bağı koparmak istiyor hokkabazlıkla 
yobazlar.! 
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Akrabalık, aile bağı olmadan olur mu? cihanda 

insanlık. 

İnanın insanlık ba ğlarını kopa rmak istiyor bir avuç ftbli 
sapık! 


HUZUR 

DEYİNCE 

RAHATLIK 

ANLAMAYIN 


Huzuru, kalbi 
mutmain olmuş kalbi 
selim, aklıselim kullar 
arasında aramak lazım; 
başka yerde bulunmaz. 
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Yuvada huzur arayan, güzel kardeşim; Hiç 
unutmamak lazımdır ki! huzur ve mutluluk dünyada 
yaşayan her Müslüman din kardeşimin hem hakkıdır, hem 
de vazifesidir. 

Öyle ise huzuru arayan huzur yolcusu kardeşlerim 
huzur huzursuz olan insanlar da yâda huzursuz olan evde 
yâda huzursuz ortamda aranmaz. 

Huzur, huzuru yakalamış olan akıl sahibi ilim, irfan 
sahibi, hayâ ve edep sahibi merhametli insanlar da olur. 

Aziz dostlarım, bu demek oluyor ki; huzur para ile 
değil ama ucuza da satılmıyor. 

Huzur bir ailede, toplumda, yaşadığın mahallede, 
çalıştığın iş yerinde her nerede olursan ol huzur karşılıklı 
iki insanın birbirini anlamasında olduğu gibi karşılıklı 
menfaatlerin korunduğu toplumlarda olur. 

Aksine bu günümüzün insanların da olduğu gibi 
daima kendi menfaatini düşünüp karşısında ki insanları 
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zarara uğratmaya çekinmeyen bir toplum da huzuru 
bulmak oldukça zordur hatta imkansız gibidir. 

Hal böyle iken huzur yolcusu olan ve kendini 
huzursuzların, huzursuzluğuna kaptırmayarak insanlığım 
kaybetmeyen menfaatini değil insanhğı ön plan da tutan 
asil, şerefli kardeşlerime kucak dolusu selam olsun. 

Yüce Mevla'nın mağfireti onlarla beraber olsun. 
Muhterem kardeşlerim, malumunuz düzen düzelmeden 
asla toplumun huzuru düzelmez. 

Böyle bir toplum da biz düzehp, aile içinde huzuru 
yakalamanın yollarını arayalım. 

Aziz kardeşlerim, huzurlu bir toplum olmadan huzur 
yolunu bulmak ne kadar zor ise, huzurun yolunu 
anlatmakta, yazmakta bir o kadar zordur. 

Örneğin, bakıyorum memleketimize baştan aşağı, 
hiçbir başbakan bir diğerini beğenmiyor, hiçbir siyasi parti 
diğer bir partiyi beğenmiyor. Hiç bir patron diğer bir 
patronu beğenmiyor, hiçbir işçi bir işçiyi beğenmiyor. 
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Bir evde yıllarca beraber yaşamış birbirlerine yıllarını 
feda etmiş, nerede ise ömrünün sonuna gelmiş olan karı 
koca birbirini beğenmiyor. Böyle bir toplumda huzur nasıl 
olur. 

Evet, böyle bir toplumda huzur aramak havada balık 
aramak gibi olur. Belki de daha olumsuz. 

Aziz dostlarım bütün bunları hatırlatıp naklettikten 
sonra asıl meseleniz olan huzuru, huzur yolcuları olan o 
numune insanlardan aramanın yollarına düşmektir. 

Huzuru yakalamış olan Allah dostları ve onlara bende 
olan Salih ve Sahha olan insanlar var ya, onları hep 
lisanımız anlatır; ama maalesef onların yaşadığı huzurlu 
hayatı bir de biz yaşamayı neden düşünmeyiz. 

Huzurda bize çok, çok uzaklar da yani kelamlar da 
kalır hiç evimize yuvamıza girmez. Ne hazin bir anlayış ne 
acayip bir yaşam böyle? Hadi Allah dostlarını bir kenara 
bırakalım. 
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Evet, aziz dostlarım, huzur ve muhabbetin kaynağı 
başta kâinatın efendisi idi, onun y anına erişen ve inanan 
huzur buluyordu. Demek ki huzur rahatlık değildir. 
Saadete erişiyordu. Ama rahat edemiyordu. Bizler ikinci 
bir yanlışı yaşayarak rahatlıkta huzur aramayalım. 

Eğer rahatlıkta huzur olsaydı zengin olanlar daima 
huzur içinde yaşarlardı. 

Görüyoruz ki; onlarda huzurlu değiller, öyle ise 
huzur nedir? Nerede nasıl bulunur? 

Evet, huzur Hakkın emrinde Hakka çalışanla beraber 
çalışmakta kalbi gönlü Hakka bağlamak tadır ki; insanı 
insan yapan değerler de bunlardır. 

Çünkü Allah Rasulünün arkadaşları rahat etmedi 
aksine her çileye Allah ve Rasulünün aşkına göğüs 
gerdiler. 

Yüce Allah (Celle Celalühü) da gönüllerine sevgisini 
muhabbetini verdi, onları gönül huzuruna kavuşturdu 
diğer bir deyimle dünya sevgisinden, haksızlıktan, 
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hırsızlıktan, zina illetinden, fulışiy attan insanı zarara 
uğratan bütün kötülüklerden ellerini, dillerini ve 
gönüllerini uzak tutarak. Huzuru yakaladılar. 

İşte onun için büyükler huzur sırrına agâh oldular. 


GÖREV 
İTİBARIYLA 
KARI KOCA 
MESELELERİ 


Jİn_> 4 JJI c r >\yJLS\ ^ U ylJj 


Unutmayınız; ilgi ve 
ilişki sevgi ve 
muhabbetle olursa, 
karı kocanın, maddi 
ve manevi 
hastalıklarına ilaç 
olur. 
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Göklerde o lanlarda, yerde olanlarda Allah’ın dır. 
Allah her şeyi kuşatır. 

JiClli- JjĞ Uj J 5 ^ dİ> jsâHj j 


1 ûlj ûldJ(j-j 
U_JLp <l> ûlS" aJJ\ ûli , 


J'j ^ j>z£j3 û jLf'yj 

■ i -y> 1 jJjLâj Uj JaJ^JLÎlj ^«bdJJ 


Nisa 127 ve meali 

Ey! Muhammed kadınlar hakkında senden fetva 
isterler, de ki: onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor. 
Bu fetva kendilerine yazılan şeyi vermediğiniz ve 
kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yetim kadınlar, 
zavallı çocuklar ve yetimlere doğrulukla bakmanız 
hususunda kitap da size okunandır. Ne iyilik yaparsanız 
Allah onu şüphesiz bilir. 
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Lv^ <Lp ^ \ls>- w>YjsA jl 1 jjj»j y» S 1^*1 û)j 

£t-jÜl j ^vAj S yi OJ-J^“ L>e-Ly2 Lo. ^ ) L>eJ-vi2J 

û jJ-İjö ûir aJJI ûlî 1 jÂsj j 1 y^s>x3 öjj 

Nisa 128 ve meali 

Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü 
davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, 
uzlaşarak aralarım düzeltmelerinde ikisine de bir g ünah 
yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa 
ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik 
eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızdan haberdardn. 

aJJI 

\yL) 1 C)\ 1 J* yij 

4_U1 \jÂsjJ \ 4JLJjL«JIS"" l 8>JjXz2 Jı^ül 

j 'jjâp 

Nisa 129 ve meali 

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasmda 
adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün 
gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda 
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kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve 
Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok 
bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 


aJJI 

La-jSG- UL* İJ 4jJl J ( -jA 4jJl J ÛİJ 

Nisa 130 ve meali 

Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların 
her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). 
Allah, lütlu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. 

Gerek evli olan gerek evlenecek olan kardeşlerim ilk 
evvela kendi kendilerine şu suali sormalı ve 
araştırmalıdırlar. 

Geçmişten geleceğe kadının ve erkeğin durumuna 
iyice ba km alı incelemeli. 

Eğer araştıran kardeşim hanımsa geçmişten bu güne 
kocasıyla huzur bulan kadının huzur bulduğu sebepleri 
iyi bilmeli, öğrenmeli ve görmelidir. 
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Kendisinde tarihten bugüne evinde sultan olan ve etrafa 
asalet sembolü olan hanımlar hangi konumda asalet, 
değer, şan, şeref, kazanmışlarsa bugünün hanım 
efendileri de yâda bugünün hanım efendisi toplumun 
şerefli annesi olmayı arzulayan hanım kardeşlerim de 
aynı yerde şeref aramalı, aynı çilelere göğüs germehdir. 
işte o zaman kadın, kadınlığının güzelliğini anlar. 

Aynı şey erkek kardeşim içinde geçerlidir. Tarihin 
birinde cemaatten biri bana sual sormuştu: 

-Hocam kadının kocasına karşı vazifesinden söz eder 
misin? 

Anladım ki bana sual soran şahıs kendini haklı 
karısını haksız görenlerdenmiş yani kendi vazifesini 
unutup hanımını suçlayanlardan biri olduğuna kanaat 
ettiğim için, bende sual soran kişiye şöyle bir sual 
sordum. 

-Hanımının hazreti Patıma gibimi olmasını 
istiyorsun? 

_Evet dedi (bende ona) 
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_Hanımının Patıma validemiz gibi olmasını 

istiyorsan Hz. Ali efendimiz gibi bir koca olmayı 
hedeflemeksin, deyince sesini kesti başka sual sormadı. 

Efendiler hanımını kusursuz isteyen bir koca 
kusursuz bir koca olmayı başarmalıdır. 

Aynı şekilde kocasını kusursuz isteyen bir hanımda 
kusursuz bir hanım olmayı hedeflemelidir. 

Ama iyi bilmelisiniz ki kusursuz bir dost, arayan 
insan daima yalnız kalır hayat boyu ne seveni kalır ne 
sevileni; 

Öyle ise birbirimizi kusurumuzla sevmeyi bilmehyiz. 

Karı koca olarak da, anne baba evlat da böyle 
komşuluk da böyle iş hayatı da böyledir. Eğer anlayış 
böyle değilse sıkıntı, sancı, huzursuzluk asla bitmez. 

Şimdi m iimin insan kim ? Ona gelelim. 

tik evvela herkesin ayrı, ayrı bilmesini isterim ki; 
Mümin huzursuzluktan kaçan huzuru arayan ve haline 
şükreden bir kişidir. 
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Aziz din kardeşlerim iyi bilmeliyiz ki Allah (c.c) 
kadını kadın olarak yaratmış hususi özellikler ve hususi 
istekler vermiştir. 

Aynı şekilde erkeği yaratanda Allah (c.c) dür hususi 
haller ve hususi görevler vermiştir. 

Aziz din kardeşim; yine iyi bilmeliyiz ki yaratılmış 
olan bir varhğın değerinin Allah (c.c) katında yükselmesi 
için yaratılmış olan bir varlığın yaratdış amacına uygun 
bir hayat yaşaması ile Allah (c.c) katında değer kazanır ve 
kazanmıştır. Aynı şekilde kıyamete kadar da durum aynı 
olacaktır. 

Aksine yaradılış amacına uygun bir hayat 
yaşamayanlar Allah (c.c) katında aşağılanmış ve 
cehennem ateşine mahkûm edilmiştir. 

Yüce rabbimiz buyuruyor ki: 



4_j 4_j J^2j 5 j > 1wLaJJI iljl liU O 

'yı o j^2j Uj ij-j^ 

Bakara 26 ye meali 


Allah sivrisineği ve onun üstününü mis al olarak 
vermekten çekinmez insanlar bunu rablerinden bir gerek 
olduğunu bilirler inkâr edenler ise Allah bu misalle neyi 
murad etti derler. 

O bu misalle birçoğunu saptırır birçoğunu ise yola 
getirir sapanlar ise lasıklardır. 


c/tj c/t (jSskl 1 ö\ ( J>\ dXşj 

û j*. j U-jj 

Nahl 68 ve meali 

Rabbin, bal arısma şöyle ilham etti: “Dağlardan, 
ağaçlardan ve insanların yaptıkları çar daklardan 
(kovanlardan) kendine evler edin.” 

(Rabbin: bal ansına dağlarda ağaçlarda hazırlanmış 
kovanlarda yuva edin sonra her çeşit üründen ye sonrada 
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rabbinin emrini yerine getirmen için sana gösterdiği 
yollardan yürü diye öğretti) 


cyt ^ J ^ o? r 5 

Âj'il ı^iJi û) ^yblŞ £LLs« 4JİjJl Jyl j£> Igi jjflj 

Nahl 69 ve meali 

“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana 
kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların 
karınlarından çeşidi renklerde bal çıkar. Onda insanlar 
için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) 
için bir ibret vardır. 

Bir başka misalde yüce rabbimiz buyuruyor. 

yLîl 

y-6-^j ûj-o U j 


Yasin suresi -72- 73 ve meali 
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Biz onlara (hayvanlan) kendilerinin buyruğuna 
verdik. Bindikleri ve etini yedikleri de vardır. Onlarda 
daha nice faydalar ve içecekler vardır şükretmezler mi? 

Başka bir misalde yüce rabbimiz buyuruyor ki; 

yLîl 

ö jj ^ j jÜ obl 5Uİİ ^ Uj ç*5sJLL?- 

Casiye — 4 ve meali 

Ey insanlar , sizin yara tılmanızda ve can lıla rın 
yeryüzünde yayılmasında kesin olarak inanan kimseler 
için dersler vardır. 

Şerefli din kardeşlerim; yukarıda sıralamış 
olduğumuz ayeti kerimelere bakıp inceleyecek olursanız 
yaratılmış olan bütün mahlûkatın yaratılış amacına, 
gayesine uygun hareket ettiğini göreceksiniz. 

Onlar yaradılış amacına uygun davrandıkları için 
huzur içindeler onlarda huzursuzluk bulamazsınız 

Aksine yaradılış amacına göre yaşamayan biz 
insanlar daima huzursuzluk içinde bocalarız, inleriz ve 
inletiriz. 
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Biz insan olarak ilk evvela yaradılışımızda ki bize 
tahsis edilen emre boyun eğmeyi bi lm eliyiz ki huzuru 
bulalım. 

Kadına kocasına itaat emrini veren Allah (c.c) dür. 
Yine kadını kısmen güçsüz yaratan, erkeği kısmen güçlü 
yaratan Allah(c.c) dür. 

Bir hanım kardeşim kocasına meşru yoldan olan 
itaati hakka itaat bilmiyorsa huzurun adresini kaybetmiş 
olur. 


Ve huzurun sokağını ne caddesini, nede köyünü 
bulamaz. Arar, arar, arar... Aradıkça dermansız ve çaresiz 
kalır ve hayatı isyanla dolar. 

Çünkü huzur Allah (c.c) m gösterdiği adrestedir. 
Hiç kimse başka bir yede bulamamış ve bulamayacaktır. 

Şimdi biz bu ölçüler dairesinde kadınlığımıza ve 
kocalığımıza bakmalıyız. 

Kadın ve erkek olarak bize çizilmiş olan ilahi 
dairenin ( kulluğun) neresindeyiz. 
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Kendi yerimizi tespit ettikten sonra huzuru 
arayalım; bakalım huzura layık mıyız? 

Eğer huzura layık isek; Daha sonra Yaradanın karı 
kocaya sunmuş olduğu ilahi nimetlerden gıda almanm 
yollarını Yaradan hikmeti ile layık olan kullarına öğretir. 

Aziz kardeşlerim esasen bu konuyu işlemeden evvel 
uzun, uzun düşündüm. Karı koca ilişkileri, muhabbetleri 
özel bir mesele olduğu için, karı koca meselelerini 
anlatırken ve yazarken birde rinden tepki alacağımı, 
birilerinden hayır dua alacağımı, birilerinin bazı 
problemlerinin çözüleceğini düşündüm. 

Birileri bizi dışlayacak veya taşlayacak endişesi ile 
insaf ehli, edep, haya ehli olan kardeşlerimize özel 
hayatlarında lazım olan bilgileri vermeyip gizleyerek, 
onları bilgilendirmekten vazgeçmek, ancak ve ancak nefis 
ve şeytanı sevindireceğinin bilinç ve şuuru (anlayışı) ile 
doğruları anlatmanın daha uygun olacağını düşündüm. 
İnşallah sizlerde takdir edersiniz. 
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Esasen beni kan koca iliş ki leri konusuna zorlayan 
sebeplerden birisi de bu günümüz kadınlarının 
cinselliklerini ve cazibelerini sokaklarda alenen 
sergileyerek edep ehlini edepsizliğe, haya ehlini 
hayâsızlığa teşvik etmeleri olmuştur. 

Çünkü onların kendilerini ve cazibelerini 
sokaklarda, işyerlerinde sergilemeleri yuvasında hanımına 
sadık olan erkekleri hanımından soğutmaya ve fuhuş 
kapılarının açılmasına sebep olmuştur. 

Toplumda yaygınlaşan fuhuş illeti yuvaları tahrip 
eden kimini huzursuz, kimini viran, ki milerini de katil 
eden büyük bir beladır ki; bugünümüzde topluma bakan 
her akıl sahibi bu gerçeği çok açık bir şekilde görebilir. 
Akılsızlara bir sözümüz yoktur. 

Bizim amacımız karı koca güzelliklerini ve sırlarım 
arayan ama bulamayan, bakan göremeyen kardeşlerimize 
kısmen yardımcı olmaktır. 


122 




Eğer bir karı koca helalindeki cazibeyi görürse yâda 
cazibesini helalinde kullanmayı ahlak edinirse kısmen 
fuhşun önüne geçmiş olur. 

Eee, hocam sende, ben fuhuş yapmazsam toplum 
fuhuştan kurtulacak mı? Diye soran kardeşim. 

iyi bilmelisin ki sen kendi yuvanda ve kendi 
dünyada fuhuştan kurtul da ondan sonra toplumun 
derdine yan. Sen toplum namusunu kendi namusun gibi 
bilir ve korunmasını arzularsan inan ki senin namusunu 
da mutlaka ve mutlaka koruyan biri bulunur. 

Henüz senin kendi yuvan ve kendi dünyan ateş 
içinde, sen kendi dünyanda alevlenen fuhuş ateşini 
söndürmenin yollarını ara ve bul. 

Yine iyi bilmelisin ki aziz kardeşim fuhuş ateşini 
söndürmenin en kestirme yolu helalindeki cazibeyi 
görmek ve kendi cazibesini de kendi helaline 

Aziz kardeşlerim cazibe deyince çok iyi anlamalıyız. 

Allah Rasulü (sav) efendimiz buyuruyor ki: 
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Bir kadında ne varsa bütün kadınlarda aynı şey 
vardır. 


Eğer sen yok diyorsan, yâda göremiyorsan, 
bilmiyorsan kabahat senin göremeyen gözlerindedir 
kardeşim. Fark edemeyen fehimsizliğindedir. 

İnsanın gözünü kör eden en büyük illet, bela 
haramlara değer vermek ve gönlü helali olmayana 
kaptı rmaktır . 

İyi biliniz ki bütün Allah dostlan haramlardan 
kaçarak ve gönlünü helaline vererek Yüce Mevla'sının 
dos tlıığıını ı kazanmışlar dır. 

Sizde bu yönde gayret ederseniz sizde yüce Mevla’ya 
dostluğa hak kazanırsınız. En azından dostluk kapısı size 
de açılır, dost olamasanız da dostun kokusunu almak 
şerefine erişirsiniz. 

İnsanı Allah ’tan ayıran Üç büyük hastalık ( üç 
büyük düşman) vardır 

1) Şehvet 

2) Şöhret 
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3) Menfaat 


Öyle ise aziz kardeşim peygamberimiz buyuruyor ki 

“E vlilik d inin yansıdır. Diğer yansını da Allah’a 
karşı gelmekten sakınarak koruyunuz.” 

Evlilik şehvet ateşini söndüren ilahi bir rahmet 
suyudur. 

Eğer sizin evhliğiniz sizdeki şehvet ateşini 
söndürmüyorsa sizin karı koca olarak duygularınız 
birbirinize açılmamış demektir. 

Çünkü insan bedenindeki fiziki güzellik asla ve asla 
şehvet ateşini söndürmez ve duyguları da tatmin etmez. 

Kan kocanm birbirinden tatmin olması yine kan 
kocanm birbirine duygularını açmasma bağlıdır. 

Yalnız bedenin sevişmesi kadını da erkeği de 
dışarıya başkalarına sevk eder. 

Karı koca duyguları ile birbirlerini sever ve oynaşırsa 
işte o zaman duygular sevişmiş olur. 
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Duygulan sevişenlerin gözü şehvete kapalı olur. 
Yani şehvet ateşini söndürmüş gönlünü helaline 
döndürmüş olur. 

Rasulullah (sav) efend imiz buyuruyor ki: 

“Kan kocanın birbiri ile oynaşması, şakalaşması 
Allah’ın rahmetini celp eder. Onlar el ele tutuşur, 
muhabbet ederlerse onların muhabbeti ve (oynaşması) 
nispetin de yüce Mevla onların günahlarım mağfiret 
eder.” 

Hani toplumda bir söz dolanıp durur. “Hanımlar 
nazlı olur, daima ilgi beklerler.” Doğrudur ama bir yere 
kadar. 

Her hanım kardeşim iyi bilmehdir ki özel 
muhabbetlerinde kocası ona ilgi ve muhabbetle yanaştığı 
gibi kendiside aynı yönde kocasına yanaşmasını kocası 
her zaman kadınından bekler. 

Aksi halde her zaman ilgi bekleyen iyi bilsin ki ilgiyi 
de sevgiyi de kaybeder. 
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Bir kadın kocasının sevgisini kaybederse hayatı 
çekilmez bir ızdıraba döner. 

Onun için Kâinatın efendisi buyuruyor ki: 

“Bir kadın kocasına arkası dönük olarak sabahlarsa 
sabaha kadar meleklerde ona lanet ederler.” 

Efendiler meseleyi iyi anlayalım. 

Bir insana rahmet erişince duyguları açılır, rahatlar. 
Lanet erişince de duygulan kararır, daralır, hırslanır ve 
böylece aydınlık dünyasmı karartmış olur. 

Siz, siz olun dünyanızı rahmetle aydınlatın fakat 
lanetle iç dünyanızı karartarak dış dünyanızda da yasa 
boğulmayın. Allah (c.c)ın verdiği ilahi nimeti cezaya 
çevirmeyin. 

Kardeşlerim çok iyi bilmek lazım gelir ki kadın 
kocadan ilgiyi yatağında beklememeli kadının beklediği 
ilgi kocasının çalışıp kazandığı kazancını beraber evinin 
ihtiyacını paylaşma hususunda olmalıdır. 

Yatakta olan ilgi özel bir ilgidir. Kimin hah neşesi 
müsaitse ilgi onun vazifesidir. 
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Unutmayınız ki, ilgi kederi, sıkıntıyı gidermek 
içindir. 

ilgi ilişki için değildir. Aksine ilişki insanı yorar. İlgi 
ve muhabbet insandaki yorgunluğu, kırgınlığı ve kederi 
giderir. İnsanı sıkıntı psikolojisinden kurtarır. 

Her ilgiyi alakayı ve özel muhabbeti illa da ilişki gibi 
görenler yâda şehvet gibi görenler maalesef şaşkınlıktan 
ve cehaletten kurtaramazlar; huzuru da bulamazlar. 

Ayrıca kan koca arasında şehvet olmaz, rahmet olur 
muhabbet olur. 

Kan kocanm birbirlerine ilgisi, alakası özel 
muhabbetleri hem bedene sıhhat verir, hem ruha sürür 
(güzellik) verir. Hem de zina yolunu kapatmış olur. 

Birbirlerine ilgi duyan duyguları ile ilişkilerini 
sürdüren kadının birçok kadın hastalıkları tedavi olur. 

Bir kadının kocası ile ilgih olan muhabbeti kadının 
doyuma ulaştırır ve kadının yumurtalıkları çatlama yapar 
kadın hem kadın hastalığından emin olur; hem de sinir 
sistemleri ve hormonları normale dönüşür. 
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Bu olumsuzluğu normale dönüştüren en etkin ilaç 
karı kocanın duygularının sevişmesi ve doyuma 
ulaşmasıdır. 

Bu ilahi nimeti yerinde kullanamayanların eşleri 
yani hanım kardeşlerimiz devamh sinir bozukluğu ve 
kadın hastalıklarından doktor ve hastane kapılarından 
kendilerini alamazlar. 

Bütün bunlara rağmen çoğu çiftlerde bu gerçeğin hiç 
mi hiç; farkında değiller. 

Onun içindir ki kâinatın efendisi buyurdular ki: 

“Hanımlarınızla beraber (bir leşince) olunca 
kendinizi tatmin edip de hemen çekilmeyiniz. 
Hanımınızın da doymasını bekleyiniz.” Bakınız 
Rasulullah efendimiz bunları cemaat içinde anlatıyordu. 
Ashabı dinliyordu ve duymayana da duyurmak için 
gayret ediyordu. 

Ama biz bugün bu konuları anlatamıyoruz. Sebebi 
de çok açık. İnsanlarımız hayrı şer, şerri de hayır gibi 
görüyorlar onun için anlatamıyoruz. 
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Birde alay ediyorlar. Yalnız anlatanla değil; hem 
anlatanla hem de dinleyenle alay ediyorlar. 

Kimler bunlar biliyor musunuz? 

Hayâsızlığı haya gibi gören zavallı yaratıklar. Siz 
onlar gibi olmayın. İhtiyacınız olanı alın ihtiyacınızı 
giderin ki huzurullaha çıkınca nurlu çıkasınız. 

Birbirlerini çok seven eşler duyguları karmaşık 
olduğu zamanlar da birbirinden zevk alamazlar. 

Karışık duygularda ilişkilerini sürdürenler 
birbirinden uzaklaşırlar. 

Karışık duygularda olan kadını kocasının ilgisi 
düzeltir. Karışık duygular içerisinde olan kocayı da 
karısının ilgisi, sıcaklığı düzeltir. Karı kocanın birbirine 
ilgisi çoğu zaman ilişkiye yol açar ilgi ile olan ilişki 
insandaki karmaşık duyguları ve yorgunlukları, 

kı rgınlıkl a rı, duygulardan siler çıkarır. 

Dolayısıyla karı koca duyguları tazelenir ve 

birbirlerine sevgileri hayranlıkları artar hayatları 
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kolaylaşır. Kendi iç dünyalarındaki olumsuzluklar yok 
olur. 


Yalnız iyi anlayalım biz her ilişkiden değil helal olan 
kan koca ilişkisinden söz ediyoruz. 

insanın helali ile olan ilişkisi insanı bedenen ve 
ruhen dinlendirdiği gibi haram olan ilişki (zina) insanı 
manen huzursuz eder ve duyguları katılaştırarak insanı 
insanhktan çıkarır vahşileştirir. 

Onun içindir ki; Yüce Rabbimiz Buyuruyor. 

s-Lij 4j) i 

Isra 32 ve meali 

Sakm zinaya yaklaşmaym, doğrusu bu çirkindir, 
kötü bir yoldur. 

Yine bir gerçeği vurgulamam gerekiyor, vurgulayayım. 

Duygularından habersiz yaşayan insanlar ın geneli 
iki ayaklı hayvan misalidir . 

Siz duygularınızdan haberdar olunki insan olarak 
huzura çıkanlasınız . 
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Karı kocanın birbirleri ile olan iliş ki leri aralarındaki 
mevcut olan bazı kı rgınlıkları giderir. Kırgınlığın yerini 
sevgi, muhabbet alır ve bu halde karı kocayı birbirine 
bağlayan ilahi bir bağdır. 

Bunun adına da affetmek, merhamet etmek, hoş 
görmek diyoruz. Yani karı koca bu sevgi ile birbirlerinin 
hata ve kusurlarını affederler ve aralarındaki kırgınlık ve 
birbirlerine olan hırs ve kinleri gönüllerinden çıkarılır 
huzura erişirler. 

Yine unutmayınız ki bir evde karı kocanın kı rgınlığı 
evdeki çocukların içini dışını yasa boğar. 

Öyle ise kavga ederek, küskün yaşayarak 
evlatlarınızı kara yasa boğmayınız. Tartışacaksanız da 
çocuklarınızın yanında tartışmamaya gayret ediniz. 

Bu insan-i bir vazifedir, sorumluluktur. 

Bazı hanım kardeşlerimiz kocasının beraber olma 
arzusunu şehvet olarak görürler bu düşünce büyük bir 
yanhştır. 
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Çünkü kan koca ilişkisi şehvet değil aksine şehvet 
kapılarını kapatan ilahi bir ruhsattır. 

Bu ruhsatı iyi anlamak lazım ve eşlerin birbirine 
olan arzularını yerine getirmeleri hak nazarında ibadet 
sayılır. 

Öyle ise mümin ibadetten kaçmaz bu ilahi bir 
sorumluluktur. 

Hemen hatırlatalım bazıları şehvet peresttir, şehvet 
arzusunu zorla giderir. Yani karşısındaki eşinin gururunu 
arzusunu asla düşünmez ve gözetmez. 

Bu gibiler insanlığım şehvete bağlamış vahşileşmiş 
olan insanlığın yüz karalandır . 

Yine unutmayınız ki bu gibi davranışlarda bulunan 
kişilerin eşleri manen psikolojik bunalıma girerler. Hatta 
ve hatta erkeğin adını duyunca nefret ederler. Hâlbuki 
nefret etmesi gereken, o insanlığını şehvete bağlamış olan 
(hasta) insandır. 
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Unutmayınız ki; biz insaflı olan insandan söz 
ediyoruz. Insaflm kaybetmiş olanlar insanlığını da 
kaybederler. Siz insaflı olun, biz konumuza dönelim. 

Bir hanım kardeşim koras ının kendisine 
düşkünlüğünü sadece bir cinsellik gibi görürse zamanla 
kocasını aşağılama hastalığına yakalanır. 

Kocasını aşağılama hastalığına yakalanan bir kadın 
da aşağıladığı bir kocayı sevemeyecek ve duygularında da 
kocasına karşı bir sıcaklık hissedemeyecek duruma 
gelecektir. Bu durumda kendisini yalnız hissettirecek ve 
mutluluğu dışarıda aramak gibi felaket uçurumuna 
yuvarlanacaktır. 

Böylece hem dünyası hem de ahireti perişan 
olacaktır. 

Öyle ise Allah (c.c) m size verdiği ilahi duyguları eş 
olarak birbirinizle paylaşınız ki maddi ve manevi nefsin 
tuzaklarına düşmeyesiniz. 

Büyüklerimiz buyuruyorlar ki: 
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“İnsan duygularını eşleri ile paylaşarak çok 
tuzaklardan kurtarır çok büyük nimetlere erişebilir.” 

Bu karı kocanın birbirlerine değer vermelerine 
bağlıdır.” 

Gerçi genç kardeşlerim (evlatlarım) bu gerçeklerin 
farkına varamazlar. Çünkü onlara bu hakikatler hiçbir 
ağızdan anlatılmadı. 

Yani okulda öğretmen anlatmaz, camide imam 
anlatmaz, evde anne baba anlatmaz onun için onlarda 
anlayamazlar, anlar amma neden sonra (hayatını bitirmiş 
olurlar.) 

Öyle ise her ihm anlatılmaya ve anlaşılmaya 
muhtaçtır. Karı koca ilişkileri de ilahi bir istek ve 
arzuların ötesinde ilahi bir ilimdir. 

Bu ilahi ilimi Yüce Mevla insaf ehli olan ve ilahi 
duyguları hamd nispetinde kabul eden kullarına tadıyla, 
lezzetiyle tattırır, yaşatır ve sırrı ile bildirir. 

Bu ilahi duyguları eşinde yaşayanlar asla zina 
illetine, tuzağına düşmezler. 
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Bu ilahi duyguları yaşayamayan Müslüman 
kardeşlerimizin birçoğu diğerleri gibi zina illetine, 
belasına düşerler. 

Zina hastalığı sadece bir kişiyi değil, bir toplumu 
değil, bir devleti değil, tüm dünya devletlerini perişan 
eder ve yuvasız bırakır. 

Bu gün zinayı bu hali ile dünyanın her sahasında 
görmek hiç de zor değil. 

Karı koca arasındaki sevgi çoğu zaman basit 
şeylerde küskünlüğe yol açabilir. Yani seven bir karı koca 
çoğu zaman eşinin kendisini (duygularını) anlamasını 
ister ve cevap alamayınca da kırılır, darılır gücenir. 

Esasen bu tür davranışlar karı koca arasındaki 
sevgiyi yok etmeye yönelik nefsin sinsi bir tuzağıdır. 

Çünkü insan eşinin veya evladının veya bir 
arkadaşının duygularının milyonda birini anlayabilir, 
milyonda bir isteğine cevap verebilir. 

Buda anlaşılmayı bekleyen kadını yâda kocayı yıkar; 
kızgınlığını artırır, duyguları kapanır ve aralarındaki sevgi 
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ocağı yavaş, yavaş sönmeye yüz tutar ve nihayet söner. 
Daha sonrada sevgi arayışına başlar ama onu da bulamaz. 

Öyle ise seven kardeşim anlaşılmayı bekleme çünkü 
seni seven yâda senin sevdiğinde duygularını paylaşmanı 
bekliyor. 

İyi bil ki sen duygularını paylaşmayıp suskun olunca 
senin sevdiğinde aynı arzular içinde seni bekliyor. 

Eğer anlaşılmayı bekleme yerine isteğini eşinle 
paylaşsan yâda söylesen seni seven eşin seni asla üzmek 
istemez. Ama anlaşılmayı beklersen daha çok üzülürsün; 
hayatın yıkıntılarla dolar ama haberin olmaz, o yıkıntıları 
temizlemeye gücünde yetmez. 

Seven bir karı kocanın kırgınlığının çoğu bu yönde 
olur. Seven yâda sevilen birbirini canından aziz tutar. 
İster ki yemesin yedirsin, yaşamasın yaşatsın. 

Hal böyle iken sen duygularını seni sevenle 
paylaşmaz, konuşmazsan aranıza nefis, şeytan o kadar 
çok engeller sokar ki, zaman uzarsa engelleri kaldırmaya 
da gücünüz yetmez. 
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Evli olan evli kardeşlerim, iyi bilmelisiniz ki siz 
birbirinizle dertleştiğiniz kadar birbirinize bağlanır, 
birbirinizi tanır ve birbirinize güvenir ve seversiniz. 

Sevmeyenler zaten birbirleri ile dertleşemezler. 
Onların hali ayrı bir konudur. 

Ancak sevenler dertleştikçe rahatlar, huzur bulur ve 
dinlenirler. Dinlenen eşler de iç dünyalarında nefise karşı, 
dış dünyalarında çevreden gelecek sıkıntılara ve 
zorluklara karşı dayanıklı olurlar. Kolay, kolay 
sarsılmazlar. 

Yine iyi biliniz ki sevenler duygularım ve dertlerini 
paylaşmayınca hem maddi hem de manevi olarak güç 
kaybederler. Sevenler güç kaybedince unutmamalısınız ki, 
birileri de güçlenir. 

O güçlenen de içte nefis dışta da şeytan ve sizi 
çekemeyen şey tanın uşakları olan, şeytani insanlardır . Siz 
bu gücü onlara vermeyin. 
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Yani birbirinizle duygularınızı dertlerinizi paylaşarak 
siz güçlenin; siz güçlenince de nefis, şeytan ve uşakları 
güçsüz kalsınlar. 

Yine çok iyi bilmek ve anlamak lazım gelir ki 
sevgisizlerin sorunu birbirini anlamak yâda anlamamak 
değildir. Sevgisizlerin sorunu anlaşamamaktır. 

Yani sevgisiz olan insanlar çoğunlukla nefislerinin 
arzularına erişmek isterler, karşısındakini düşünmezler. 

Sevenler bunun tersidir. Kendisinden evvel 
karşısındakini düşünür. Karşısındakine hizmet etmeyi 
arzular. 

Sevgisizler ise başkalarının kendisine hizmet 
etmesini ister ve hep rahatlığı arzular. 

Diğer bir deyimle sevgi yüce Allah’ın merhamet 
sıfatının tecellisidir. 

Sevginin içinde merhamet gizlidir. 

Sevgisizliğin içinde de zulüm g izlidir . 

öyle ise sevginizi sevgisizleştirerek zalimlerden 
olmayın. Zalimlerin yeri narı cahimdir. 
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Hemen burada bir konuyu vurgulayalım ki yanlış 
anlaşılma olmasın. 

Biz aile sevgisi ve insani sevgiden söz ediyoruz, 
nefsanî sevgilerin tümü zulüm ifadesidir. İnsanı Allah 
(c.c)ın azabına duçar eder. 

Örneğin bir şarkıcı, türkücü, dansöz ve bunlara 
bağımlı olan bütün sevgiler sevgi değil cehalet örneğidir. 

Unutmayınız ki karı kocanın özel hayatındaki 
sevgisi yuvasına sıcaklık verir, tazelik verir, kırgınlığı 
giderir. 

Hal böyle olunca, bu ilahi hah yaşayanlar da yüce 
Allah (c.c) a karşı şükran ifadesi olan ibadetlerini 
rahatlıkla yapıyorlar. 

Yani kan kocanm aile muhabbe tinin bir kanadı da 
kula maneviyat yolculuğunun kapısını açıyor ve kulu 
Yaradan’a yolculukta ilahi sermayeden bir sermaye 
oluyor. 

Ayrıca karı kocanm özel muhabbeti kendilerini zina 
illetinden de kurtarmakta aktif rol oynar. 
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Eşinde muhabbet bulamayan biri daima dışarıya 
dönük bir özentiye maruz kalacaktır. 

Sevgi deyince şunu anlamamız lazımdır. 

İnsana insan değeri veren, verdiren davranışlar ve 
bir kulun Allah’ın hoşuna gidecek işleri yapması ve 
kendisinde olan ilahi nimetleri talip leri ile paylaşmasını 
anlamalıy ız. 

Duygularında sevgi eksik olan insanlar (eşler) in 
dünya hayatı, evlilik hayatları isyanla geçer. 

Esasen sevgi bir kültür ve ilim hâzinesidir. Bu 

hâzineden nasiplenemeyenler huzur ve muhabbet 
yoksullarıdırlar. 

Bu tip insanlar her zaman suç ve kabahati 
karşısındakine yani bir başkasında bulurlar. Asla kendi 
suçlarını kabul etmezler. 

Kendi suçunu kabul etmeyenleri hem aile bireyleri 
kabul etmez hem de çevrelerinde bir dost edinemezler, 
yalnız kalırlar. 
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Yalnızlık Allah (c.c)’a ait olduğu için insanların 
yalnız yaşama şansları yoktur. Yalnızlığa tahammül 
edemeyenler çoğu zaman kendilerini dışlanmış olarak 
kabullenirler ve böylece kendilerinde bir aşağıhk 
duyguları oluşarak kıskançlık, çekememezlik, haset, 
fesatlık gibi insanı insanlıktan çıkaran vahşilik duyguları 
hâkim olur. 

Suçunu kabul etmek, başkalarının işlediği suçu 
kabullenmek manasında değildir. 

Örneğin bir hanım için düşünelim... 

Bir hanımın evinde akşam iş dönüşü kocasının 
önüne yemek koyamıyor veya evinin temizlik ve düzenini 
ayarlayamıyorsa, kocası da onun bu eksiğini söylüyor ve 
düzeltmek istiyorsa suç kimin? 

Ev hanımı da bu gibi suçları kabullenmiyor aksine 
ikaz edeni suçluyorsa bu kadının davranışı hiç ahlaki bir 
davranış görülebilir mi? Elbette ki görülemez. Öyle ise 
kardeşim görevini eksik yapıyorsan veya ihmal ediyorsan 
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suç senin, eğer sen suçluluğunu kabul etmiyorsan bir 
ömür boyu kocanla huzura erişemezsin. 

Ama vazifende bir takım eksiklerin olabilir. Fakat 
eksiklerini kabullenerek bazı mazeretleri ( yani işe engel 
olan sebepleri ) eşinle paylaşırsan işte o zaman hem 
suçunu kabullenmiş olursun, hem de eşinin gönlünü 
almış olursun. Hal böyle olunca ne senin huzurun 
bozulur nede kocanın huzuru bozulur. 

Eğer hanım kardeşim eksiklerini kabullenmezse eşi 
ile aralarında tartışma baş gösterir. Bu tartışmalar ilk 
evvela dil tartışması halinde olur; zamanla bunun önü 
alınmazsa dil tartışması olarak başlayan tartışmalar 
kavgaya, şiddete dönüşür. 

Bir karı kocanın kendi evinde yaptığı kavgalar, 
tartışmalar karı kocanın kendi dünyalarında bazı 
olumsuzluklara yol açar. 

Bunlardan bazıları: 

a: Karı koca arasındaki ilişkiyi olumsuz etkiler. 
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b: Bazı sinir (strest) bozukluklarına yol açar. Bazı 
sinir bunalımları, üzüntüler bir takım felçlere yol açabilir. 

c: insandaki insani duyguları insandan alır, insanın 
iç dünyası kin nefretle dolar. 

d: Sevgi kaynağını kurutur. 

e: Çocukların daha körpe yaşta evliliğe karşı nefret 
duyguları ön plana çıkar. ( bugün birçok gencimizde 
mevcut ) 

Buna benzer daha birçok zararlarını sıralayabiliriz, 
ancak bu kadar anlayan veya anlamak isteyenler için 
fazlasıyla yeterh gelir sanıyorum. 

Hatalarını kabul etmeyen hanımların birçoğu 
kocasının sevgisini kaybettiği için gerek evde gerek yatak 
odasında ilgisini de kaybetmiş oluyor. 

Suçu devamlı olarak başkasında gören kendini hep 
hak lı görme hastalığına kapılmış olan hanım kardeşim. 
Bu defa kocasının başka biriyle olduğu zannına kapılarak 
kocasından şüphelenmeye başhyor. 
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İyi biliniz ki şüphe duygulara bulaşan bir mikroptur. 
Eğer siz o mikrobu hak olarak kabul ederseniz işte o 
zaman o mikrop sizi lalcı mikroplarına, büyücü 
mikroplarına götürerek bünyenize duygularınıza bulaşmış 
olan şüphe mikrobu bütün duygularınızı istila edecektir. 

Ve sizi büyücü ve falcı mikroplarının abonesi haline 
getirecek hem kocanızın sizin için kazandığı helal 
rızkınızı mikroplara dağıtacaksınız hem de sizi Allah a 
götüren bütün rahmet kapılarını kendi ellerinizle 
kendinize kapatacak ve Allah’ın rahmetinden mahrum 
kalarak Allah’ın cezasına mahkûm bir hale gelmiş 
olursunuz. 

Bu ve buna benzer tehhkeleri yaşamaktansa 
suçunuzu, eksiğinizi kabul ederek sizi huzura eriştiren 
yolu tutmak daha kolay değil mi sizce? Ne derseniz? 

Yine unu tmayınız ki: 

İnsanlar hataların çoğunu kendini haklı göstermek 
için yaparlar, öyle ise sizde kendinizi haklı göstermek için 
hata yapmayın. 
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Karı koca hayatının birçoğu özel hayat olan 
duygularla yaşanan bir gerçek olduğu için karı koca 
meselelerini kelamlarla anlatmak yâda satırlarla ifade 
etmek imkânsız gibi, oldukça zordur. 

Biz bu imkânsız kadar zor olan karı koca hallerini 
deryadan bir damla misali kısa, kısa izaha çalışıyoruz 
inayet yüce Mevla’dandır. 

İyi biliniz ki bu anlatılanlar ( anla t tıklarımız ) bir 
hayat ölçüsü değildir. Sadece ve sadece birer örnek ve 
tavsiyedir. 

Hayatın ve yaşamın ölçüsünü yüce rabbimiz 
vermiştir. Biz sadece bize ikram edilen ilahi ilim ve 
ihsandan sizlere ikram etmeye çalışıyoruz. 
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Doğru düşün iyi anla 


Kan koca ilişkisi şehvet değil; 
Aksine şehvet kapılarını 
kapatan ilahi bir ruhsattır. 

Halil İbrahim kul 
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S%aM\6m/wm,2?<Ml 


YUVAMIZIN 
HUZURU 
İÇİN BİR 
DUA 


Efendimiz, Dua mü’minin 
silahıdır. Buyuruyor. Dua 
silahını kullanamayanlar, 
düşmanlarına karşı, silahsız 
kalmış gibidirler. 


Allah’ım: Yüce zatına hamd-ü senadan ve Habibine 
salât ve selamdan sonra diliyorum ki: zâtından 
dileniyorum, mümin eşler arasına vermiş olduğun ilahi 
nimetleri fark edecek ilahi duyguları ve hisleri mümin 
kardeşlerime ihsan eyle. 

Müminlerin, Müslümanların ilahi hislerini, 
duygularını perdeleyen bütün olumsuzluklardan 
muhafaza eyle, çünkü sen her şeye kadirsin. 

Ya ilahi: Sen Kur-an-ı Kerim de müminlere çok 
merhametli olduğunu beyan ediyorsun. Hiç şüphesiz 
senin vadin haktır, (gerçektir.) Ya İlahi: Eşler huzursuz 
ve rahmetten habersiz olurlarsa o toplumda amelsizlik, 
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itaatsizlik ve isyan başlar ki; bu bir toplumun helaki 
demektir. 

Ya İlahi: Müslüman ve Mümin aileleri felaketin her 
türlüsünden muhafaza eyle. Senin lütfün boldur yarabbi. 

Ya İlahi: Mümin eşlere Mümin nesiller bahşederek 
onların gönüllerini şad eyle. Çünkü sen nimet vermek 
istediğin topluma Salih evlatlar verirsin. 

Ya İlahi: Bu gün bizler Mümin bir toplumun 
hasretindeyiz. Mümin toplum oluşturamadığımız için 
içimiz, dışımız huzursuz ve zarardayız. 

Ya İlahi: Bize nasip etmesen de bu gün biz Mümin 
toplulukları göremesek de evlatlarımıza lütfunla, 
kereminle Mümin olan toplulukları oluşturma imkânını 
ve ahlakını bahşeyle. Çünkü sen her şeye kadir olan yüce 
rabbimizsin. 

Ya İlahi: Mümin eşlerin kadınını, erkeğini ve 
evlatlarını günümüz fitnesinin ve fitnelerinin her türlü 
tuzaklarından muhafaza eyle. Ya İlahi: Müminleri ve 
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eşlerini birbirlerine karşı sadık ve samimi eyle. 
Birbirlerini gözetip koruma gücü ve ahlâkını nasip eyle. 

Ya İlahi: Mümin eşler yuvalarında çok huzursuz bir 
hale düşürüldüler. 

Ya İlahi: Müminlerde huzur olmayınca o toplumu 
akıl almaz felâketler bekler, felâketlerin en büyüğü de 
dünyada nefsanî arzuları için yaşamaktır. 

Ya İlahi: Bütün Mümin kardeşlerimi dünya ve ahiret 
felaketinin cümlesinden muhafaza eyle. 

Ya İlahi: Müminleri felakete götürecek yolları 
kapatmayı yine mümin kardeşlerime lütfiinle, kereminle 
ihsan eyle. 

Sensiz olanlar, sensiz kalanlar perişan olur, Ya rabbi. 
Sen her şeye kadir olan rabbimizsin bize acı bizi anne 
babamızı ve bütün inananları (Müminleri) bağışla, dünya 
ve ahirette nimetlerine erişenlerden eyle Yarabbi. 
(Âmin) 
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KARI 

KOCA 

PSİKOLOJİSİ 


Birbirinin cinsel arzularına 
kulak vermeyen çiftlerin, sinir 
sistemlerinin bozulduğunu, 
sinir tedavisi gördüğünü ve 
b unalımdan 

IniTtıı lam a dıklannı, biliyor 
muydunuz? 


jJl j-" 

>j er 5 ' j' dr? dr? dr*j 

1 j-j-û - 5 o^«J42 j o 

Nisa.4/124 ve meali 

Erkek olsun kadın olsun her kim m iimin o larak 
yararlı işlerden bir iş yaparsa, işte bunlar cennete girerler 
ve zerre kadar haklan yenmez. 


Kan kocanın birbirlerine küsmesi şeytanın çok 
hoşuna gittiği için, bu küskün geçirdikleri zamanı fırsat 
bilerek, şeytan onların aralarına ki n ve nefret tohumlarını 
eker. 
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Öyle ki; onlarda olan sevginin yerini kin ve nefret 
alır hatta bir ömür boyu birbirlerine kin ve nefretle 
baktırır. 

Duygularında birbirlerine karşı sevgiden bir eser 
bırakmaz. 

Duyguları kin ve nefretle dolan karı kocanın 
gönüllerine Allah’ın rahmet nazarı erişmez. Manevi 
muhabbetin tadını tadamaz ve ilahi huzura asla ve asla 
erişemezler. 

Karı koca huzura erişemeyince onlardan doğan 
büyüyen evlatların da huzursuzluk içinde yaşadıkları için 
onlarda huzursuz bir dünyanın elemanları olurlar. 

Aksine karı kocanın birbirine sevgileri muhabbetleri 
ilgi ve ilişkileri ilahi rahmetin kapılarını açmaya bir 
anahtardır. 

Öyle ki karı kocanın birbirine olan sevgileri 
duygularında bulunan kin, nefret, hırs gibi Allah’ın 
rahmetine engel olan bütün çirkinliklerin aralarından 
çıkmasına sebep ve vesile olur. 
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Yine karı koca sevgisi ilgisi ve ilişkisi esasen 
birbirine olan güveni sağlayan bir vesiledir bu vesile 
aileye bereket getirir geçimsizliği bereketsizliği ortadan 
kaldırır. 

Ayrıca karı kocanın birbirine olan sevgisi ilgisi ve 
ilişkisi aralarındaki kini nefreti muhabbete çevirir, 
duygularını dinlendirir sinir sistemlerini yumuşatarak 
normal düzenine döndürür isyanı da itaate çevirir. 

Birbirlerine muhabbeti olmayan birbirlerini 
sevmeyen birbirlerinden ilgi ve ilişkiyi esirgeyenleri biraz 
olsun inceleyecek olursanız sinir sistemleri bozulur 
devamlı olarak hekimlerde çare ararlar sinir ve strest’ten 
kurtaramazlar. 

Unutmayınız ki; ilgi ve ilişki sevgi ile muhabbet ile 
olursa insanın maddi ve manevi hastalıklarına ilaç olur. 
Bunun aksi olursa maraz üstüne maraz olur diğer 
mahlûkatlardan çok bir farkı olmaz. 

İyi anlamalı ve iyice kabullenmeliyiz ki kadın 
erkeksiz yapamaz erkeklerde kadınsız yapamaz kadınsız 
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erkek çıplaktır, kadın erkeğin ayıp ve kusurlarını örten 
maddi ve manevi bir örtüdür. 

Rasnlııllab efendimiz: Kadınsız erkek zavallıdır. 
Erkeksiz kadın da zavallıdır. Buyurmaktadır. 

Erkek ise kadının koruyucu kalkanıdır. Erkeksiz 
kadın her türlü tehlikeye maruz kahr neredeyse hayat 
onun için çekilmez olur. Bu meseleyi dul kalan kadın ve 
dul kalan erkekler çok iyi bilirler. 

Yalnız kalan bir erkeğin kini nefreti hırsı bitmez 
yüzü gülmez adeta zavallı bir fukaraya benzer. 

Hani erkek güçlü derler ya esasen erkek gücünü 
kadınlardan alır, yani kadının duygularında Yüce Mevla 
erkeğe ilahi güç ihsan etmiştir. Bu ilahi gücü kullana 
bilmek için eşlerin birbirlerine sevgi ve muhabbet 
etmeleri gerekir. 

Sevgi ve muhabbetle birbirlerine bakan bu sevgiyi 
paylaşan eşler bu ilahi gücü kullanarak nice aşılmaz 
görülen engelleri kolayca aşabilirler. 
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Efendiler! Biz ilgi, ilişkilerden söz ederken iyi 
anlamak lazım yanlış anlayışlara meyden vermemek 
lazım. Biz insan olan insanların ilişkisinden söz 
ediyoruz, kedi köpek ilişkisinden söz etmiyoruz. 

Biz insanların, yani karı kocanın duygu 
iletişiminden duygularının paylaşımından k a rşılı kl ı 
anlayış ve alakasından söz ediyoruz; kısacası buna da 
duyguların Allah için birbirine bağlanması diyoruz. 

Eğer bir karı koca duygu ilgi iletişimi ilişkisini 
kuramaz ise işte o zaman bazı tehlikeler baş gösterir. 

Duygularına eş bulamayan yâda eşinden duygularına 
karşılık bulamayanlar duygularını bir başkasıyla 
paylaşmaya muhtaç kalıyorlar. 

Duygularını bir başkasıyla paylaşmakta bazı 
kıskançlıklara fitne ve fesada sebep olmakta, zinalara 
daha ötesinde fiıhşiyat dediğimiz ahlaksızlıklara gönül 
kapıları aralanmış oluyor. 

Onun için Allah Resulü (s.a.v) efendimiz. 
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“Eğer insanların Allah’tan başka birine secde 
etmeleri uygun olsaydı kadınların kocasma secde etmesini 
emrederdim” Buyuruyor. 

Dolayısıyla karı kocanın birbirleriyle duygularını 
paylaşması her iki cinsinde zinanın her türlüsünden 
koruyan ilahi bir kalkanı kullanmış olurlar. 

İnsanoğlu zayıf olduğu için kendisine bir dert ortağı 
bir sırdaş yoldaş arar. 

Evliliklerde bu olmalıdır. Yani evlilik nefsanî bir 
arzu değildir. Evlilik insanın hayatındaki acıları tatlıları 
paylaşabileceği bir sırdaş yoldaş edinmek amaçlı olunca 
eşlerde aranan vasıf ve meziyet de bulunmuş olur. 

Ama cahil olan insanların geneli insanın dış vücut 
yapısına vurgundur. Öyle ki kimileri şişmanlık ister 
kimileri zayıflık ister daha doğrusu eşi şişman ise 
zayıflara heveslidir. Zayıf ise şişmanlara heveslidir. Bu 
gibiler maymun iştahlıdır. Hiçbir zaman kendisine 
sunulmuş olan Allah’ın nimetlerine şükretmezler 
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nefislerinin esiridirler ki; bunların şerrinden Allah’a 
sığınırız. 

Ama eğer eşler nefsanî arzularını bırakırda insani 
duygularını devreye koyarsa; işte o zaman eşinin 
duygularına bağlanır; duygular birbirlerini anlarsa yâda 
anlayışlarına bağlanırsa işte sevgi dediğimiz ilahi sermaye, 
nimeti onun biraz ilerisindedir. 

İşte o biraz ileride olan ilahi sevgi muhabbet 
sermayesini yakalayanlar eşinin esmerliğine, 
kumrallığına, beyazhğına, kokusuna, boyuna bakmaz, o 
ilahi sevgiye erişenler duygu zengini olurlar ve 
birbirlerine ömür boyu kaynayan ilahi bir pınar olurlar. 

Öyle ki bir ömür boyu içseler doyulmaz; içen eşlerin 
ise asla kanası olmaz; o eşlere dıştan gelen kaba yel 
dokunmaz o dengeli eşlerden doğan güller asla solmaz. 

Eğer karı koca aralarında duygu iletişimini 
sağlayamazsa birbirlerinin güvenini de kazanamamış 
olurlar, birbirinin güvenini kazanamayanlarda dost 
olamazlar; şüphe içinde kalırlar. 


157 



Birbirine dost olamayan eşlerin yakın akrabaları 
eşlerin herhangi biri hakkında söylediği basit bir yalana 
aldanarak, eşine günlerce dargın kalabilirler. Yâda eşine 
inanmayıp diğer akrabaya, yâda komşularından herhangi 
birine inana bilirler. 

Buda karı koca eşler arasında karı kocayı bitmeyen 
bir huzursuzluk dünyasına sürükleye bilirler yani bir 
ömür boyu huzursuz olurlar. Öyle ki; bu tür 
huzursuzlukların biri biter biri başlar. 

Hal bu ki, karı koca arasında duygu birliği sevgi 
birliği olunca güven olur güvenin olduğu yere güvensizler 
giremezler. 

Çünkü seven sevdiğine inanır başkalarına değil. 

Örneğin: eşlerin herhangi biri hakkında senin eşini 
filanla beraber gördüm yâda görmüşler sözü birbirine 
güvenen eşleri sarsmaz, (sarsmaya yetmez) 

Neden, diye sorarsanız, güvenen insanın (eşin) 
vereceği cevap hazırdır. 
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Benim eşim evine ynvasına sadıktır; benim eşimden 
şüphem yoktur, şüphesi olanlar düşünsünler. 

Bu cevap söz taşıyıcı fitnecilerin ağzını tıkayan en 
etkili yöntemdir ki; karşılarında birbirine güvenen sadık 
bir yoldaşı görünce onlar çılgına dönerler ve bir daha o 
gibi sözlerle sizin karşınıza çıkmazlar. Buna sadakat 
denir. 

Bakın Ebu Cehil’ Ebu Bekir efendimizin ihlâsım 
bozmak için, Bak senin arkadaşın bir gecede Mekke’den 
Mescid i Aksa ya gittiğini orada semalara yükseldiğini 
söylüyor buna da inanacak mısın bu saçmalıkları da 
kabul edecek misin gibi hilekâr ve düzenbazların 
lakırdılarına Ebu Bekir efendimizin verdiği cevaba 
bakınız. 

Ey Ebu Cehil sen bunu Muhammed’in ağzından 
duydun mu? 

Ebu Cehil: Evet duydum hem de gözlerim 
kulaklarımda şahit oldu. Deyince! 

Ebu Bekir efendimiz cevaben: 
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Eğer bu sözleri Muhammed söylemişse Vallahi 
doğru söylemiştir; o asla yalan söylemez”. 

Cevabına Ebu Cehil kudurdu ve Ebu Bekir ile Allah 
Resulünün arasını açamayacağına kahroldu ve bir daha 
da Hz. Ebu Bekir efendimizin önüne çıkmaya cesaret 
edemedi. 

Ne olur kardeşlerim sizde bizde eşlerimize güven 
sekte aramıza Ebu cehiller gibi fasık şeytanlar giremese ve 
bizi huzursuz etmeye cesaret bulamasalar, olmaz mı? 
Kardeşlerim. 

Eğer dedikodular, gıybetler, karı koca arasını 
açıyorsa, yuvada huzursuzluklara vesile, sebep oluyorsa, 
kabahatin çoğu birbirine güvenmeyen güven vermeyen 
eşlerdedir. 

O güvensiz eşlerin güvensizliğinden faydalanan 
fasıkların zaten görevleri huzurlu eşlerin ailelerini 
huzursuz etmektir. 

İyi eşlerin akıllı eşlerin görevi de haklıyı haksızı 
bilmek haklının yanında olarak haksızlardan gelen 
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huzursuzluklara engel olmaktır; aksi olursa huzursuzluk 
yoldaşları olur. 

Kan koca birbirine güvenirse birbirleriyle güçlü 
olurlar; onlan dışandan hiç kim se yıkamaz, zarara 
uğratamaz. 

Kan kocayı (aileyi) yıkan en büyük tehlike eşlerin 
birbirlerine güvenememesidir. 

Onun için zaman, zaman sohbetlerimizde de 
söylüyorum; eşlerinizi kazanırsanız hayatınızı 
kolaylaştırırsınız. Eşinizin güvenini sarsarsanız hayat size 
cehennem gibi olur. 

Bilhassa kadınlarda güven yıkılırsa kocasının her 
işinde hile sezer kıskançlık hastahğına kapılarak 
psikolojisi bozulur. 

Hem maddi hem de manevi hasta olur; biraz daha 
ilerleyince adı dehye çıkar eşinin dostunun oyuncağı 
haline gelir Allah muhafaza. 

Eğer erkek kadından hile sezerse buda büyük felaket 
olur, her halinden türlü yanlış anlayışlar çıkaran kocası 
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kadınına hayatı çekilmez eder ki; bu uğurda intihar eden 
kadınlarımızda vardır. Allah muhafaza eylesin. 

Eğer kadın kocasının güvenini kazanırsa kadını 
nereye giderse gitsin, kim ne söylerse söylesin, kocası hiç 
kimseyi dinlemez güvendiği hanımına güvenir, ona inanır 
böylece her yalancının yalanından iftiracının iftirasından 
fitnecinin fitnesinden her iki eşte emin olmuş olurlar; 
huzur içinde yaşarlar. 

Onların kini birbirlerine değil onların kini nefreti 
fitne ve fitnecilere karşı olur; zaten böyle bir kin nefret 
anlayışı da müminin nişan ve alametlerindendir. 

Aynı şekilde erkekte karısının güvenini kazanırsa 
karısı da her olumsuzluklarda ve olumlu işlerde kocasının 
desteği ve tutunacağı dalı olur, onunla kuvvetlenir onunla 
aile şerefleri yücelir. 

Birbirini düşecekleri tuzaklardan kurtaran güç 
olurlar; zaten karı koca birbirine destek oldukları kadar 
yücelirler oradan ötesi pek azdır. O sırlara ancak Ehlullah 
olan kullar aşina olurlar. 
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Kadın olsun erkek olsun 18, 25 yaşlarında evlenir 
ana babadan ayrılırlar siz bunun 12, 13 yaşını çocukluğa 
çıktığınız zaman 8, 10 yıl gibi kısa bir zaman anne 
babanızla beraber kalmış oluyorsunuz. 

Fakat bir karı koca bir yuvada bir ömür boyu 
beraber olurlar; bu beraberlik bazen 10 bazen 20 bazen 30 
bazen 40 bazen 50 — 60 -70 yıllara kadar uzanabiliyor 
onun için kadını kocasından kocayı karısından daha iyi 
tanıyan biri olamaz. 

Yuvayı huzura kavuşturmanın yöntemi karı kocanın 
birbirini iyi tanıması ve birbirine güven vermesine ( 
güvenini kazanmasına) bağlıdır. 

Birbirine güvenmeyen eşlerin yuvasında ve 
gönüllerinde asla huzur bulunmaz. 

Hele, hele karı kocanın ufak tefek meselelerde, 
birbirine küsmeleri şeytanı, nefsi sevindirir. Ve nefsin 
inat damarları katılaşır gün geçtikçe daha da katılaşır. 
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Bu katılık giderek kin nefret karanlıklarına ve 
düşmanlığa dönüşür, evlat ve akraba hatırına yuva 
devam etse de, kin nefret bitmez. 

Aralarında ki husumet devam eder, tıpkı bir düşman 
misali tabiri caizse bir evde iki yabancı veya iki düşman 
misali yaşarlar hiçbir zaman birbirlerine muhabbet 
gözüyle bakmazlar kelamları birbirlerine bir ok misali bir 
zehir misah gibi gelir. 

Öyle ise karı kocanın birbirine küsmesi büyük bir 
felakettir. O halde bu küskünlük felaketinden uzak 
durarak hem yuvayı hem de gönül evini huzura 
kavuşturmak lazım gehr. 

Buda eşlerin kendi ellerindedir sadece biraz nefsi 
küçültmek gerekir. Zaten mümin bir kulun nefsini 
küçültmesi hem görevdir, hem de şereftir. 

Eğer eşler nefsi küçültmeyerek birbirleri ile 
konuşmaz küs olursa nefsi azgınlaşır katılaşır o 
küskünlüğü günlere haftalara aylara taşımak sureti ile 
nefis eşleri perişan eder. 
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Ayrıca karı kocanın birbirine küsmeleri bazı 
kaçamak flörtlere zinalara sebep olur. Eğer önü 
kesilmezse fiıhşiyata kapı açar insanın imanını da elinden 
çıkarır yani imansız bir hayata mahkûm edebilir. 

Huzura erişmenin huzuru bulmanın yönü yöntemi 
planı ve pratiği karı kocanın birbirini kazanmasıdır. 

Karı kocanın birbirine olan sevgisi muhabbeti 
aralarındaki kini nefreti kırgınlığı küslüğü aralarından 
çıkarır ve hem yuvalarına hem de imanlarına rahmet 
bereket getirir iyilikler ve ihsanlar kapısını açar. 

Bu meseleleri (sözleri) basit görmeyiniz bugün 
sanıyorum ülkemizde ve bütün dünya ülkelerinde en çok 
ihtiyacımız olan, acil meselelerdir. 

Bu gibi konularda yeni yetişen neslimizin aile hayatı 
mevzusunda çok, çok nasihate ve kitapların yazılmasına 
çok büyük ihtiyaç vardır. 

Ama ne yazık ki tüm dünya ülkelerinde hatta kendi 
ülkemizde dâhil olmak üzere yuvaların yıkılması saygı ve 
sevginin ortadan kaldırılması için kanunlar çıkarıyorlar, 
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gençlerimize sınırsız yetkiler vermek sureti ile geleceğin 
felaketi hazırlanıyor. 

Bütün bu olumsuzlukların yanma birde televizyon 
dizileri ekleniyor böylece özgürlük aldatıcı ve vahşi 
hayatın vahşeti sevimli gösterilerek, halkımızın tamamını 
yalnızhğa itiyor; evlat ana babadan koparılıyor karı 
kocadan koparılıyor. 

Esasen bunlar bilinçli olarak yapıhyor sebeplerine 
gelince hıhşiyat ahlaksızlık sahipsizlik ne kadar çoğalırsa 
maddeci menfaatçi soysuzların madde ve menfaati bir o 
kadar daha artıyor. 

Karşısına çıkacak güçte pek kalmıyor ve böylece 
maddi ve manevi yıkımı (çöküntüyü) gerçekleştiriyorlar. 

Unutmayalım ki; yuva yıkılmakla kalmıyor, 
yuvasızlık insanı bunalımlara sürüklüyor. Bunalımlar 
eğlence ile kendini avutmaya sevk ediyor. 

Eğlenceler içki kumara sevk ediyor içki kumarda 
açıktan fuhuş’a sevk ediyor. Tabii ki göz gönül bu denh 
pisliklere ahştığı için onların açıktan yaptığı fuhuşları 
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fiıhuş saymıyorlar aksine iki Müslüman’ın bir araya 
gelmesini tehlike sayıyorlar. 

Müslüman’ın beraberlik ahlakını fuhuş gibi 
görmeye başhyor, zavallı budalalar. 

Ancak burada her yuvası yıkılan fuhuş yapıyor 
anlamını çıkarmayalım; biz yıkılan yuvaların yıkımından 
sonrası gelecek tehlikelerden sadece bir kaçını haber 
veriyoruz tedbir amacı ile. 

Biz bu denli tuzaklara düşmemek için tedbirimizi 
almalıyız ve ufak tefek basit bir tartışma sebebi ile sıcak 
yuvamızı yıkmayalım. Sabır ve basiretli davranahm, 
büyükler, sabır her derdin ilacıdır buyurmuşlar. 

Yüne unutmayalım ki sabrrn başı ilimdir, timin esası 
da insanın kendini bilmesidir. 

insanın kendini bilmesi; Allah’u teala’nın yaratmış 
olduğu sıfata razı olması ve kendine taksim edilen görevi 
baş tacı bilirse; işte o zaman sabretmesi çok kolay olur. 

Eğer insan yaratıhş gayesine boyun eğmez kendi 
arzularını heveslerini öne geçirirse bu insan kendi 
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dünyasına nefis firavununu hükümdar etmiş olur, firavun 
olanın işi ve sonu helak olmaktır. Allah muhafaza eylesin. 

Kadının yaratılış gayesi Allah’a kulluk Resulüne 
ümmet olmaktan sonra kocasına, evladına maddi ve 
manevi hizmet etmek ile görevlendirilmiş, ana şerefi 
verilmiştir. 

Kadın şefkat doludur ( dolu olmalıdır) şefkat ve 
merhametten uzak olan kadın zahmdir. 

Eğer kadın yüce Mevla’nın vermiş olduğu kadınlık 
(cinsiyet) taksimatına razı olmaz ise işte o zaman 
kocasına hizmet etmek onun gururuna dokunur; sanki 
kocaya hizmet onu aşağılıyor gibi görünür. 

Hal bu ki, kocaya hizmet kadını şereflendirir. Aksine 
bir başkasına hizmet etmesi (işçi olması) kadını bazı 
değerlerden mahrum bırakır. 

iyi bile li m ki kadın evinde işçidir. Patronu da 
kocasıdır. 
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Kocasını patron kabul edemeyen kadının beğendiği 
patronlar, kadına işini gördürür; işi bitince bir paçavra 
misali kapının önüne koyar. 

Yine çok iyi bilelim ki erkekte kadının işçisidir. Tüm 
kazancını getirir kadını ve evlatları ile paylaşır. Allah’u 
Teâlâ insan hayatının düzenini böyle kurmuş. Kullarının 
huzurunun bu yolda olduğunu beyan etmiştir. Aksini 
düşünenler asla huzuru bulamamışlardır. 

\yj>\ jJl IgJİ \j 

U 4jJl ûAjJi J?*Ap 4. SsjlL« ûjb^L>cJlj 

öjyjt U û jJAi j j 

Tahrim-6- ve meali 

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı 
insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başmda 
gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere 
karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi 
yapan, melekler vardır. 
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Bu taksimata razı olmayan ve hayatını kendi 
kafasına göre yaşayan ve yaşamak isteyen hiç kimse 
huzuru bulup ta mutlu olamaz. 

Çünkü Yüce Rabbimiz kulunun hayat plan ve 
projesini çizmiş habibinin hayatında teşir etmiş ve 
göstermiştir. 

Huzurun diğer bir adresi de taksimata razı olan bir 
akla sahip olmak ve kendine verilen nimete kanaat 
etmektir. 

Sabırsız ve kanaatsizler günden güne zalimleşir. 

Zalimler hayattan zevk alamazlar zalimler ancak 
zulmetmekten ve zalimlere hizmet etmekten zevk alırlar. 
Ayrıca onların bütün zevkleri zulümdür. 

Yine iyi anlayalım ve iyi değerlendirelim. 

Hizmet şefkat ve merhamet ile eş değerdir. 
Hizmetin kaynağı sevgidir. 

Kadın kocasına kocası karısına şefkat edemez 
sevgilerini esirgerlerse rahmetten mahrum kahrlar. 
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Karı koca birbirine karşı sevgiyi tatlı sözü hele, hele 
güler yüzü hizmetin en güzeli bilmelidir. 

Eğer siz hizmeti bulaşık çamaşır görürseniz 
hizmetsiz kalırsınız. Çünkü o hizmeti artık makineler 
üstlendi; artık onlar yapıyorlar. 

Karı kocanın birbirine karşı hizmeti, tath dili güler 
yüzü ilgi ve alakadır. İyi anlamalıyız yanlış anlamalar 
insanı nice, nice uçurumlardan aşağı düşürür. 

Kadın erkek eşitliğini eğer televizyonlardaki sosyete 
budalalarının anladığı ve anlattığı gibi anlarsanız dünyada 
eşsiz ve eşitsiz k a lırsını z . Tek başına yaşamaya mahkûm 
olursunuz. 

Bakınız eşithk lakırdıları ile dünyayı çalkalayan batı 
ve Avrupa’nın çoğu hemen, hemen eşsiz yaşıyor yuvasız 
yaşıyorlar. 

Kadınları terk ettiler erkek erkeğe evleniyor kadın 
kadına evleniyorlar. Rezilliğin bini bir kuruş. 

Aziz kardeşlerim siz biz onlar gibi rezilliklerin 
insanları değihz; biz şerefli insanların şerefli evlatlarıyız. 
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Yine iyi bilelim ki bizim için eşitlik iş hayatında 
değil onlar kadın erkek eşitliği diyerek kadınları bir köle 
misali çalıştırıyorlar. 

Ama bizim için eşitlik işte değil haktadır. 
Adalettedir, insanlıktadır. Haklarını korumaktadır. 

Eşitlik dişiye dişi hakkı ve değeri vermek erkeğe 
erkek hakkı ve değeri vermekle ve her iki cinsi de layık 
olduğu yerde değerlendirmektir. 

Eşitlik kadına tıpkı Hava validemiz Fatıma ve Aişe 
validemiz gibi ona şeref vermek. Erkeğe ise Âdem a.s 
misali hilafet (baba) makam ve şerefi vermekle eşitlik 
adaleti ve anlayışı icra edilmiş olur. 

Şunu da ilave etmiş olalım ki kızanlar kızsınlar, 
küsenler küssünler. 

Kadın erkek eşithğini iddia edenler kendi cinsleri ile 
evlensinler. Karşı cinslerden uzak kalsınlar. 

Eğer buna itiraz ediyorlarsa boşuna “kadın erkek” 
eşit sloganları atmasınlar sokakları ve sokakta gezen 
insanları rahatsız etmesinler. 
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Efendiler müminlerde adalet vardır; Eşitlik te yine 
adalettedir. Sevgi vardır, paylaşım vardır. Münafık ve 
kâfirlerde, şeytanın silahı olan kin, nefret, hile vardır. 
Onların mirası başlarını yesin yiyecektir de. 

“Allah hilekârlara ceza verenlerin en hayırlısıdır.” 

Yine Müminler elindeki maddi ve manevi nimetleri 
ihtiyaç sahibi olanlarla paylaşırlar. İster eşi olsun, ister 
evladı olsun, ister başka bir yakını, yâda bir din kardeşi 
olsun fark etmez. 

Müminler peygamber mirasının varisleri olduğu için 
maddi ve manevi güzellikleri paylaşmakla şad olurlar. 

işte size eşitlik, işte size insan hakları, işte size 
özgürlük, işte size insanhk! 

Yine siz eşithk ve hizmeti öyle anlayın ki, insanın 
insan değeri gördüğü ve bulduğu yerdir. İnsanın insan 
değeri görmediği ülkelerden çıkan çatlak seslere 
aldanmayın. 

Mü min bir eş için eşitliğin en güzeli kadının evine 
çoc uklarına hizmeti şefkati merhameti erkeğinde 


173 



S^&ikoeafiiikole^ii _ 8%^\6raAMi2ftul 

kazancım icadım ve çocuklarıyla paylaşmasıdır ki, gece ile 
gündüzün, ay ile güneşin, birbirini tamamladığı gibi kan 
kocada birbirini tamamlayan iki parçadırlar. Biri 
olmayınca diğeri eksiktir. Yok, olmaya mahkûmdur. 

Aziz Mümin kardeşlerim siz vazifenizi bilin nerede 
nasıl davranacağınızı bilin hizmetin en güzelini yapmış 
olursunuz. 

Güvenden söz etmişken, hemen şunu da ilave 
edelim. 

Gerek karı koca arasında gerek evlat anne baba 
arasında gerekse bir toplumda yaşayan esnaflar arasında 
güven kaybolunca hayat zorlaşır. Yollar tıkanır insanlar 
isyankâr olurlar. 

Çünkü güvenin kaybolduğu bir toplumda her şey 
maddeye bağlanır; maddesi olanlar bolluk içinde yaşarlar 
maddesi az olan insanlarda maddesi çok olan insanlara 
bir köle misali esir olurlar. 

Çalışırlar ücretini alamazlar. Ücretini alanlarda ay 
sonunu getiremezler 
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Ama güven olunca maddesi olan maddesi az olanı 
sömürmez kayırır. 

Yine iyi bilelim ki güvenin kaybolduğu ailelerde 
daima kazanmaya hırslı olurlar helal haram gözetmezler. 

Çünkü güveni sarsılan kaybolan insanlar kimseye 
güvenemeyecekleri için hiç kimseye muhtaç olmamaya 
çalışır ve bu istek onlarda hâkim olur. 

Böylesi istek ve arzularda insanı başkalarının 
hakkını haksızlıklarla hilelerle elinden almayı ön plana 
geçirir. 

Buda zorbalığa dayanır ki, zahm olanlar zengin olur. 
Adil olanlar dolandırılır hakları elinden ahnır dolayısıyla 
yoksul kahrlar. 

Dolayısıyla zengin yoksulları malına düşman 
zanneder yoksullara zulüm eder yoksullara asla rahatlık 
vermezler. 

Zenginlerde malını kimseye güvenemez herkesi 
kendisi gibi hırsız ve zahm zannederek daima canından 
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korkarak yaşar ki, bu hal toplum hayatında ve aile 
hayatında açıktan görünmeye başlamıştır. 

Biz konumuza dönelim: 

Kendini bilmez bazı hokkabazlar kadın erkek eşit 
sloganları ile kadınların savunucusu gibi görünüyorlar, 
aslında onlar, kadın haklarını sömüren kadınları çıkarları 
uğruna kullanıp daha sonra sokağa atan kimilerini de 
öldürüp ıssız çukurlara atan kadın düşmanlarıdır, bu 
konuda da uyanık olmak gerekir. 

Eğer biraz inceleyecek olursanız bu acı gerçeği 
görmeniz zor olmayacaktır. 

Unutmayalım ki, kadın ve erkeğin eşitliği iş hayatına 
bağlı değildir. 

Kadın erkek eşitliği birbirlerinin değerlerini 
korumaya bağlı olduğu gibi, kadın erkek eşitliği vücut 
yapışma bağlı değildir. Adalet dağılımına ba ğlıdır . 

Unutmayınız ki bugün kadın erkek eşitliğini 
savunanlar kadınları bir seks aracı olarak 
kullanmaktadırlar malını satacak kadının vücudunun 
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çıplaklığım kullanıyor dahası da var kumar hanelerde 
şans makinesi gibi görüyorlar. 

Hal bu ki, Yüce Rabbimiz kadın ve erkek eşitliğini 
erişilmez kılmıştır ve asla kadın erkeğe erişemez erkekte 
kadına erişemez. 

Çünkü Yüce Rabbimiz erkeğe (Hz. Âdem) babalık 
ve halifehk şerefi vermiştir. 

Kadına (Hz. Havva) annelik şerefi vererek bir birine 
muhtaçlıkla eşitlemiş tir. 

Bu iki erişilmez güzelliğin ikisi bir arada olunca 
güzeldir aksi halde hiç birinin de güzelliği kalıcı değildir 
bir ağaç misali çürüyüp kaybolur yok olup bitmeye 
mahkûm olur. 

Ama beraber olduğu müddetçe her mevsimde meyve 
veren kıyamete dek solmayacak olan tek güldür. 

İnsanlar eğer yaradıhş gayesini idrak eder ve ona 
uygun bir şekilde hareket ederse işte o zaman kadını 
erkeği zengini fakiri insan olarak eşittir. Ve aynı haklara 
sahiptir. 
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Yine kadın erkek mana itibarı ile can taşıyor öyleyse 
insanlar eşittir. 

Ama zahirden görev itibari ile asla eşit değiller. 
Eşitlik sevgide muhabbette hayatı paylaşmaktadır. Hayatı 
paylaşmanın şubeleri çoktur, ancak hayatın inşam en 
çok etkileyen tarafı arzulan paylaşmaktır. 

Yani insanın karşı cinsten olan eşiyle derdini, 
kederini, acısını, tatlısını bir gönül misali paylaşmaktır. 

Eğer karı koca bir gönül olmayı başarabihrse eşitliği 
de eşitsizliği de çok iyi anlamış olurlar. 

Eşitlik yine karşılıklı anlayış anlamında 
kullanılabilir! 

Mesela bir erkek kadınından sevgi bekliyorsa ona 
sevgisini vermek zorundadır. Sevgisini vermeyene zorla 
sevgi verilmez ve paylaşılmaz. Yine aynı şekilde kadın 
kocasından sevgi bekliyorsa oda ona gönlünü açarak 
sevgisini sıcaklığını vermek zorundadır. 



S^&ikoeafiiikole^ii _ 8%^\6raAMi2ftul 

Aksi halde karı koca gönlü birbirine açılmaz ise 
sevgisiz gülünden koku gelmez kokusuz gülde yapay olur 
ki, bir kıymeti yoktur. 

İnsanın duygularını celp etmek dikkatini çekip 
muhabbet duygularını coşturmaya yetmez. 

Aynı şekilde evladınızdan saygı bekliyorsanız ona 
sevginizi veriniz, kardeşinizden sevgi bekliyorsanız ona 
sevginizi veriniz, sevginizi esirgemeyin. 

Aynı şekilde komşu akraba amca dayı büyük küçük; 
beklediğiniz iyiliği karşınızdakine verin ki alması kolay 
ola, aksi halde vermediğinizi alamazsınız tıpkı 
ekmediğinizi biçemediğiniz gibi. 

Belki karşınızda ki sevgiye layık olmaya bilir fakat 
siz insan olarak sevginizi ikram edin gereğini yapın belki 
oda nasibini alır. Yine siz şereflenirsiniz. 

Esasen sevgi ikramı her derde devadır ki; bu devanın 
rehberleri başta Peygamberler sahabelerdir ve evliyalardır. 

Onların ektiği sevgi tohumları bu güne kadar 
meyvesini vermiştir. 
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Eğer bizde, bize düşen görevimizi yaparsak yada 
yapmaya çalışırsak bizde bu asrın sevgi tohumunu eken 
şerefli nöbetçilerden oluruz. 

Burada parantez açarak belirtelim ki bazıları sizin 
sevginizi kötülüğe kullanabilir. Sizi sıkıntıya maruz 
bırakabilir ancak zarar eden siz olmazsınız zarar eden 
sevginizi kötüye kullanan kişinin kendisi olur. 

Sizin sevginiz eğer Hak içinse nefsiniz için değilse o 
zaman korkmayın, çektiğiniz sıkıntı hak için olur; hakta 
hiçbir kulunun emeğini karşılıksız bırakmaz, zaten 
sıkıntısızda cennete girilmez. 

Sizin sevginizi, iyi niyetinizi kötüye kullananlar ise 
duyguları kirlenmiş olur; duyguları kirlenenler hayrı şer; 
şerri de hayır gibi görürler. Buda Allah’ın onlara verdiği 
cezadır). 

Böylece Allah (c.c) onlardan nurunu rahmetini alır 
ve cehenneme tepetaklak gönderilenlerden olurlar. 

Siz vazifenizi yapın siz doğru yürüyün eğri mutlak 
belasını bulur. 
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Unutmayalım ki yuvaların teminatı sevgidir. 
Huzurlu toplumların teminatı da ilgidir, sevgidir. 


Eşleri birbirine bağlayan ilahi bağın adı sevgidir. 

Kan koca arasında sevgi yoksa yuvanın adı kalır. 
Sevgi bitince toplumun yolu zulüm diyan gibi olur. 
Sevgisi olmayan toplum, devlet malım yağmalar 

Sevgisizlerin elinde olur silahı ve kanlı bıçağı 
Menfaati gereği en yakınlarına açar yine yarayı 
Kanlı yasa boyar sevgisizler kocaman dünyayı 
İyi bilin ki sevenler sararlar, ancak bu vahşi yarayı 

Sev kardeşim insanı sev köpekleri kedileri değil 
Sevgiyle hakka eğil haksız, câni hokkabazlar değil 
İnsanoğlunun mayası, sevgiyle atıldı nefretle değil 
Sevgisizler iyi bilin ki, Ebu cehiller ve Ebu 
Leheblerdir. 
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Halil İbrahim der sevgi Yaradan’m leyiz çeşmesi 

Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmetine şefaat-i 

Evliyaların ilmi, ameli, kemali ile kerametleri 

Gel kardeşim sende bul, al bu ulu devleti. 

Unutmayalım ki; dostluk akrabalık komşuluk yine 
sevgi ile mümkün olur; sevgisini kaybetmiş olan bu 
günün toplumları, bir komşusunun kapısını çalıp hatırını 
sormaya cesaret edemiyor. 

Aynı şekilde bir akraba diğer bir akrabanın kapısını 
çalıp içeri giremiyor. 

Hal bu ki, bizim sevgi ile yoğrulan ecdadımız hatta 
bundan yirmi otuz sene evveline kadar dostların evleri 
birbirine açıktı; öyle ki akrabalar birbirinin evine kendi 
evi gibi kullanabiliyorlardı. 

Nasıl dersiniz örneğin bir kişi ailesiyle şehre 
yerleşmiş diğer akrabası veya köylüsü de köyünden kalkıp 
çalışmak için akrabasının bulunduğu şehre geliyordu iş 
bulana kadar akrabasının evinde kalıyordu, hatta bazıları 
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bir kış boyu akrabasının evinde kalıyordu ama hiçbir 
sorun olmuyordu. 

Ama bugün insanlarımız o güzel sevgi sermayesini 
ve anlayışını kaybettiği için öz kardeşini veya kayın 
biraderini birkaç gün evinde misafir etmekten aciz kalıyor 
ve misafir edemiyor. 

Hatta misafirliği geçtik selam veremiyoruz, bir 
komşuya selam vereceksiniz endişe içerisindesiniz. 

Neden acaba selamımı alır mı, almaz mı? Acaba 
nasıl bir tepki ile karşılaşırım endişesi duygularınızdan 
gitmiyor. 

Niçin biliyormusunuz? 

Hiç kimsenin sevgisinden emin değiliz; onun için, 


Hal bu ki, insanlığın mayası sevgidir ezelden beri. 
Sevgiyi kaybedenlerin bozulur insanlık mayası. 
Vahşileşir, zalimleşir hatta giderek zulüm ehli olur. 
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Bozuk maya ile düzenli bir nimet ortaya çıkmaz 
mayada ki bozukluk mayalanan nimete aksederek nimeti 
de elden götürür. 

İnsanın mayası bozulunca ortalıkta insan suretinde 
görünen sayısız canavarlar türemeye ve ortalıkta 
dolanmaya başlar. 

Bu denli canavarlar zalimlikten, vahşetten zevk 
alırlar. Bu gibiler, bulunduğu ülkeyi ve dünyayı fitneye 
fesada boğar. Bu günkü dünyamızın hali buna çok yakın. 

Etrafınıza baktığınız zaman hırsızlık yapan, gasp 
yapan, öldüren bir canavar sürüsü görüyorsunuz. Hemen 
hatırlatalım ve kendimize bakahm. 

Eğer mayası bozulmuşların yaptıkları zulmü çirkin 
görüyorsanız, siz o çirkinliği yapmayarak çirkinliklerin 
tümünden uzaklaşarak insanlık mayanızı insan olarak 
korumuş olursunuz ve her iki cihanda da şereflenirsiniz. 

Ancak mayası bozulmuşların yaptığı çirkinlikleri 
sizde yapar yâda onlar ile beraber olursanız dünyada 
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zilletle anılırsınız. Ahirette de rezil ve zelil olursunuz. 
Tıpkı Ebu Cehiller. Ebu Leheb'ler misali. 

Mayanızı bozmayın, bozmak isteyenlerle olmayın, 
bozmak isteyenlere meydan vermeyin, insanın mayası 
sevgidir. 

Sevginizi müminlerle paylaşırsanız sevginiz artar, 
güç kazanırsınız, ama sevginizi sevgisiz haset, fesat 
insanlarla paylaşırsanız, o sevgisizler sizin sevginizi 
kıskandığı için, sizin hakkınızda aklınıza gelmeyecek 
şekilde dedi kodu fitne sebebi olacak itibarınızı düşürecek 
çirkinlikle r uydurar ak s izi çeşitli s ıkıntılar a maruz bır akır , 
dos tlarınız, yanınızda küçük düşürülürsünüz. 

Sevginizi sevgiye muhtaç olan yâda sevginin 
kıymetini bilen m ümin kardeşlerimizle paylaşırsanız 
ailenizde yuvanızda huzur bulursunuz. Eğer cemaat 
iseniz cemaatinizin şam yücelir; sizden sonraki nesillerin 
dilinde hayranlıkla anılır gönüllerinde sevgiyle yaşarsınız. 
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Diğer bir deyimle, sevgisini sevgiye layık olanlarla 
paylaşanlar dünyada sultan olur, itibar görürken ahirette 
de ilahi nimetlere erişerek ebedi saadeti kazanır. 

Hz, İbrahim (a,s)’in bir duasını hatırlatalım ve 
beraber paylaşalım isterseniz 

Ya rabbi; beni sonra gelecek nesillere iyiliklerimle 
anılacak işler yapmayı bana nasip eyle. 

«.Ipo Jlbj \2j (İ-âİ 40 

Ç yiLj Ç yj ^1 jis\ bjj 

İbrahim -40-41 ve meali 


Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse 
eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! 
Duamı kabul eyle. Rabbimiz! Hesap görülecek günde, 
beni, ana babamı ve inananları bağışla. 

^11 4J! 

Sh_> byiy ljL?-!yy! UJ Lijy Ûyİyjîj Âily 

UUİ ( y_JLuJJ hJjbyly 

Furkan 74 ve meali 
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Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı 
bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. 

Bizim anlayacağımız bir dil ile şöyle demiş ve Yüce 
Rabbimize yakarmış oluyor, 

Ya Rabbi; Ben iyiliklerle yaşamak iyiliklerle 
hatırlanmak istiyorum. Bana böyle bir nimeti şerefi ihsan 
eyle, sen ihsan etmeyi seversin, 

Aziz kardeşlerim; iyili kl erle hatırlanmak istiyorsanız 
iyilerle olun ki kıyamete kadar adınız ve şanınız iyi olarak 
anılsın, 

Eğer kötülerle olursanız hiçbir zaman iyi 
olamazsınız ve iyiliklerle hatırlanamazsınız, her zaman 
kötülüklerle hatırlanır ve lanet kazanırsınız, 

Hal bu ki iyiliklerle hatırlananlar kıyamete kadar 
hatırlanır. Allah kelamı Kur an sureleri ile yad edilir nur 
üstüne nur kazanırlar, 

Âlem kötü işler peşinde gezerken siz kötülerin 
kötülüğüne karışmayın, 






Yuvanızı yuvasızlara, yuva yoksullarına değişmeyin 


Edebinizi edep yoksullan ile hayânızı hava yoksullan 
ile İmanınızı iman yoksullan ile ahlakınızı ahlak 
yoksullan ile değişerek mayanızı bozmayın, mayanız 
insan olarak kalsın. . 

Sizin duygularınız sevgi ile iyiliklerle, iyilerle dolu 
olsun, sermayeniz Allah sevgisi yuvanız sıcak mayanız 
insan, bulunduğunuz mekân ve hayatınız nurlar ile 
dolsun eksilmesin, 

Öyle olunca sizi hiç tanımayanlar sizinle gıpta 
ederler sizi tanıyanlar haset ve fesatlığından dolayı size 
kin güderler; çünkü o hep sizin gibi olmak ister ama 
hasethği, fesatlığı önünde aşılmayan bir engeldir, 

İyi biliniz ki; sevgi yalancı gülücükler değildir. Sevgi, 
insan duygularında, insanlar a karşı, şefkatin il gi ve 
alakanın insana hizmetinilahi bir adidir. 
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Sevgi, haksızlığı ortadan kaldıran , insanı manen 
huzura eriştiren, insan duygularını güçlendiren, iman ve 
ihlâsın gıdası olan, ilahi bir serumdur sevgi! 

Sevginin diğer bir adı da ilahi güzelliklerin kaynağı, 
muhabbet ve hikmetin tecelli kaynağıdır. Sevgi, öyle bir 
sermayedir ki; yanmdakine hizmet ettirir, onunla da 
s ınır lı bır akmaz bugünden kıyamete kadar insanı yaşatır! 


Güzel söz 


Unutmayın ki sevgi; 
sadece bir aileyi ve bir 
toplumu değil, tüm 
dünyayı huzur içinde 
idare edebilecek güç 
sevgi içindedir, 

Halil İbrahim Kul 
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Sevgi, karı koca arasın da bir değil binlerce nimet 
olduğu gibi kardeşler arasında sevginin rolü aynıdır, 
komşular arasında da sevginin rolü büyüktür, toplumda 
da sevginin rolü sınırsızdır, devletler, arasında da sevginin 
anlayışın karşılıklı saygının kaynağıdır, ticarette de sevgi 
her haksızlığın önünü kesen bir engeldir. Sevgi nimetini 
çok iyi kullanmak gerekir son pişmanhk fayda vermez. 

Diğer bir deyimle sevgi, karşımızdaki yanımızdaki 
ahbabımızı, arkadaşımızı, rahat ettirmek için ona 
gösterdiğimiz nezaketin, yaptığımız ikramın, ihlâs ve 
itikat ile samimiyetle maddi ve manevi yardımlarınızın 
ilgi ve alakanın bir adıdır; sevgi kuru bir ifade değildir, 

Sahte gülücüklerle yapılan gösterişlerin (işlerin) adı 
sevgi değildir sevgiyi iyi anlayın ki; hayatınız değişsin, 
karanlıklarınız, daha doğrusu karanlık dünyanız içi dışı 
ile aydınlansın, 

Seven insan sevgisizlik karanlığını görür yüzü Allaha 
(c.c)’a yalvarır yakarır, Sevgi ile muhabbet ile kendisine 
yakaran kulunun duygularındaki karanlıkları yüce 
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Rabbimiz lütfiı ile siler, pak eder, Kudret ve kuvvet 
elindedir yeter ki kul sevgi ile samimi olduğunu Yüce 
Allah a ispat etsin, 

Yine unutmayınız ki; 

Kul saygı ile Allah a yakarma güzelliğine erişince 
hamd etme ilmi ve irfanına da kısmen erişmiş olur, 

Şöyle dönüp geçmişimize kitaplardan tarihlerden 
baktığımız zaman görüyoruz ki; Yüce Rabbimiz henüz 
dünyayı ve diğer varlıkları yaratmadan evvel, arşta 
varlıkları yaratmak istedi bu isteği hemen oldu. 

Arşın üzerinde ilahi bir nur zuhurata geldi. Bu nur 
Hz, Muhammed Mustafa (s,a,v) efendimizin nuru idi. 
Öyle ki her yerde bu isim yazılıydı. Arşı âlâ bu nur ile 
aydınlandı. Bu ilahi nur Yüce Rabbimize sevgi muhabbet 
ve hayranlığını anlatan çok açık kelamlarla yüce 
Mevla’mızı teşbih ediyor ve yüceliğini tasdik eden nice 
hikmeth sözler söylüyordu, 

Allah’u tealayı övüyor. Ona hamd ediyor. Ve 
şükrediyordu. Allah’u Teâla da nur ile birlikte ruhu akh 
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ve kalemi yarattı. Allah’u Teâlâ nur ile ruh arasına on iki 
perde koydu bunlar. 

Bu perdeler şunlardı: 

Kudret perdesi, Azamet perdesi, Nimet perdesi, 
Rahmet perdesi, Adalet perdesi, Keramet perdesi, 
Menzilet perdesi, Hidayet perdesi. Nübüvvet perdesi, 
Şefaat perdesi, Rifat perdesi, Hakkaniyet perdesi, 

Yüce Rabbimiz: Nurundan attığı o ilahi nura yürü 
Kudret perdesine gir buyurdu. O ilahi nur kudret 
perdesinde, on iki bin yıl Allah’ı teşbihte, tazimde, 
hamdü senada bulundu. Daimi kulluk yaptı, 
uzatmayayım. Bu ilahi nur her perde arasında binlerce 
yıl yüce Rabbisini teşbih etti. 

Yüce Rabbimiz o nuru sevdi. Ona Habibim dedi, o 
ilahi nur sevgi ve muhabbeti, hürmetine aklınıza gelen ve 
gelmeyen bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün varlıkları ve 
bütün âlemleri yarattı. 

Elbette ki biz insanoğullarmı da o sevgi hürmetine, 
yine o nurdan yarattı, 
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Dolayısıyla insanlığın ve kâinatın oluşumu, mayası 
sevgidir ve sevgi ile yaratılmıştır, 

Onun için sevgisiz insan hırçın olur. Neşesiz mutsuz 
umutsuz olur. Dahası da var asabi olur. Biraz daha ileri 
gidecek olursanız, ruhi bunalıma girer dengesi bozulur, 
Sevgisiz insanoğlu asla sıhhath bir insan olamaz. 

Eğer etrafınıza bakacak inceleyecek olursanız, bu 
söylediğim konuda rahatsızlık çeken çok insana 
rastlamanız mümkündür. Etrafına bakmayanlar için böyle 
bir sözümüz yoktur. 

oloJLjâJl yLŞ J^>S\ 

rfûj P 

Enam -1 ve meali 


Hamd gökleri ve yeri yaratan karanlıklan ve 
aydınlığı var eden Allah’a mahsustur, öyle iken inkâr 
edenler Rablerine başkalarını eşit tutuyorlar, 

Yüce Rabbimiz Habibini sevdiği gibi habibi 
hürmetine yarattığı, bütün yeryüzünü de değerli kılmış 
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sevgisini, ilmini, ikramının tecellisini her yerde ve 
toprakta gizlemiştir, 

Yani yaratmakla bırakmamış toprağın içine sırrına 
toprağa atılan her tohuma ayrı, ayrı hayat verme nim etini 
de beraber yaratmıştır. 

Biz insanın bedenlerini de topraktan yaratmış fakat 
toprak sırrındaki sevgisini bağrına düşene hayat olarak 
ikram ediyor, ama biz insanoğulları bir toprak misali 
kendi öz evladımıza, kadınımıza sevgimizi verip de onu 
hayata bağlamaktan aciz kalıyoruz, ne kadar acı bir 
gerçek değil mi? 

Peki, şimdi hemen soralım. Bu denli insanlar 
kendini yoktan var eden Allah a nasıl hamd edebilir? 

Yani sevgisini ehlinden esirgeyenlerin hamd 
ediyorum sözleri birilerini aldatmış olsa bile kendini 
yokdan var edeni aldatabilir mi? 

Diğer bir ifade ile toprak, bağrına düşen ile sevgisini 
sırrını gücünü paylaşıyor, gücünü paylaştıkça da 
güçleniyor, 
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Ama biz insanoğulları, cimrilik dizginlerine 
kapılarak, sevgimizi paylaşmaya korkuyoruz; 
korktuğumuz kadar da yoksullaşıyor, manen 
fakirleşiyoruz. 

Eğer insan Yüce Mevla’nın kendisine vermiş olduğu 
nimetleri etrafında bulunan dostları ile paylaşmazsa 
maalesef insan sıfatını kaybediyor. 

Ama yüce Mevla’nın kendisine vermiş olduğu 
manevi nimetleri sevgiyi, yakınlarıyla paylaşınca toprağın 
bağrına atılana, toprağın hayat verdiği gibi, nimetleri 
etrafındaki dostları ile paylaştıkça yüce Rabbimiz 
paylaşana ilahi tazelik hâzinesinden ikram ediyor, 

Unutmayınız ki; her tazelik yeni ikram edilen bir 
güç bir nimet ve ilahi kaynaktır, 

Bu güç öyle bir güç ki paylaştıkça artan, paylaştıkça 
sıhhat bulan, paylaştıkça insanlık kemaline erişen, ruhu 
manevi huzuru ilahiye ye yücelmesine vesile olan, 
yaradan dan hüccet olan bir güçtür. Bu ilahi güç göz, akıl 
ve nakil ile ölçülemez, anlaşılamaz, anlatılamaz, 
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Ancak yaşayanlar bu ilahi güce kuvvete erişebilirler, 
Bu ilahi kapı dünyaya gönderilmiş olan kadın erkek her 
insana ardına kadar açıktır, 

Ancak insan kendi olumsuz kuruntuları ile bu ilahi 
kapıyı kendisine kapatmış olur, 

Bu ilahi kapıyı kapatanlarda sevgi muhabbetten hem 
maddi hem manevi olarak mahrum kalıyorlar, 

Sevgiden mahrum kalan insanların gönüllerini hırs 
bürüdüğü için, manen kör oluyorlar, sağır oluyorlar, 

Kör olan bu denli insancıklar da Allah’ın nimetlerini 
görmediği gibi, görmediğine inanamama dalaletine 
düşerek Allah (c.c)ın nimetlerini inkâra kalkışıyorlar, 

Bu gibi insanlar hamd etmekten de mahrum kalıyor 
şükür etmekten de mahrum kalıyor, birçokları Müslüman 
olarak yaşıyorlar ama maalesef inkarcı olarak can vermek 
gibi büyük felaketin eşiğine de geliyorlar, 

Ölünce nasıl olsa şefaat var diyerek isyancılarla 
ömrünü perişan ediyor ve ebedi hayatını da narı cehime 
kurban ediyor, 
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Birde bakıyorsunuz Yüce Allah’ın sevgisini 
kaybedenler saygıyı Allah’a değil zenginlere ve makam 
sahiplerine yapıyorlar o saygı duydukları zenginlere ayıp 
olmasın diye Allah’a ibadet etmeye utanıyorlar, 

Allah’ım bu ne acı bir tablo böyle; Bizi ve neslimizi 
bu gibi dalaletlerden muhafaza eyle, 

Bir örnek vere li m isterseniz. 

Bugün holding ve büyük şirketler de sekreter 
olanların bir, çoğu patronun veya müdürün dikkatini 
çekmek ve ona gözde olmak için bütün cazibesini ve 
çıplaklığını ortaya koyuyor. Vücudunu sergiliyor ve bu 
konuda birbirleriyle yarışanların sayısı da az değil. 
Patron ve müdürlerin birçoğu da onların öyle olmasını, 
teşvik ediyor, Neymiş çıplaklığı ve cazibesi ile müşteri 
çekecek (kazanacak) mış yani aldatarak malını 
sattıracakmış bunların hangisine sorsanız (çalışan ve 
çalıştıran) hepsi de Müslüman’ım diyeceklerdir, çok 
yazık. 
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Bu gibilerin sevgisi maddeyedir hamdı şükrü 
çıplaklığa ve çıplaklığın getirdiğinedir, 

Diğer bir deyimle Allah’ın rahmetinden mahrum 
kalanların hamdı maddeye menfaate şehvete şöhretedir. 

Dolayısıyla bu gibiler cezalanarak ebedi körlüğe ve 
rahmetten kovulmaya mahrum oluyorlar, 

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki; 


y> ûljali Js ple Jz*-> aJJI J 

j*J >.JlJI c_-4Âp Ji\ 4_Uî2j 4jlİ û'y Jj qA 4j| yli-P ıA-xS”” 

Hac- 3-4 ve meali 

Allah ha kkın da bilmeden tartışan ve her azıh 
fesatçıya uyan insanlar vardır, Onun hakkında şöyle 
yazılmıştır, O kendisini dost edinen kimseyi sapıtır ve 
alevli azaba götürür. 

VllMj 4JLX5 jAJIj ^Jj 
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Embiya -35 ve meali 

Her canlı ölümü tadacaktır, bir imtihan olarak size 
iyilik ve kötülük veririz sonun da bize dönersiniz, 

^ fÂ* (_yf 

Isra -72 ve meali 

Bu dünyada kalbi kör olan ahirette de kör ve daha 
şaşkındır, 

İnsanları sevgiden muhabbetten ayıran en büyük 
faktörlerden biriside nefislerinin isteklerini elde ettikten 
sonra kendini kalıcı bir hükümdar zannetmesidir. 

Onların bu halini, tasavvuf ehli zatlar, firavunun 
ilahlık davasına benzetirler ki; bunun adına da nefis 
firavunu demişler, her akıllı din kardeşimde iyi bilir ki; 
Nefisi firavun olan kişinin kendiside adil değildir. 

Sevgi Allah’ın kula vermiş olduğu ilahi bir 
sermayenin iyihk ve güzelliğin simgesidir. 

Bir insanın sevgisinin çok çeşitli sebepleri vardır; 
Örnek verecek olursak, evlat sevgisi, anne baba sevgisi, 
kardeş, akraba, iş, toplum devlet, millet sevgisi, Bunun 




S^&ikoeafiiikole^ii _ 8%^\6raAMi2ftul 

aksi olan sevgiler ise insanı insanlıktan çıkaran sevgilerdir 
ki; şerrinden Allah’a sığınırız, 

Onlardan da birkaç örnek verelim ki; karıştırılmasın, 
menfaat sevgisi, şöhret olma sevgisi, kendini ispat etme 
sevgisi, şehvet gibi sevgi zannedilen bu gibi illetler, insanı 
insan lı ktan çıkaran ve vahşileştiren arzu ve isteklerdir; 
topluca bu denli isteklerin adına nefsin arzuları diyoruz, 
Yüce Rabbimiz bizi bu çirkin arzulara uymaktan 
muhafaza eylesin. 

Biz nefsimizin esiri olmayalım. Bizi iyiliklere 
güzelliklere sevk eden, sevgi konusuna gelelim, diğer 
çir ki nlikler çirkinlerin olsun, 

Eğer sevginizi yakınınızdakilere merhametle ve 
muhabbetle paylaşırsanız karşınızda ki, evladınız dahi 
olsa bu paylaşımınız maddi olarak hizmete çevrilmiş olur, 
manevi olarak da ibadete ve itaate çevrilmiş olur ve hak 
rızasını kazanmanıza vesile olur. 

İlimde aynen böyledir. Eğer ilminizi etrafınızda 
bulunan dostlarınızla paylaşırsanız hizmete ve rıza 
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kazanmanıza vesile olur, hem de halk arasında 
yücelmenize, basamak olur. 

Aksini düşünürseniz, ilmide sevgiyi de menfaate 
kullanabihr ve o sevginin yerini menfaat işgal eder, 
menfaatin olduğu yerde de zulüm kendisini gösterir ki; 
işte o zaman zalimlerden olursunuz. 

ilimde aynı şekilde tecelli eder, ister toplum içinde 
düşünün, ister aile içinde düşünün, ister devlet babında 
düşünün, sonuç hep aynı olur, asla değişmez. 

Eğer siz sevginin menfaate nasıl dönüştüğünü merak 
ederde bana soracak olursanız size basit bir örnek, 
vereyim. 

Sevginin ilahi bir maya olduğunu söylemiştim. Siz 
bir sütü düşünün beyaz bir suya benziyor. Ancak ona 
basit bir kaşık yoğurt katarsanız iki üç saat sonra 
katılaşarak katı bir yoğurt olduğuna şahit olacaksınız, 
yâda oluyorsunuz, 
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Aynı şekilde insanın gönül evinde bulunan ilahi 
cevher olan sevgi nimeti de menfaatin yanında katılaşarak 
bir süt misali aslını kaybediyor. 

Tam yeri gelmişken söyleyeyim ki katılaşan sütten 
yoğurt oluyor ama katılaşan sevgiden yoğurt değil zulüm 
ortaya çıkıyor; sahibini de zalim ediyor,7 

iyi bilmek iyi anlamak lazım yanlış anlayışlar insan 
cevherinin bozulmasına sebep oluyor, 

Aziz kardeşlerim biz karı koca sevgisinden söz 
ederken biraz konuyu genişlettik fakat bu konunun 
toplumumuzda taze kana ihtiyacı olan bir hasta misah 
hayati önem taşıdığına inandığım için biraz genişlettim. 

Şimdi karı koca arasındaki sevgiden söz edelim 
inşallah. 

Karı kocasından giyecek istedi kocası da onun 
istediği giyeceği bir yığın tartışmadan sonra aldı daha 
doğrusu gönlünü kırdıktan sonra istediğini yerine getirdi, 
siz buna sevgi diyemezsiniz hizmet diyemezsiniz! 
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Esasen evin reisi ailesinin ihtiyacını karşılamakla 
görevlidir, kadın ev ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsa ve 
senin gönlünü yapmakta seni üzmüyorsa sende onun 
gururunu kırmadan ihtiyaçlarını nezaketle karşılarsan işte 
o zaman yaptığın ikramların senin için büyük bir 
mükâfat olacaktır, 

Çünkü Yüce Rabbimiz eşinin çocuklarının ihtiyacını 
nezaketle ve Allah rızasına uygun bir şekilde 
karşılayanların her haline bir ibadet sevabı ihsan eder, 
Tabii ki bu müminler içindir diğerleri için böyle bir şey 
söz konusu değildir. 

Ancak burada ev hanımlarına çok büyük titizlik 
sorumluluk ve insaf ehli olmak gibi görevler düşmektedir, 

Mesela bir ev hanımı kocasından maddi olarak 
alamayacağı derecede bütçesini zorlayan şeyleri 
istememek zaten alamayacaktır, alamayacağı gibide 
üzülecektir, mahzun ve mahcup olmasına sebebiyet 
verecektir, 
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Eğer evin hanımı biraz daha ısrar ederse evin han ım ı 
kocasının gönlündeki değerli yerini kaybedecek, 
kocasının gönlünde değersiz biri haline gelecektir. 

Hal böyle olunca da kadının her sözü kocasına 
batan bir diken misali batacaktır ve aradaki sevgi 
muhabbetin kaybolmasına sebep olacaktır. 

Bir yuvada sevgi kaybolunca karı kocanın ve 
çocukların her hali çekilmez bir hal alacaktır. İlla da karı 
koca bu sevgisizliğin faturasını çok acı bir şekilde 
ödemeye mahkûm olacaktır. 

Aynı şekilde erkekte hanımının yapamayacağı bir 
şeyi istememek başkasının kadınlarının bazı hallerini 
kendi hanımından beklememeli. 

Çünkü her kadının özelliği ayrıdır, erkek kadının 
çekici ve değerli yönünü tespit ederek o yönü ile 
hanımına değer ve kıymet vermelidir, Hanımlar içinde 
aynı şey geçerlidir. 
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Efendiler burada çok iyi düşünmek ve insaf etmek 
lazım gelir, herkes iyi bilir ki dünyada kadını kocadan 
kocayı kadından daha iyi tanıyan olmaz. 

Onun için, ilk evvela karı koca hem maddi, hem de 
manevi olarak birbirlerini çok iyi tanımalıdır. Ve ona 
göre, isteklerini masaya koymalı, eğer ölçüyü kaçırırsa 
işte o zaman karı koca arasında tatsızlıklar başlar. 

Bu tatsızlıkların sebebi olarak yine karı koca 
birbirini suçlarda kendi haklılığını ispata çalışırsa işte o 
zaman bir felaket olur ki, o evin depremi durmak bitmek 
bilmez devam eder, 

Ne sallayan kurtarır, nede sallanan bu sarsılma koca 
bir ömrü huzursuzluklarla bitirir. Allah muhafaza 
eylesin. Biraz insaf ederek düşünelim siz eşinizin 
yapamayacağı bir şeyi isterseniz, bu otomatik olarak ona 
azap olamaz mı? 

Peki, insan sevdiğine azap eder mi? Elbette etmez. 

Ama insan nefsinin arzularına kapılmışsa inanın ki 
herkese azap eder. 
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Onları da bir kenara ayırmak lazım, sevgiyle onları 
karıştırmamak lazım, bu meseleler her konuda böyledir. 

Yine çok iyi bilelim ki; bir insan gücü yetmediği bir 
işe girişince zorlayacaktır. Zorlanmaya maruz kalacaktır. 
Her zorluk, zorlayanı hırçınlaştıracak, her zorluk 
zorlayanda, kin ve nefret bırakacaktır. Kin ve nefretin 
girdiği bir gönülde sevgi bannamayacaktır. 

Aynı zaman da karşınız da sevgisi çalınmış, sevgisiz 
bir insan bulacaksınız, daha sonra da kocam beni 
sevmiyor diyeceksiniz, karım beni sevmiyor diyeceksiniz, 

Ama sevgi elbisesini kendi ehnizle soyduğunuzu 
bilmeyecek ve kabul etmeyeceksiniz; biri size bu 
gerçekleri hatırlatınca da onu kendinize düşmanmış gibi 
göreceksiniz. 

Daha doğrusu, asıl size dost olan, sizin elinizden 
tutmaya çalışan insanı düşman diye uzaklaştıracaksınız. 

Aynı zaman da, hırsa kapılan insanlar da, nefis ve 
şeytan hüküm sürecektir, dolayısıyla hırslanan insanlar 
hırslarına devam ettiği müddetçe yapacakları işler 
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tamamen şeytanın hoşuna gidecek ve şeytanın istek ve 
arzulan yerine gelmiş olacaktır. 

Şeytanın en çok zevk aldığı işi de karı koca arasını 
açmaktır, bu konuda nefse ve Şeytana fırsat vermemeye 
özen göstermeliyiz. 

Bir erkek işinden evine geldi yemek istedi, evin 
hanımı hırslı ça lı mlı ve asık bir suratla çatık kaşları ile 
her hahnde bir olumsuzluk olduğu halde kocasının 
önüne sofrayı kurdu, en nefis yemekleri de sofraya koydu 
diyehm ve soralım. 

Bu kadın böyle bir hal ile kocaya hizmet mi etti? 
Yoksa eziyet mi etmiş oldu. 

Elbette ki, eziyet etmiş olur. Çünkü kadının 
kocasına hazırladığı en tatlı yemek, tatlı dil ve güler 
yüzüdür. 

Bir ev hanımı kocasının yâda evladının, evden 
çıkarken elbisesini düzeltmesi, ona sevgi ve muhabbetle 
muamele etmesi, hem toplum da kocasını ve çocuğunu 
mahcubiyetten kurtarmış olur. Hem de kocasının sevgi ve 
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muhabbetini kazanarak ailesinin gözdesi olmayı hak 
etmiş olur. Hem de kendi yaşadığı toplumda çevresinde 
saygınhk kazanır, bütün bunların en güzeh de kulluğuna, 
yaradılış gayesine uygun hareket ederek yüce Mevla’nın 
rızasını rahmetini mağfiretini kazanmış bahtiyar 
insanlardan olur. 

Bunun aksine, kocasını sabah işe gönderirken bir 
kahvaltı vermemek için bahaneler üreten, bir kadın 
kocasının ısrarı ve dayatması ile yatağından kalkan 
kocasını işe sözlerin çirkini olan beddua ile yollayan 
kadın hem evinin bereketini kaçırmış olur, hem de 
musibetleri kendi eliyle ev halkının üzerine çekmiş olur. 

Bu gibilerin üzerine devamlı olarak Allah’ın laneti 
yağar. 

Efendim hemen burada bana şu suali sorabihrsiniz. 
Kadın kocasına hizmet ediyor Allah’ın rahmeti ile ne 
ilgisi var? 

Kadın kocasına asi geliyor Allah’ın laneti ile ne ilgisi 

var? 
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Allah Resulü (s.a.v) efendimiz buyuruyor ki; 

Kişinin hanımına yaptığı her harcama kendisi için 
sadakadır. Kişi ha nımının ağzına koyduğa her lokma için 
dahi sevap kazanır. (Buharı) 

Başka bir hadisi şerifte 

Allah(c.c.)erkeğin ailesi ile latifeleşmesinden hoşlanır 
ve bundan dolayı ikisine de sevap yazar. Rızıklarınızı da 
helahnden artırır. Buyuruyor. Hz.Ebu Huıeyre r.a. (Buhari) 

Yüce Rabbimiz yarattığı her mahlûkuna ayrı, ayrı 
görevler vermiş. Evin erkeğine kadınının çocuklarının 
ihtiyaçlarını temin etme görevini vermiş. 

Evin kadınına da kocasına hizmet, itaat ve evlatlarını 
koruma görevi vermiş; kim bu göreve sadık olursa Allah a 
itaat etmiş sadıklardan olur. 

A kı llı olan insanlar çok iyi bilirler ki insan kendisine 
verilen ilahi görev ve sorumluluklara bağlı olunca yüce 
Rabbimizde bunu kendine itaat olarak kabul ediyor. Ve 
kulunu mükâfatlandırıyor. Ayrıca sırası gelmişken 
söyleyeyim. Kadın veya erkek yaradılışına uygun hareket 
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etmeyerek batıdan gelen, batının bataklık kokan 
fi ki rlerine kapılarak kadın erkek eşit uydurmalarına 
kapılarak onlar gibi düşünürse, işte o zaman yaradılış 
fıtratını kabullenemeyen isyankârlarla beraber haşredilir. 

Allah’ın vermiş olduğu fıtrata muhalif hareket 
edenler, asla ve asla dünya ve ahirette huzur 
bulamayacaklardır. 

Eğer erkek, asli görevi olan ( halifelik ) aile reisliği 
görevini yapmazsa, evin hanımı yâda çocukları, görevini 
yapma şansına sahip olamazlar. 

Aynı zamanda evin erkeği hanımına çocuklarına 
gelecek zararlara karşı her türlü fedakârlığı yapmakla ve 
bu konularda tedbir almakla görevhdir. 

Evin hanımı da kocasının itibarını düşürecek her 
türlü çirkin işlerden kendini koruyarak, kocasının maddi 
ve manevi itibarını korumakla yükümlüdür. 

Müminler için, hal böyledir yol böyledir. Diğerleri 
için bir sözümüz yok. 
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Mümin bir erkek iyi bilir ki, kadını ve çocukları 
kendisine yüce Allah’ın bir emanetidir. Ve kesintisiz bir 
imtihanıdır. 

Onun için mümin bir erkeğin gönlünden şu ilahi 
münacat dua ve niyaz, hiçbir zaman eksik olmaz. 
Olmamalı. 

Ya Rabbi bana emanet ettiğin, karım ve çocuklarım 
için bana hayırlı nzıklar kazanmayı nasip eyle. Onlara 
helal lokma yedirmeyi nasip eyle. Onlar hakkın da 
gözümü aydın kıl. Bu hayat imtihanını hakkıyla vermeyi 
bana nasip eyle. Sen her şeye kadirsin. 

Aynı şekilde mümine bir hanımın duası niyazı da 
şöyledir. 

Ya Rabbi sen benim kocama işinde kolaylıklar ver. 
Helal kazanç nasip eyle. Ya Rabbi rızkımızı genişletecek 
evimize huzur verecek kudret senin hâzinende. 

Ya Rabbi senin kulun ( benin kocam) kazandığ ını 
getirip bize ikram ediyor. Ya Rabbi sende ona bereketini 
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hidayetini ihsan eyle. Çünkü sen herkesten daha 


cömertsin. 

Yine ihlâs ehli bir ev hanımı., yemeklerini 
hazırlarken, Ya Rabbi bu nimetleri veren şüphesiz sensin. 
Bu maddi nimetlerini bizden esirgemediğin gibi manevi 
nimetlerini de bizden esirgeme. 

Gibi dua ve niyazları yüce Mevla’nın hoşuna 
gideceğinden, hem maddi hem de manevi gıdaya erişme 
fırsatını yakalamış olurlar inşallah. 

Yemeklerini bu niyetle ve bu arzu ile yapan bir 
hanımın yaptığı yemekler, hem tatlı olur, hem de 
bereketli olur. Hem de karı koca arasında ki ufak tefek 
kırgınlıkların yok olmasına vesile olur inşaallah. 


Büyüklerimiz buyuruyorlar ki: 

Huzurla yenen taam yiyene nur olur. 
Ondanda hikmet doğar muhabbet olur. 


Mevzumuzla ilgili olan bir meseleyi anlatayım size. 
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Bir derviş kardeşimiz bir hanede dairenin boyasını 
yaparken evin hanımı çay ikram etmiş. 

Evin hanımı da biraz sosyete dediğimiz kesimden 
giysisi Islam a uygun olmayan bir hanımmış. 

Fakat çay dervişin çok hoşuna gitmiş. O derviş 
kardeşimiz çayın muhabbetine bakmış kadının haline 
bakmış, bir hayli, düşünmüş. 

Derviş çayını bitirince evin hanımı ustanın çayını 
tazelemiş. Fakat çay yine muhabbetli ve yine tatlı ikinci, 
gün yine aynı, üçüncü gün yine aynı olunca! Bizim usta 
derviş, meselenin aslını öğrenmeyi arzulamış. Meselenin 
sırrını da çözemeyince evin hanımına sormuş. Abla sizin 
çayınız çok hoşuma gitti, bu çay özel bir çay mı! Diye 
sormuş. 

Evin hanımı, şu enteresan cevabı vermiş! 

-Usta ben hayatımda kendi elimle hiç çay 
demlemedim. 

Ben çay demlerken devamh olarak Hz Patıma 
anamızın ehyle demlerim. 
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Tabi ki, bizim dervişte aradığı hikmetli cevabı 
bulmuş. 

Ama aldığı bu cevap karşısında kendi dervişliğini de 
bir hayli düşünmüş. 

Mümine bacılarım, siz şunun bunun sözüne 
bakmayın. Dünya dua üzerine kuruludur. 

Sizde yuvanızı dua üzerine kurmayı ihmal etmeyin. 

Yuvanızı duasız bereketsiz bırakmayın, yemeğinizi 
de Allah a yakın (dostların ) mübarek elleri ve 
ruhaniyetleri, sevgisi, muhabbeti, inancı ve ihlâsı ile 
yapmayı ihmal etmeyin, bunun bildiğiniz ve 
bilemediğiniz büyük faydalarını göreceksiniz. 

Yemeğinizi yiyen dostlarınız hayran kalsın, 
düşmanlarınız hasetliklerinden çatlasınlar. Ailenizde ilahi 
huzura kavuşsun. 

Aziz kardeşlerim, bu gün bizim nesillerimizin evli li k 
hayatından yanlış bekleyişleri ve yanlış anlayışları, hatta 
evlilik hayatlarını televizyon dizilerinden örneklendirerek 
büyük yanlışlıklara düşmektedirler. 
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Zaten televizyon yapımcılarının ve sahiplerinin çoğu 
yabancı olduğu için bizim aile hayatımızı yıkmak için 
yapmış oldukları dizi filmleri ile hain projelerini bizim 
evlerimizde bizim nesillerimize teşhir ediyorlar. 

İyi bilelim ki, kardeşlerim evhhk hayatı hiçbir zaman 
saltanat olmamıştır. Asla saltanatta değildir. 

Aksine evliliğin temel esası yalnız olan hayatımızı 
karşı cins biri ile beraber paylaşmak acıları ile tatlıları ile 
hayatımızı hayat arkadaşımızla paylaşarak 
kolaylaştırmaktır. 

Paylaşılan hayat ise bir başkası olan hanımınızın ya 
da, kocanızın özel hayatını hiçbir gizlisi olmadan 
paylaşmak elbette ki, insana bazı yükümlülükleri de 
beraberinde getiriyor. 

Bu gün nikâh tarihinden itibaren birinin yükünü 
taşıyan iki kişi olursunuz, yarın bu paylaşımınız üçe, 
beşe, ona çıkar. Çocuklarınızın eve getirdiği neşe 
muhabbet huzurun olduğu gibi, onların getirdiği 
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sıkıntıları da unutmamak lazım ki neşelenmenizin arkası 
isyan olmasın, kavga ve huzursuzluk olmasın 

Unutmayınız ki bu hayat paylaşımı bir takım 
zorlukları getirdiği gibi aklınızın alamayacağı şekilde 
kolaylıklar getirir, insanın hayatına. Kolaylıkların yanında 
hiç unutamayacağınız kadar hayatınıza neşe katan, sizi 
mutlu eden nice güzelliklere şahit olacak ve hayranlığınızı 
ifade etmekten kendinizi alamayacaksınız. 

Daha doğrusu Yüce Rabbimizin evlilik 
müessesesinde biz kullarına tarif edemeyeceğimiz kadar 
büyük nimetler bahşettiğine şaşıracaksınız, yüce Mevla’ya 
karşı kulluk aşkınız artacaktır. Sizi gafletten uyandnarak 
Yüce Allah a hamd eden, şükreden nimetlerini fark eden 
uyanık bir kul sahna geçmenize vesile olarak iki cihanda 
mesut ve bahtiyar olacaksınız. 

Bazı evlilikler bunun zıddı olur ama kabahat 
evlihkte değildir; kabahat sizin haksız ve zalim biri ile 
evlenmenizdedir. 
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Yüce Rabbimiz insaf ehli ile hayatınızı birleştirmeyi 
nasip eylesin. Haksızlardan ve haksızlıklardan muhafaza 
eylesin. 

Zaten biraz düşünecek olursanız sözlerim size hiçte 
yabancı gelmeyecektir. Çünkü bütün imanlı 
gençlerimizin çoğunluğunun ideali ve hayalinde ki duygu, 
düşünce evlenince ibadete başlamak, bekârlığın da yaptığı 
yanlışlıkları terk etmektir. 

Ancak evlenince gidiş hayallerinde ki gibi olmuyor. 
Bunun birçok sebepleri var ama biz bu sebeplerin 
bazılarını anlatmaya çalışacağız. 

Yine çok iyi bilmek ve anlamak lazım gelir ki 
toplum her ne kadar kötü olursa olsun, biz mümin olarak 
iyi olmaya memuruz, iyilikle emrolunmuşuz. 

Yeni evlenen gençlerin daha yuvalarını kurmadan 
onların huzurunu kaçıran sebeplerden bazı örnekler 
verelim isterseniz. 

İki gencimiz evlenmeye niyet etmişler, evlerine ev 
eşyası alacaklar. Fakat alacakları ev eşyasını kendi 
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bütçelerine göre değil de toplumun adetlerine göre 
alıyorlar. Toplumun çoğunluğunun adetleri de genellikle 
gösteriş yaparak birilerinden aşağı kalmamak, etrafına 
süslü ve zengin ve varlıklı görünmek amacı ön planda yer 
alıyor. Hatta bu da yetmiyor alınacak ev eşyasını birileri 
beğeniyor. Bu nasıl bir mantık Allah aşkına? 

Bu adetler ve davranışlar evlenecek çiftlerin 
bütçelerinin iki üç katma mal olduğu için evlilik sonrası 
borçlanmalarla beraber bir yığın sıkıntılara maruz 
kalıyorlar. 

Maddi sı kı ntısı olan kardeşlerimizde gece gündüz 
borç ödeme telaş ve sı kı ntısı içinde oldukları için 
birbirlerine vakit ayıramıyorlar ve birbirlerine gereken 
ilgiyi gösteremiyorlar, buda birtakım sevgisizliklere, 
kıskançlıklara ve çeşitli olumsuzluklara yol açıyor. 

Bazıları da yine buna benzer bir başka adetlerinin 
kurbanı olarak bir yığın borçlanmaya mahkûm oluyor. 

Bazı genç kızlarımız da nasıl olsa benim 
istediklerimi alıyorlar bu bir fırsattır değerlendireyim 
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mantığı ile hareket ederek daha evlenmeden evhliğinin ilk 
deprem alarmını kendi elleri ile kurmuş oluyor ama 
maalesef kendisinin de bundan hiç haberi olmuyor. 

İyi de bütün bunların geçimsizlikle, huzursuzlukla 
ne ilgisi var demeyin? 

Atalarımız derler ki; “Borç yiyen kendi kesesinden 

yer” 

Hal böyle olunca da evlilik sonrası, ev eşyası için 
imzalanan çekler senetler kredi kartlarının borçları 
başkasına değil damat bey ile gelin hanımın kapısına 
geliyor. Kapı çalınınca da ödemeler gelin hanımın ve 
damat beyin huzurunu kaçırıyor. 

Biz dünyaya borç ödemeye mi geldik; biz sıkıntı 
çekmek için mi evlendik? İsyanları başlıyor. 

Hakları olmadığı halde onların ev eşyalarını seçenler 
gelin ve damadın hiçbir derdine merhem olmuyorlar; 
hiçbir borcuna kolaylık yolu aramıyorlar. 

Huzurları kaçan gelin ile damadın gönüllerinde ki 
sevginin yerini maalesef hırs işgal ediyor, biraz daha 
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sıkıntı ilerleyince hırsın yerini de kin, nefret işkâl ediyor 
maalesef sevgi yerini ki n nefrete terk ederek o iki genci 
huzursuzluklarla ve tartışmalarla baş başa bırakmış 
oluyor. 

İyi bilelim ki, kardeşlerim bir ailede tartışma baş 
gösterdi mi o ailede huzurun adresi kaybedilmiş gibi olur. 

Devamlı olarak tartışan karı koca arasında sevgi diye 
bir şey kalmaz, onların arasında nefret hâkim olur ki 
buda bir felaket olur. 

Hal bu ki; büyüklerimiz ne kadar güzel söylemişler. 
Ayağını yorganına göre uzat. 

Bu gün gençlerimizin alacağı eşyaları, bütçelerine 
göre alsalar, arkadaşlarının ve çevrenin aşırı gidişlerine 
kulak vermeseler ve onları görmeseler, inanın ki 
tartışmaların birçoğunun önüne geçmiş ve engellemiş 
olurlar. 

Hal bu ki, çok özenerek ve birbirlerini inciterek 
aldıkları eşyaların birçoğunu bir veya iki sene sonra çöpe 
atmak zorunda kalıyorlar. Peki, değer mi kardeşim, çöpe 
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atılacak bir eşya için sizi seven bir gönlü kırmaya, 
incitmeye değer mi? 

Hal bu ki, evlenen evlatlarımız ev eşyalarını kendi 
bütçelerine göre alsalar hem borçlanma yükünden 
kurtarmış olurlar hem de yeni çıkan ev eşyaları ile 
evlerini güzelleştirme imkânını bulurlar eski eşyalarla 
yaşamaya mahkûm kalmazlar. 

Yine büyüklerimiz buyurmuşlar. 

“Kanaat en büyük hazinedir” 


Tabii ki kardeşlerim aile sı kı ntıları hiçbir zaman 
bitmez ama en azından ufak tefek sıkıntılar da aileyi 
sarsmaz. Unutmayalım ki sıkıntısı az olanın tartışması da 
az olur. Tartışmaları az olan karı kocanın arasında ki 
sevgi zarar görmez; yuvaları da bir deprem misah 
sarsılmaz, varsa çocukları da perişan olmaz. 

Aziz kardeşlerim bu verdiğimiz örnekler sadece ve 
sadece çiftleri sıkıntılara götüren sebeplerden bir tanesi. 
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İyi bilelim ki insanlıktan nasibini almayan insanlar 
devamlı olarak karşısındakini haksız kendilerini hak lı 
görürler. Kendilerini devamlı her konuda h aklı 
görenlerde şeksiz şüphesiz şeytan ahlakı vardır. 
Şerlerinden Allah a sığınırız. 

Alış verişten ayrı bir derdimiz de gehn hanımların 
kaynana ve kayın peder kahrı çekmekten kaçınmalarıdır. 
Toplumda ki bazı zalimlere bakınca biz gehn hanımlara 
hak veriyoruz. 

Ama biz zalimleri örnek alırsak şüphesiz ki 
zalimlerden oluruz. Öyle ise biz iyileri örnek almalıyız ki; 
iyiliklere kavuşabilelim. Yoksa iyiler ve iyihklere asla 
erişemeyiz. 

Muhakkak ki, kaynana, kayın peder, kayın birader 
kahrı çekmenin belli sıkıntıları vardır. Bu inkâr 
edilemeyecek bir gerçektir. Bu olayların görünen yüzü, 
görünmeyen yönünü de görmek bilmek, yâda bilenden 
öğrenmek gerekir ki insan yanılmasın. 
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Kaynana, kayın pederin kahrı gelinden ve damattan 
bir götürüyorsa en az elli getirisi vardır. Bunu da iyi 
bilmek lazım gelir. 

Ama bu günümüz insanları nefislerine çok düşkün 
olduğu için sadece ve sadece kendisinden gideni görüyor, 
başkasından gideni ve kendisine ikram edileni asla, 
görmek istemiyor. 

Biz vazifemizi yapalım, yâda yapmaya çalışalım, 
kaynana ve kayın peder kahrı çekmenin bazı getirilerini 
sizlere hatırlatmaya çalışalım. 

Peki, bu getiriler nelerdir? 

Evet, kardeşlerim biraz insaflı düşünelim. Ve sözleri 
çok iyi değerlendirelim. 

Bu konuda size çok basit bir örnek vereyim. 

Bir gelin hanımın kaynana ve kayın peder kahrı 
çekmesinin kendisine getirisinin en basiti, yeni evlenmiş 
olanların çoğunluğu ev hanımhğı hususunda 
tecrübesizdir. 
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Gelin lıanım kaynana kahrı çekerken hiç farkında 
o lmadan şahsi ayıplan kayın validesi tarafından 
kapatılmış oluyor. 

Yine gelin kanımın kocası gelin kanıma bir yanlış 
yapacak olsa kaynana bir tarafta, kayın peder diğer tarafta 
gelin kanımı koruyucu bir kalkan misali koruyo rlar . 

Hal böyle olunca gelin hanımın yuvası aile depremi 
dediğimiz basit şeylerden sarsılmıyor. Yuva âdeta 
kaynana ve kayın peder tarafından bir kasko sigorta 
şirketi gibi sigortalanmış oluyor. 

Gelin kanım zararlardan e tkile niyor ama gelin 
kanımın yuvası bu zarardan etkilenmiyor. 

Bu gün insanlarımız, aile bireyleri için basit bedeller 
ödemeye rıza gösteremedikleri için, ileride çok ağır 
bedellere kendilerini hazırlıyorlar ve mahkûm ediyorlar. 

Bu bedel ne oluyor? Çoklarımızın şahit olduğu 
şeyler, gelini evden kovmalar yâda basit şeylere gelin 
hanımın evi terk etmesi ile yuvaların yıkılması ve bir 
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ailede maddi ve manevi; çocukları ile beraber 
perişanlıklar oluyor. 

Esasen bunların çoğu tecrübesizlikten ve nefsi( keyfi 
) bir hayat yaşama arzularından oluşuyor. İşte bu keyfi 
olumsuzlukları, oluşumları büyüklerimiz, tecrübeleri ile 
engelliyorlar. 

Ama bizim nefsimiz sadece engellenen bazı 
arzularını görüyor ve ayrılıklara yalnızlıklara, 
perişanlıklara sürükleniyorlar. Şerri hayır, hayrı şer gibi 
görüyorlar. 

Tabi ki burada yuva yıkan kaynana veya yuva yıkan 
kayın peder demiyorum, iyi biliniz ki biz insanlıktan söz 
ediyoruz. 

Sizde insanlığı ve insafsızhğı görün ve bunları 
birbirinden ayırın ki insanlar arasında yeriniz olsun. 

Aksine mazlum iyi niyetli kaynana ve kayın pederini 
köle misah gören zalim gelinleri de yok saymıyorum. 
İnsanhk değerini yitirmiş ahbaplarına dahi zulmeden, 
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kadın, erkek, büyük, küçük her ki m olursa olsun 
zalimdir. 

Şerlerinden Allah a sığınırız Allah kimseyi haksıza 
düşürmesin. Haksız, adı üstünde, haksızdır kim e ne 
diyelim. 

Yine unutmayalım ki: 

Kocasının ailesi ile diyalog kuramayan kadınlar, ufak 
bir dara düşünce sığınacak bir kapı, tutunacak bir dal 
bulamadığı için, hemen nefesi baba evinde ahyor. 

Bu da her iki ailenin itibarını düşürüyor onurunu 
kırıyor ve yüzlerini kızartıyor. 

Ayrıca kocaya darıhp baba evine giden hanımlar, 
hem kocasının itibarını yıkmış oluyor hem de iki aileye 
karşı kendi itibarının çoğunu bitirmiş oluyor. 

Ama bir gehn hanım kaynana ile, kayın peder ile 
kayın birader ile eltiler ile aile ilişkilerini düzenli bir 
şekilde yürütmeyi başarabilenler, yuvasını sağlam temeller 
üzerine oturtmuş olurlar. 

Yüce Rabbimiz de buyuruyor ki; 
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Bakara.2/2l6 ye meali 

Ey müminler, hoşunuza gitmediği halde, din 
düşmanlan ile savaşmak üzerinize farz kılın dı. Olur ki, 
bir şey hoşunuza gitmezken, sizin için o hayırlı olur ve 
bir şeyi de sevdiğiniz halde o, hakkınızda şer olur. Allah 


bilir, siz bilemezsiniz 


Örnek; 

Aile bağlarını ilişkilerini düzgün bir şekilde yürüten 
bir gelin hanımı kocası bazı sebepler (olumsuzluklar) 
nedeni bir hırs ile evden kovsa, gelin kaynanasına sığınır, 
kayın pederine sığınır, eltisine sığınır, kocasının hırsı 
geçince evine döner. Yâda kaynana kayın peder veya 
kayın birader, olabilir bunların her hangi birisi ile gehn 
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hanım evine götürülür. Basit bir kırgın lı kla yuva 
kurtarılmış olur. 

Eğer aile bağlarını ilişkilerini kuramazsa sığınacak 
veya tutunacak her hangi bir dal bulamaz. 

Tabi ki hemen burada hatırlatalım. Televizyonlarda 
demokrasi ve kadın hakları savunucularının lakırdıları 
sizi aldatmasın. Kadın kovulur mu dövülür mü olur mu 
böyle şey demeyin. O kadın kovulmaz dövülmez 
diyenlerin çoklarının bir aile yuvası yoktur. Olanlar da 
her yıl bir kadın değiştiriyorlar. Ayrıca kadına bir bedel ( 
tazminat nafaka ) ödememek için de nikâhsız yaşamayı 
tercih ediyorlar. 

Bu gibiler birde sıkılmadan kadın haklarında söz 
ediyorlar. 

iyi bilel im ki bir ülkede ve toplum da var olan bir 
gerçeği inkâr etmek yâda gizlemeye çalışmak toplumu 
aldatmak gibi bir şey olur. 

Kadına şiddet kullanmak akıllı bir insanın işi 
olamaz. Ancak bu gerek bizim ülkemiz de gerekse dünya 
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ülkelerinde var olan bir gerçektir, bizde bu gerçeklerle 
karşdaşıyoruz, çünkü onlarla beraber iç içe yaşıyoruz. 
Eğer biraz etrafınıza bakacak olursanız bu olumsuzlukları 
en yakın akrabalarınızda görebilirsiniz. 

İyi biliniz ki bizim vazifemiz ve gayretimiz insan 
gibi yaşamak ve yaşatmak için bir gayret ve bir öğüttür. 

Eğer biz bu dünyada yaşıyorsak dünyada olan 
olayların birçoğu bizim hayatımızda da olacaktır. Eğer 
sende olmasa evladında, kardeşinde veya bir yakınında 
olacaktır ve sen, ben bu olumsuzluklardan, etkileneceğiz 
ve etkileniyoruz. 

Biraz insaf ile düşünelim, insanoğlu kendisini 
kazanan öz babasını dövüyor, öz annesini dövüyor, öz 
kardeşi ile kavga ediyor da elkızı ile kavga etmemesi 
mümkün mü böyle bir hayatı bana kim gösterebihr, yâda 
kim böyle bir hayat yaşayabilir. 

Yaşayamaz çünkü hayatın ölçüsü planı hiç kimsenin 
arzusuna göre ayarlanmamıştır. Şu dünyanın oluşumuna 
bir bakın; gözünüzün tuttuğu kadar bir düz arazi göre 
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bilir misiniz? Bir iniş var, bir yokuş var, bir ova var, 
yanında bir dağ bir yeşillik var yanında bir bozkır... 

işte insanoğlunun hayatı buna benzer. Bazen hayatı 
çöl gibi olur bazen de deniz misali engin ve mutlu, esasen 
bütün bunlar insanoğlunun hayatı boyunca kesintisiz bir 
imtihanıdır, unutmamak lazım. 

Aile yuvasında ki huzursuzluklara açılan kapıların 
çoğu yapılan olumsuz kanunlar vesilesi iledir. 

Kanunlar haksızlığı önlemek için yapılması 
gerekirken bizim ülkemizde yapılan çoğu kanunlar 
haksızların ve haksızlıkların önünü açmak için yapılır, 
örnek verecek olursak 

Birileri orman arazilerini kendi üzerine geçirmek, 
çok kazanmak için kanun teklifi hazırlıyor. Orman 
arazilerini dostları ile beraber paylaşıyorlar. Halkın 
ma lı nın bir kıs mım da elinden almak için çeşitli oyunlar 
oynuyorlar... 

insan insanlıktan nasipsiz kaldıkça hiçbir zaman yapılan 
kanunlar yönetilen insanlara huzur getirmeyecektir. 
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Biz bu günün insanları olarak geçmişten ( Ana 
doluda) yapılan bazı adetlere karşı çıkıyoruz ve yapılmış 
olan o adetleri yadırgıyoruz veya yobazlık gibi görüyoruz 
ki bunlardan birini nakledelim. 

Mesela Anadolu da bir gelin geldiği zaman 
kayınpedere kayınvalideye gelinlik (konuşmazdı) ederdi 
buna da gelinlik denirdi kayınlarına yine aynı şekilde. 
Sanıyorum bugün yine Anadolunun bazı yörelerinde bu 
gelenek devam ettiriliyor kahrolası basın yayın organları 
da bu gibi geleneklerle alay etmeyi kendisine özel bir 
vazife olarak görüyor; bir türlü vazgeçmek bilmiyor. 

Bizim Anadolu muzun bu denli gelinlik yapma 
(konuşmama meselesi) gereksiz hatta geline verilmiş bir 
ceza gibi görülüyor fakat insan geçmişle bu günü 
karşılaştırınca bakıyorsunuz ki o günlerde kaynanaya 
kayınpedere karşı gelen gelinin sayısı milyonlarda iki üç 
olmamış. 

Ama bugüne baktığımız zaman gördüğümüz 
manzara çok vahim hatta içler acısı kaynanaya 
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kayınpedere hatta öz anne babaya karşı gelmeyen evladın 
sayısı mdyonda üçü beşi bulmuyor. 

İşte aziz kardeşlerim bizim çirkin gördüğümüz 
ecdadımızın bazı aile meselelerinde ki haller o aileyi 
madden huzura eriştiriyor manen edep ve hayaya 
kavuş turuyormuş. 

O günün insanları başkalarına kendilerini yani 
kendi nefislerini feda ediyorlar ve huzura kavuşuyorlardı 
bugün biz yalnız nefislerimizi tatmine çalıştığımız için 
hem çevremizi huzursuz ediyor hem de kendimizi perişan 
ediyoruz. 

Tam yeri gelmişken gönlüme gelen şu müthiş duayı 
da sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. 

Ya Rabbi bütün ilimler sim ile beraber senin 


katında gizli. 

Ya İlahi zatım bilmek hususunda, habibini 
anlamak ve bilmek hususunda dostlarını anlayıp tanıma 
hususunda ve etrafimdakileri, tanımak, anlamak, 
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Hususunda, gözümü gönlümü aydın kıl. Çünkü sen her 
şeye kadirsin. 

Efendiler, biz yine mevzumuza devam edelim, 
inşallah aile bireyleri gelin, kaynana, kayınpeder arasında 
bir edep saygı sevgi bağı kurulunca karı koca arasında bir 
kavga olsa kızın yani gelinin anne babası duysa da 
müdahale için kızına gitse gehnin kayınpederi kız 
babasına şöyle diyordu: 

-Hısımım hoş geldin sefa geldin bizim evin 
yaramazlığı bize aittir, kız senin ama namus benim sen 
rahat ol ne zaman ben sahip çıkmakdan aciz kalırsam işte 
o zaman sen devreye girersin diyordu. 

Yani gehn kızımızın kol kanat geren babası anası bir 
iken iki, üç, dört olmuş, oluyor. 

Ama bugün ailelerde sevgi muhabbet güven 
sağlanamadığı için gehn hanımın tek bir babası kalıyor 
eğer babası da yoksa vur garibe çal garibe hesabı artık 
onun işi insafa kalmış olaylara iyi bakmaya çalışalım tek 
taraflı bakmayalım. 
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Allah iki göz yaratmış ki iki taralı da göre bilelim 
inceleyelim ama biz yalnız nefis gözlüğü ile yetinirsek 
halimiz daha çok perişan olurda elimizden tutanımız 
olmaz ve o günün birbirine saygıyla sevgiyle değer veren 
insanları birbirlerini öyle sahiplenmişti ki. 

Örneğin; kadının (gelinin) kocası vefat etse o aile 
hem kadına hem de çocuklara el ayak oluyor can ciğer 
oluyorlardı ta ki gehn hanım kendi isteği ile evleninceye 
kadar gehn hanım evlenince çocukları da yine baba ocağı 
olan dedelerinin yâda amcalarının yanında kalıyorlardı 
asla ve asla üvey babaya bırakmıyorlardı. 

Ama bugünümüzün sözüm ona erkekleri kadını 
boşuyorlar çocuklarını da beraber boşuyorlar hiçbir 
sorumlulukta üstlenmiyorlar. İyide kardeşim kadın 
kendisi sığınacak birine muhtaç olduğu halde çocuklarıyla 
kime sığınacak nereye sığacak 

Peki, soralım kendi kendimize bu gibi sorumsuz 
davranan insanlara insan mı yâda vicdansız insan mı 
diyehm? O karar size ait ben soruyorum, 
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İyi biliniz ki yeni evlenmiş bir gelin kızımız 
evlenmiş olduğu kocasının ailesine ailem diyemezse ve 
aile değerini vermezse tutacak bir dal bulamaz kendisi 
perişan olur. 

Genç kızlarımız ve gelinlerimiz unutmayınız ki siz 
onları sahiplenirseniz onlar sizi mutlaka sahiplenirler. 

Eğer kız gelin olduğu evi evim diyerek 
sahiplenmezse onu da kocasının ailesinden hiç kimse 
kızım evladım gelin diye sahiplenmez. 

Gelin kocasının ailesini sahiplenince yine gelin 
kendi ailesini de sevdirmiş olur, gelini seven aile gelinin 
ailesini de sever ve bu iki aile birbirlerine o denli yakın 
olurlar ki, tam bir aile gibi olurlar. 

Ama gelin hanım kocasının ailesini tutmaz onlara 
ailem demezse işte o zaman kızın kendi ailesi evliyada 
olsa, asla kocasının ailesinde bir itibar göremez. 

Bu iki ailenin yakınlık itibarı gelin hanım güzel 
ahlakına bağlıdır. 

Görevinizi iyi bilin ki değerinizi yüceltesiniz 
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Ayrıca koca evine evim diye sahiplenen gelin 
hanımın rızkını Yüce Rabbimiz bollaştırır. 

Aksine rızkını anne babasından bekleyen kadın yâda 
erkeğin rızkını Allah daraltır. 

Onun için büyüklerimiz buyuruyorlar ki: Bereket 
kadındadır. 

Allah (c.c) kuvvet olarak erkeği güçlü yaratmıştır. 
Fakat unutmayınız ki erkek gücünü kadından alır, 
kadınsız erkek sermayesini kaybetmiş bir tüccara benzer. 

Evinde bir kadının kocasına karşı sevgisi olmazsa 
erkek hırçınlaşır, hırçınlaşan erkek, birçok depresyon 
geçirerek bunalıma girer gücünü kaybeder. 

Erkek kadının sevgisiyle manen güçlenir sevgisi 
kocasma moral verir duygularım şenlendirir sevgi kuru 
ifade değildir. 

Sevgi, ilgi, alaka, hizmet, güler yüz gerektirir. 

Hanımın sevgisini duygularında hisseden bir erkeğin 
çalışma azmi artar işinde samimiyeti artar dikkati artar 





böylece erkeğin başarılı olmasına kadın basamak olur, 
evine sadakatli olur sevgisini kederini evinde hanımı ve 
çocuklarıyla paylaşır. 


Sevginizi verin ki sevgi bulasınız. 

Sevgisini veremeyen sevgisiz kalır. 

Evinde kocasından sevgi hissetmeyen kadın 
bunalıma girer, stres ile bazı kadın hastalıkları zuhur 
eder, hastanelerde zamam ile parasmı ve sıhhatini 
kaybeder. 

Ama koras ının sevgisini sıc aklığını hisseden kadın 
da birçok kadın hastalıkları kendiliğinden tedavi olur. 

Kan kocanm birbirine olan sevgi bağlan kadın ve 
erkekte zuhur eden ruhi bunalımların en büyük ilacıdır. 

Kadınından sevgi duygularını alamayan 
hissedemeyen bir erkek evine girmek istemez; adeta ev 
ona hapishane bir otel odası gibi gehr, bu tür erkek 
kahveye kumara içkiye gider, zinaya gider. 
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Onun için karı kocanın her isyanının bir ucu 
mutlaka birbirlerine dokunur hem dünyada hem de 
ahirette hal böyledir 

Öyle ise karı koca hayatını hem maddi olarak hem 
manevi olarak çok iyi anlayalım cahilliklerin her 
türlüsünden sakınalım. 

Hele, hele fuhşun zinanın alabildiğine yaygın 
olduğu bu zaman da sevgisini kocasmdan esirgeyen kadın 
kocasını kaybeder aynı şekilde erkekte ha nımını 
kaybeder. 


Sevgi ilahi bir bağdır, o sevgi bağı ile yuvanızı 
kurtarmaya çalışın bu ilahi bağı iyi kullanın ki iki cihan 
da sultan olasınız. 

îmam, Rabbani hazretleri buyuruyor ki: 
Sevgiyi yudum, yudum içtim de yandım! 
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Ne içmekle tükendi nede ben kandım! 


Allah’ın nimet verdiği, evliliği çirkin görenler, 
Ne dünyada, nede ahirette asla felah bulamazlar. 
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Evinin hanımı olma ahlakında 


olan hanımlar, dünyada huzur 
bulur, ahirette sultan olurlar. 


KARI 
KOCA 
NİĞMETİ 

i ^ Cj^ lM 4—* Ij 1 ^ 

^JjL] olj'y tliJi ûj Jjbş-J 


Rum 21 ve meali 


Kendileri ile huzur bulas ınız diye sizin için 
türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve 
merhamet var etmesi de O nun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için 
elbette ibretler vardır. 

Bilindiği gibi aziz kardeşler, yasak bir cinsel ilişki 
insanların ruhlarını karartır, katılaştırır ve insandaki 
merhamet duygularını alt üst eder, insanı karmaşık bir 
aleme götürür bir yanda vicdan azabı bir yanda ise eşine 
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ve evine karşı soğukluk ve büyük bir endişe keder yığını 
v.s olur. 

Ama gelin görün ki Allah’ın emri ile evlenmiş 
olan çiftlerin cinsel ilişkileri eşlerin ruhunu rahata 
kavuşturur duygularmda ki kini nefreti ve buna benzer 
kötülükleri unutturan en büyük etkenlerden biridir. 

Maalesef bu gerçekten halkımızın çoğunluğu bu 
hakikatlerden habersizdir. Birçoğu da yazmış olduğum 
bu yazıya kızacaklar, bir çoğunluğu da bu satırlara hayret 
edecek ve yaşadığı duygularının bu satırlarda dile 
geldiğini görerek bazı karanhk dünyaları bir lambaya 
kavuşacaktır, 

Merak etmeyin uzatmadan kısa ve öz olarak bu 
konuyu sizlere takdim edeceğim inşallah. 

Aziz kardeşler, insanoğlunun başının üç tane 
büyük belası vardır. Şehvet, şöhret, menfaat bu üç büyük 
belanın birinden evlilikle kısmen kurtarmış oluyoruz ki 
bu şehvet belasıdır. 
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Eğer bizler eşimizle iyi geçinemez duygularımızı 
paylaşamazsak evliliğimizin de şehvet belasına siper o lma 
özelliği ortadan kaybolmuş olur ki bu her iki taraf içinde 
aynıdır. 

Bu konuda çiftler birbirine muhabbet etmezlerse bir 
müddet soğuk dururlarsa bu soğukluk daha da artarak, 
büyük tehlike çanlarının çalınmasına vesile olur. 

Kadının da, erkeğin de gözünün dışarıda olmasına 
yol açacak kadar tehlikeye maruz kalırlar. 

Hatta bu gibi insanlar ilişkilerinde dahi mutlu 
olamazlar. Çünkü zoraki olur, bu da karı kocaya eziyet 
olur. Rahatlık olmaz huzur buldurmaz. 

Bu gibiler o birleşim anında başka birilerinden söz 
ederler. Bu da ilişkiyi tam bir cehenneme çevirmeye kafi 
gelir. 

Halbuki kan kocanm birbirine en yakın olduğu o an 
o çiftler için özel bir andır. 

Ne kadar özel biliyor musunuz? 
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Yüce Mevla’nın kan kocayı baş başa bırakıp 
melekleri dahi gerilerde bırakması kadar özel bir andır. 


İşte o anı Yüce Rabbimiz ibadet sayıyor. Alıp 
verdiği her nefes adedince sayısız günahlarım af ediyor. 
Maalesef böyle bir anm kıymetini bilmeyen böyle özel 
bir andan kaçan çiftler acaba Allah'ın rahmetinden 
kaçtığını biliyorlar mı? 

Kan kocanın o anı ibadet olduğa kadar, maddi 
olarak bütün damarlarının gevşediğini ve sinir 
sistemlerinin yatıştığım tabiri caizse tepeden tırnağa bir 
fizik tedavisi gördüğünü biliyor mu acaba? 

Bütün bunlan bilmeyen çiftlerin Allah'ın verdiği 
bu nimetleri kullanma halinden (hakkından ) mahrum 
kaldığım biliyor mu? 

Ve yine aynı şekilde birbirinin cinsel arzularına 
kulak vermeyen çiftlerin sinir sistemlerinin bozulduğunu 
ve sinir tedavisi gördüğünü biliyor muydunuz? 
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Ayrıca yukarıda anlatılanlara (cinsel ilişkiye ) 
bazı bammlar yalnız erkeklerin muhtaç olduğunu 
zannederek erkeğine itiraz ederek aşağılayan ve nefsine 
düşkün olduğunu iddia edenlerin, dişilik duygularını 
kaybedip vahşileştiğini biliyor muydunuz? 

Aziz kardeşler yuvada huzur arayanlar, her genç ve 
her olgun yaşta olan kadın ve erkeğimizin bilmesi lazım 
gelir ki kadın erkeğiyle şereflenir, erkekte kadınıyla 


Onun için büyüklerimiz, tek kanadı kuş uçmaz 
derler. Erkeğin kadına ihtiyacı olduğu kadar, kadının da 
erkeğe ihtiyacı vardır. 

Bunlar birbirini tamamlayan iki şerefli varlıklardır. 
Biri (Hz.) Adem safiyullahın baba makammdadır. 

Biri de (Hz.) Havva validemizin ana makammdadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
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Anlamak okumaktan daha güzel 



Allah’ın kullarına nimet olarak verdiği evliliği 
çirkin görenler, ne bu dünyada, nede ahirette, asla 
felah bulamazlar. 



Halil İbrahim Kul 




Güzel aöz 


Allahın verdiği nimetlere 
Şükretmeyen, bir insan asla nefsi ile 
mücadelede başardı olamaz; nefis onu her 
cephede mağlup eder. 

Halil İbrahim Kul 
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S%aM\6m/wm,2?<Ml 


AİLEDE 

YEMEK 

YEDİRME 

HAKKINDA 


yediremediğiniz yemeği, 
misafire yedirmenin 
helal olmadığını biliyor 
muydunuz? 


Evinizde kendi 
çocuklarınıza 


Çeşitli konulara deyiniyorıız ama ihtiyaç var. Şimdi 
biz Müslüman olarak evimizde yemek yedirmeyi, yedirme 
sanatını öğrenemezsek İslam’ı elimizden alırlar, aldılar 
da, kısmen kardeşlerim. 

Eskiden bizim büyüklerimizin ne güzel adetleri 
vardı. Gelene bir çorba ikram ederlerdi. Hatta efendim, 
dergâhların çorbası meşhurdu. Sadece bir çorba ikram 
ederlerdi. Şimdi dergâhlarda tepsiyi taşırmış. 
Bakıyorsunuz envai çeşit yemekler var. 

Efendiler; biz böyle cemaat olarak, millet olarak, 
toplum olarak evimize gelen akrabamıza ikramları ne 
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kadar az tutarsak israfsız, o kadar İslam’a hizmetimiz 
olur. 

Ben kendi yaşadığım bir kıssayı anlatayım: Ben 
yeni evlendiğim zaman, hanımım cemaat içerisinden 
değildi. Ben çocukluğumdan beri hizmet ettiğim için her 
zaman misafirim gehrdi; gelen misafire benim hanım çok 
yemek yapıyordu. Ben biraz ikazda bulundum ve biraz 
nasihat ettim. Baktım gene dinlemedi. Dedi ki; Ben 
misafire öyle az bir yemek vermeye utanırım. 

Dedim ki; 

-Misafir benim. Utanacak olan benim, sen onu dert 
edinme. 

Bana dedi ki; senin dediğin gibi, yemeği yaparım 
ama bırakır giderim! Ben o insanların içerisinde ufak bir 
yemek yapıp da kendimi rezil etmem dedi. 

Ben de kendisine, sen benim dediğimi yap, gerisine 
karışma dedim. Nihayet misafirimin çok olduğu bir 
gündü, yemeği yedik, misafirler gitti. Hanım bana ne 
dedi, bihyor musunuz? 
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Hiç unutmayın! 

“Böyle misafir ağırlamakta ne var ki; ben böyle her 
gün elli kişiye ağarlarım” Dedi. 

Dedim hanım işte İslam bu. O senin çok verdiğin 
yemekle, bir gün yaparsın. Her gün yapamazsın. Buraya 
ki mse açlığından gelmez. Gönül ne çay ister, ne de 
çayhane, gönül sohbet ister, çay bahane. 

Şimdi adamın evine gidiyorsun, kabadayılık o 
kadar çok ki! Sofraya davet ediyorsun, adam ben tokum 
diyor. Dostun sofrasına otur işte, gönlünü yap. 

Geçen camide sohbet ederken, kutsi hadislerden 
naklediyordum, bir kutsi hadis çıktı karşıma, kutsi 
hadiste cenabı hak şöyle buyuruyor; “Bir kulun evine 
misafir gehrse o misafire ikram ederse, Allah a ikram 
etmiş olur. Bakın dikkat ediniz. Allah’a ikram etmiş olur 
ve o misafir, ev sahibinin ikram etmiş olduğu o yemeği 
yerse, Allah her lokması başına günahlarını mağfiret eder. 
Şu cömertliğe bak yahu. Adam diyor ki; Ben yemem, 
tokum. Yahu gel işte, hem dostun gönlünü yap, hem de 
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hakkın gönlünü yap, günahların af folsun. Ama bizim 
bunlardan haberimiz yok ki! 

Sanki yemeğe gelmişiz, yemeği unutun. Bakın 
beraber yediğimiz yemekler bizi birbirimize sevdiriyor. 
Şimdi oturacaksın, dostunun, hanesine gidip yemeğini 
yiyeceksin, dışarıda göreceksin selam verip hatırını 
sormayacaksın! Mümkün mü? Kardeşim. 

Birisi bana sordu, dedi ki; Hocam, büyükler diyor 
ki, bir kahvenin kırk yıl hatırı var, Osmanlı neden bu 
kadar kahveye değer vermiş? 

Dedim ki; Osmanlı kahveye değer vermemiş ki, 
hatta kahve İslam fıkhında sigara ile aynı değerde 
zikredilmiş, biliyor musunuz? İslam fıkhında aynı yerde 
zikredilmiş. Osmanh kahveye değer vermiyor. Kahveyle 
geçen zamana değer vermiş. Şimdi bir kahve gelene kadar 
sohbet edeceksin, muhabbet edeceksin, tanışacaksın. 

Ben her zaman söylerim bu insanlar Müslüman 
Allaha inanır, peygamberlere inanır, ahiret gününe 
inanır, meleklere inanır, kitaplara inanır, inanılması 


249 



gereken her şeye inanır. Fakat bu insanlara bu imanı icra 
etmek için sevgi lazım, ilgi lazım, muhabbet lazım. Onun 
için sevgisiz ilim yaşanmaz. Sevgisiz amel kemale ermez. 
Sevgi her ilmin başıdır. Eğlemesi de o ilme, sahip olmak 
da sabırla olur. 

Yani her ilmin ilk basamağı sevgidir; ötesi de sabra 
bağlıdır. 

Kardeşlerim biz sevgisiz muhabbetsiz ve misafirsiz 
evlerimizi virane etmişiz. Evi virane olanın mescidi de 
virane olur, tekkesi de virane olur, gönlü zaten virane 
olur. Nereye gideceğiz bu halde? 

Gençliğimizde meşhur hocalar vardı, giderdik 
onlara, vaazlarını dinlerdik Cuma günleri vs. günlerde 
Camiden çıkardık, derdi ki bazı kardeşlerimiz; yahu ne 
güzel söyledi, şunlara ne güzel dedi. Ben bazen diyordum, 
yahu bu hoca hep onlara mı dedi, hiç bize demedi mi? 
Hiç üstüne alan yok, yahu bize demedi mi bu hoca? Hep 
başkasını görüyor, kendisini görmüyor. Niye 
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görmüyorsun? Kendini görmezsen halin nice olur 
Müslüman. 

Bünyamin Yıldırım Efendi hazretlerinin çok güzel 
beyitleri vardır bu konu ile ilgili bir iki mısralarını 
paylaşahm isterseniz 


Dolandım âlemi, gezdim elleri 
Seyreyledim bozbulanık selleri 
Ayrı ayrı gördüm, varlıkta halleri 
Zikreyledim gördüm, benden gafil yok 
Fikreyledim gördüm benden cahil yok. 

Arılara baktım, bal derdi mevcut 
Ördeklere baktım, göl derdi mevcut 
Çiçeklere baktım, sır derdi mevcut 
Fikreyledim gördüm, benden gafili yok 
Zikreyledim gördüm, benden vahili yok. 
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Görüyor musunuz? Bakın herkesin bir meşguliyeti 
var. Ama benim gönlüm avare. Hayıf bana, yazık bana, 
vah bana. Ama benim de yine haberim yok. Herkes hoca 
biliyor ya, yeter bana. Diyenin haddi hesabı yok 


252 



V7M 


_ 8%^\6raAMi2ftul 

Dua, ihlâsta samimi o lanlar ın, 
Allah(cc) a tutunduğu ipin adıdu. 


aJJI 

hJ j n ^^ *—y; aJU 

1 4_«_>e-y2J 4_]lp.X«J>e^ 

Yarabbi her türlü eksik, noksanlık bizde.Her türlü 
rahmet kemal ve sıfatı sende.Yarabbi her türlü hata 
bizde.Her türlü hataları affetmek yüce zatında. 

Yarabbi her türlü gaflet bizde, her türlü ayıklık, 
uyanıklık, ilim, irfan sende. 

Yarabbi, her türlü nankörlük bizde, nefsimizde, her 
türlü cömertlik yine sende 

Yarabbi biz her türlü noksanlıkla hata ile kusur ile 
huzuruna geldik. Eğer sen lütfeder huzuruna gelen bu 
günahkâr kullarını bağışlarsan şüphesiz ki sen kullarını 
sevindirmiş ikram etmiş olursun. 

Yarabbi senin cömertliğin senin, senin merhametin 
kâinatta her varlığa ayrı, ayrı insanların cinlerin 
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meleklerin götüremediği kadar ikram etsen yinede 
hâzinenden hiçbir şey eksilmez. 

Yarabbi, bizleri de günahlar ile cüret edip 
huzuruna geldiğimiz gibi yarabbi cüretkarlığımızı 
rahmetinle bağışla. İslam da hatalarımızı seddar isminle 
setreyle. 

Yarabbi bizlere hata ve kusurdan dönme ahlakı 
nefsimizi yenme feraseti, imanımızı zirve noktaya 
çıkarma ahlakı kemali nasip eyle. 

itikatlarımızdaki zayıflığı düzeltme güzelliği 
bahtiyarhğı nasip eyle. 

Yarabbi amelde ilimde imanda itikatta nasıl 
olmamızı dihyorsan yarabbi bizi o şekilde olma şerefine 
nail eyle. 

Yarabbi zaten biz kendi çabamızla senin razı 
olduğun bir sınıfa geçemeyiz. Yarabbi sen lütfedersen 
senin lütfün bize gayret olur. Damarımızda kan 
kalbimizde iman duygularımızda ruhumuzda heybet ve 
hikmet olur. Hikmet sahibi olanda seni bulur. 
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Yarabbi bizler yüce zatına dilenmeye geldik. 
Yarabbi sen dilencilerini boş çevirmezsin. Kapından boş 
döndürmek senin zatına yakışmaz. 

Yarabbi bizler affına nimetine layık olmasakta , 
yarabbi sen lütufkarsın bizleri lütfunla, kereminle 
kulluğuna, rahmetine, rızana, ilmine, irfanına, hikmetine 
nail eyle. 

Yarabbi bizden evvel bu nöbeti tutan o şerefli 
müminlerin safına bizide kat yarabbi. 

Yarabbi sen bir müminin hatırına kainatı 
tutuyorsun. Kainattaki bütün insanları 

barındırıyorsun.Yarabbi o müminlerin hatırına bizden 
evvel bu hizmetleri yapan bu nöbetleri tutan o şerefli 
mümin kullarının hatırına yarabbi bizimde imanlarımızı 
Adaşlarımızı kemale erdirmeyi müminlik elbisesini 
giymeyi nasip eyle.Gaflet elbisesini soymayı nasip 
eyle.İrfan elbisesi itikat elbisesi maneviyat elbisesi 
Ademiyet elbisesi giymeyi nasip eyle. 
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Yarabbi bizler zayıfız, unutuyoruz, şaşırıyoruz, 
yanılıyoruz, şaşırtılıyoruz, aldanıyoruz, aldatılıyoruz. Ama 
sen asla aldatılmaz aldanmazsım Aldanmayan o ilahi 
kereminle kemalinle ilminle yarabbi bize de nazar eyle. 
Çünkü senin nazarın bizi aldatıcılardan ahlaksızlardan 
fitnecilerden fesatçılardan içimizdeki ve dışımızdaki 
bütün düşmanlardan koruyacağını biliyoruz inanıyoruz 
ve kapma geldik dileniyoruz. Yarabbi 

Yarabbi bizi aldatıcılara karşı fitnecilere karşı 
içimizdeki dışımızdaki bizi senden ayıran sebeplere karşı 
nazar dileniyoruz hikmet dileniyoruz irfan dileniyoruz. 
Yarabbi ihsan eyle. 

Yarabbi bu vesile ile bütün geçmişlerimize rahmet 
eyle. Hayatta bulunanlarımıza sıhat afiyetler bahşeyle. 
Korktuklarımızdan emin eyle umduklarımıza nail eyle. 
Evimizde ailemizde huzur bereket nasip eyle. Birlik 
beraberlik nasip eyle. 

Yarabbi birliğimizi düzenimizi sevgimizi 
muhabbetimizi bozmak isteyenlere firsat verme yarabbi. 
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Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifıın.Ve selamünel 
mürsalin ve’l hamdülillahi rabbil alemin. El fatiha. 


EY BENİM GÜZEL 
ALLAHIM 


Aşkına düşürüp gezdir 
Bu zalim nefsimi ezdir 
Sevdiğin bir hale erdir 

Allah’ım 

Kalbimdeki pası sildir 
Cemal nurlarını gördür 
Kulu muradına erdir 
Ey benim güzel Allah’ım 


Ey benim güzel 


Aziz Kardeşlerim: 
Eğer, siz iyi 
olursanız, 
başkalarının 
kötülükleri sizi 
kötü edemez. 
Eğer siz kütü 
olursanız, 
başkalarının 
iyilikleri de sizi 
asla kurtaramaz. 


Aşkını bana ilaç eyle 
Muhabbeti miraç eyle 
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Sevgini bana ilaç eyle 
Ey benim güzel Allah’ım 

Seni sevenler sana gelir 
Lütfiınla nefes alır verir 
Bana da kulluk sırlarını bildir 
Ey benim güzel Allah’ım 

Sırrından gönlüme bir kapı aç 
Aşkınla kıldır garibana miraç 
Dertlerim aşkınla bulsun ilaç 
Ey benim güzel Allah’ım 

Hali hünkarım derde dermanım 
Ben kulun epeyce naçarım 
Her yerde fermanım beklerim 
Ey benim güzel Allah’ım 


Zatın Allah sıfatın rahim ve rahman 



Cümle kul derdine derman 


Gönlüme koyma ilhamsız aman 
Ey benim güzel Allah’ım 

Sohbetlere bereket ver 
Dervişanlara gayret ver 
Gönüllerine hikmet ver 
Ey benim güzel Allah’ım 

Aşkın eyle dervişana helal 
Lüthınla bulalar cemal 
Erişe sırlarına kemal 
Ey benim güzel Allah’ım 

Senden başka gidem kime 
Sen devasın kul derdine 
Kainata sahipsin kudretinle 
Ey benim güzel Allah’ım 

Sırrımıza sırlar erdir 
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Nurun ile nurlar gördür 
Ağlayan yüzümüz güldür 
Ey benim güzel Allah’ım 


İçimize doldur imanı 
Yeşersin iman ağaçları 
Meyvesin yesin talipleri 
Ey benim güzel Allah’ım 

Aşkın alan averedir 
Aşkın ile püryaredir 
Her gittiği yere seni götürür 
Ey benim güzel Allah’ım 

Cümle nebi vehlerden 
Ararız seni seven kullarından 
İlham eyle dervişe duygularından 
Ey benim güzel Allah’ım 

Hahl İbrahim der yaradanım 
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Zatına kul olmaktır meramım 


Kulluğunla şereflendir lıiinkarıırı 
Ey benim güzel Allah’ım 
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ÇOCUK 

TERBİYESİ 


_ 8%^\6raAMi2ftul 

Kim evladıma 
merhametliyim diyorsa 
evladmı terbiye etsin! 
Unutmayınız ki, evladmı 
tebiye etmeyen, ona en 
büyük eziyeti yapmış 
olur. 



Hikmetli söz 


İyi biliniz ki; Allah (cc) çocukları size, 
çocuklarınıza kul olasınız diye vermedi; 
Aksine çocuklarınıza Allah’a kulluğu 
öğretesiniz diye verdi. 

Halil İbrahim Kul 



Hikmetli söz 


Çocuğunu terbiye etmeyen 

anne babadan daha zalim ve 

daha cahil kim olabilir ki; 

Halil İbrahim Kul 
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Hikmetli söz 

Unutmayınız: 

insanoğlu terbiye ile yücelir 

Halil İbrahim Kul 


Hiçbir zaman unutmayın evlat doğduğu günden 7- 
8 yaşma kadar anneye emanettir. Anne sevgisine ve 
şefkatine muhtaçtır. 7- 8 yaşma kadar çocuğun 

terbiyesini anneden sorarlar. Çünkü 1 - 8 yaşma kadar 
çocuk babayı görmez. Babası çocuğunu sever ve 7- 8 
yaşma kadar annesi o çocuğa terbiye ile edep haya 
elbisesi giydirmezse o çocuğun edep hayası ahlakı kalmaz. 

Dolayısıyla o çocuğu bir daha terbiye etme şansınız 
olmaz. Şimdi çocuklarınız ne güzel duruyorlar melek gibi 
siz çocukları bir odaya atarsanız çocuklar oynar. 
Çocuğuna sahip olacaksın ve çocuğunu terbiye etmeyen 
anneye cennet uzak olur. Çocuğunu terbiye eden anneye 
cennet vacip olur. Çocuğunu terbiye etmeyen, terbiyeden 
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kaçınan anneye cehennem çok yakın olur ve terbiye 
olmayan çocukta cehenneme yakın olur. 

Ama hanım çocuğum olsun hiç ağlamasın 
çocuğum olsun ben emek vermeyeyim o zaman cennet 
senin ayağının altında olurmu. Cennet ayağının altında 
olur mu o kadar yakın olur mu; o zaman senin ayağının 
altına cehennem konur. 

Bir anne çocuğuyla 20 sene ilgileniyor. Yani 20 sene 
terbiye vermek zorundasınız.7-8 yaşından sonra çocuğun 
terbiyesi erkek gerektirir. Baba gerektirir çünkü 7-8 
yaşından sonra çocuk anneyi dinlememeye başlar 
dolayısıyla çocuğunu edeple terbiye eden ona büyüğe 
saygıyı küçüğe sevgiyi, Allahın emirlerini çocuğun 
anlayışı kadar ona öğreten anne gününü ibadetle geçirmiş 
gibi olur. Çünkü o çocuğuna öğretmen oluyor edep 
öğretmeni haya öğretmeni ahlak öğretmeni bilgi 
öğretmeni oluyor. 

Ama şimdi hanım efendi çocuğuna bir tokat 
vurmaya korkuyor. Eğer çocuğunu sen korkutmazsan 
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çocuğunu sokak çeteleri senden alırlar; 12-13 yaşında 
çocuğun kız ise başkalarının kolunda gezer, erkekse 
tinercilerin elinde gezer, sarhoşlarla beraber olur sonra 
ağlarsın başını taşlara vurursun, ağlaman sana fayda 
vermez çocuğunu sana geri getirmez. 

Ondan sonra da başlarsın kendi büyüttüğüne emek 
verdiğine beddua etmeye ben seni doğurmayaydım taş 
olaydın falan olaydın filan olaydın demeye başlarsın. 

Ondan sonra da çocuğunu da iflah etmezsin helak 
edersin bedduanla kendinide helak edersin. Ancak iyi 
bilin terbiye almış bir hanım çocuğuna terbiye verir, 
terbiyeden mahrum kalan bir hanım çocuğuna nasıl 
terbiye verecek. 

Ama münafıklara bakıyorsunuz şu söz ağızlarında 
bir sakız misali olmuş Peygamberimiz çocuğu severdi. 
Çocuğunu sevmeyen anne baba olurmu? Çocuğu 
sevmeyen bir din adamı olur mu? Çocuğu sevmek çocuğu 
terbiye etmekten insanı men etmez. Seven sevdiğinin iyi 
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olmasını ister. Seven sevdiğinin daha terbiyeli daha 
dürüst daha şerefli olmasını ister. 

Terbiye nedir çocuğu şereflendirmek içindir. 
Terbiye edileni şereflendirmek içindir terbiye. Her yaşın 
bir terbiyesi var. Her yaşın bir eğitimi var. Okulda 
yapılan eğitim değildir. Okullarda yapılan ilmi bir 
eğitimdir. 

Okulda senin çocuğuna bilgi vermeye çalışıyorlar 
bilgi veriyorlar o da ayrı bir şeydir. Ama sen çocuğuna 
öğretmen olmayı başaramazsan senin çocuğun elinden 
gider. Haksızlar alır hırsızlar alır yani çocuğunuzu 
elinizden alırlar. Edepsizler alır hayasızlar alır imansızlar 
alır çocuğunuzu alırlar ve siz gözü yaşh kalbi yarak 
ömrünüzü ağlayarak inleyerek geçirmeye mahkum 
olursunuz. 

Onun için büyükler diyor ki, Sopa cennetten 
çıkmadır. Kim için çocuklar için çocukları terbiye için, 
tabi böyle deyince vatandaş kızıyor ne kaba insan; 
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kardeşim bu asırda da çocuk dövülür mü; diyerek insanı 
insan yapan ilahi terbiyeden mahrum bırakıyorlar. 

Kardeşim biz çocuğunuzu korkutmak amacıile dövün 
derken çocuğunuzu öldür demiyoruz ki; çocuğa sert 
bakışla yumuşak bir tokat vursanız o çocuk terbiye olur. 

Ama bunun aksine siz çocuğunuz sizden bir şey istedi 
diye çocuğu döversiniz döversiniz çocuk ağlar bağırır 
çağırır ama sonra o istediği şeyi çocuğa verirseniz, o 
çocuk bir daha sizi dinlemez ve terbiye olmaz. 

Eğer çocuğunuz bir şey istedi vermediniz de 
çocuğunuz ağlıyor ise onu ona vermeyin, eğer verir şeniz 
çocukta ağlayarak sizden istediği şeyleri koparma yoluna 
gidecektir ve bu kötü davranış çocuğunuzda kalıcı ve 
çirkin bir hal olarak kalmasına sebep olacaktır. 

Allah çocuklarınızı size çocuklarınıza kul olasınız 
diye size vermiyor ki. Allaha kulluğu öğretecek ilk 
öğretmen hanımlardır. Siz görevinizi yapmazsanız öbür 
öğretmen hiç tanımadığınız bir insan sizin çocuğunuza 
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hakkı öğretirini. Onun için akıllı düşünün; ne yaptığınızı 
ne söylediğinizi ne söylemeniz gerektiğini bilin. 

Terbiyeyle çocuğa zulmü karıştırmayın. Bir annenin 
ve babanın çocuğuna en büyük merhameti onu terbiye 
etmek olmalı. Onun kötülüklerinde onu ikaz etmek 
hafifçe kulağını çekmek onu korkutmak bir daha 
kötülüğün tekrarlamaması için çocuğunuza 
merhametinizdendir. 

Eğer bir anne çocuğunu terbiye etmiyorsa eğer bir 
baba çocuğunu terbiye etmiyorsa o anne baba Allah 
nazarında zalimdir. 

Çünkü onun hesabını Cenab ı Allah soracaktır, ben 
sana bu kulumu emanet ettim neden onu terbiye 
etmedin; hesap sorulacak o hesapla karşılaştığımızda 
görevini yapmayan anne baba evlat birbiriyle kavgada 
edecekler mahşer günü; 

Yarabbi; ben bundan davacıyım çünkü; o bana seni 
öğretmedi bu duruma düşmemek için çocuğunuzu terbiye 
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edeceksiniz, o zaman terbiye edilmiş eğitilmiş çocuk da 
derki; 

Yarabbi ben annemden babamdan razıyım onlar 
bana seni öğrettiler. Onlar olmasaydı ben bugün rızanı 
kazanamazdım Yarabbi; onlar günahkar da olsa onları 
bağışla diye size şefaat edecek bir evladınız olur bir yiğit 
olur. 

Hangisini istersiniz? Sizden davacı olan bir evlat 
mı? Size şefaat eden bir evlat mı? 

Bana sorarsanız ben şefaat edecek bir evlat isterim. 
Sizde isterim diyorsanız çocuklarınızın terbiyesini 
mankenlere televizyon budalalarına bırakmayacaksınız. 
Çocuğunuzun terbiyesini örfünüze âdetinize göre 
imanınıza ihlâsınıza göre yapacaksınız. 

Edepsiz bizim çocuğumuzu terbiye edemez. Hayâsız 
bizim çocuğumuzu terbiye edemez, imansızlar bizim 
çocuğumuzu terbiye edemez. Çünkü terbiye İslam 
ahlakıdır. Terbiye imanı güzelleştiren ilahi bir varlığın 
adıdır. 
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Mesela çocuğunu terbiye eden bir anne bir yere gitti 
akrabasına komşusuna gitti çocuğu uslu uslu oturuyor, 
onun hakkında komşuları veya akrabası ne diyecek helal 
olsun şu kadına ne kadar güzel evlat yetiştirmiş. 

Hanım sende onun gibi yetiştir gelinim sende onun 
gibi ol diyecek sizi örnek gösterecek ve siz o toplumda 
gözde bir hanım efendi olacaksınız. Böylece hem dünyada 
yücelmiş hemde ahirette yücelecek insan şerefi 
taşıyacaksınız. 

Sevilen saygınlığı olan bir anne baba çocuğunu 
terbiye etmemiş, gidecek bir akrabasına veya bir 
komşusuna, o zaman çocuk bağıracak çağıracak tabi, 
baba çocuğunu sever falan eder filan eder ama toplum 
içinde çocuğu susmayan baba annenin üstüne atacak 
toplum içinde hanımına diyecek ki; sen ne kadar 
beceriksiz kötü bir kadınsın bir çocuğunu terbiye 
etmesini bilmiyorsun diye sizi o toplumda rencide edecek 
mahcup edecek ve siz komşunuzun dostlarınızın 
yanından mahcup mahsun döneceksiniz; yakışırını hiç. 
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Bir anne nasılsa çocuğuda öyle olur unutmayın bir 
annenin edebi çocuğuna yansır, terbiyesi çocuğuna 
yansır, imanı çocuğuna yansır, ahlakı çocuğuna yansır 
terbiye edeceksiniz insan terbiyeyle şereflenir. İnsan 
terbiyeyle yücelir. Terbiyesizlerden birini toplumda seven 
varını? Yok 

Çocukları ben severim ama yaramaz oldu mu onu 
anlayışına uygun şekilde terbiye ederim. 

Allahın rahmetini kal üzerine çeken kulun edebi, 
hayâsıdn, terbiyesidir. 

Eğer bir kulda edep, terbiye, haya yoksa o kulun 
üzerine Allahın laneti yakın olur, şeytan yakın olur. 

Onun için büyükler: Edep başa taç imiş nuru 
hüdadan giyin ol tacı kurtul cümle beladan buyurmuşlar. 

Edep gibi yar olmaz Cenabı Hak kutsi hadiste 
buyuruyor ki: Bir kulumun ölüsüne iki tane edepli ihlash 
mümin kulum Yarabbi biz onu iyilerden biliyoruz derse 
onların bilmediği benim bilgimde olan günahlarını 
affederim. Görüyormusunuz ya toplumun yani 


271 




S^&ikoeafiiikole^ii _ 8%^\6raAMi2ftul 

Müslümanların gönlünü kazanmanın Müslümanların 
hüsnü zannını kazanmanın bedeline bakın cennet oluyor. 

Müminin gönlünü kazanan hüsnü zannını 
kazananlara bakınız ne kadar büyük rahmet bereket var. 

Onun için en azından müminlerin hüsnü zannını 
kazanamasak ta ahım almayalım. Bir meclise 
geldiğimizde edebimizle terbiyemizle o meclise edep 
götürehm, terbiye götürehm, haya götürelim, iman 
götürehm ve buna vesile olalım. Ne güzel olur değil mi o 
zaman ne güzel bir taşıyıcı oluruz. İman taşıyıcılarına 
Allahın selamı var. Rahmet taşıyıcılarına selamı var, 
bereketi var. 

Hidayet taşıyıcılarına öyle, ihlas taşıyıcılarına öyle, 
ilim irfan taşıyıcılarına Cenabı Hakkın rahmeti var selamı 
var bereketi var. Ne güzel bir taşıyıcıdır bu kullar. 
Öyleyse sizde onlardan olun. Biz şu halimizle sizlere bu 
sermayeyi getiriyoruz. Sizlerde bu taşıyıcılığı komşunuza 
akrabanıza sizi iyi gören Müslümanlara taşımaya 
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vazifeniz var göreviniz var; görevinizden aciz olmayın ki; 
cennete girmekten aciz kalmayasınız. 

Aziz kardeşlerim Dua mahiyetinde olan şu 
ilahi(şiiri) mize biraz olsun göz atalım nes limiz e duadan 
aciz kalmayalım . 

EVLADIM SİZE 


Yazdım isminizden size bir dua 
Vara yaradana tezden ulaşa 
ihsanı şifadır Mevla’nın kuluna 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 

Yolun başında henüz yaşınız 
Hak derdinden gayrı olmasın sancınız 
Her darda yetişe kadir Mevlamız 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 

Babanız bir garip pervane döner 
Bütün müminlere hayır dua kılar 
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Evlada dua, aklıselim 
anne babanın, en 
mükemmel görevidir. 




Bazı seherlerde huzurda ağlar 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 


Uyanık eylesin Mevlam sizi her cephede 
Gidesiniz daima müşriklerin kastına 
Merhaba diyesiniz Mevla dostluğuna 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 


Düşman görüp de size pusu kuramaya 
Yolunuzda asla sarpa yokuşa çıkmaya 
Bilmediğiniz sırrı size rabbim öğrete 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 


Yurdunuz yuvanızda huzur buluna 
On ikiler kırklar divanda hazır buluna 
Yaradanluthıyla size ayan görüne 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 
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Okulunuz ola sizin Hızır mektebi 
Öğrenesiniz kulluğun edebini 
Söyleyesiniz daima hak kitabını 



Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 


Böyle babanızdan bir dolu kelam 
Kabul buyura bunları yaradan sübhan 
Şefaatçi ola Muhammed Mustafa’m 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 

Size hayır dua garip babadan 
Rızkınızı bol vere yaradan Mevlam 
Asla düşürmeye mihnete sübhan 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 

Aşina eyleye sizi sırrına yaradan 
Gayrileri ala sizle hak aradan 
Tutan eh gören gözü eyleye sübhan 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 


Ben gülemedim ağlarım her zaman 
Size dilerim Mevladan çokça eman 
Yetişe imdada size kadir luthından 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 
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Esti bu gönlüme sizin derdiniz 
Hazıra nazırdır elbet rabbiniz 
Hikmet söyleye sizin diliniz 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 


Muhammed mayası mayanız ola 
Gönlünüzde daima üçler buluna 
Sizi gören düşman perişan ola 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 

Ebubekir, Ömer, Osman, Aliler 
Sizi çağıra da dostum diyeler 
Mübarek elinde vere size hediyeler 
Binlerce lütuf kıla evladım yaradan size 

Halil İbrahim fanide sizin babanız 
Taa Âdem dir bihn sizin atanız 
Davai İslam’dır evladım sizin davanız 
Dava-i Islamda başarı vere evladım yaradan size 
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KARI KOCA 
MUHABBETİ 



Kan koca birbirine 
güvenir, birbirini 
yüceltme karan alırsa, 
işte o kan koca dünyada 
da ahirette de mesut olur. 


<jjjı ajı \ jJLj l j ç .Lioj ^ L4j i-o-g-^ j 4-4 jj 4-^ 
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Nisa-l ve meali 

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da 
eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana 
getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi 
adma birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı 
gelmekten ve akrabalık ba ğlarını koparmaktan s akının. 
Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir. 
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Nisa-2 ve meali 

Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli 
haramla) değişmeyin. O nlar ın mallarını kendi mallarınıza 
katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır. 



Rasulullah (s.a.v) efendimiz 
Buyuruyor ki: 


Kadınsız erkek zavallıdır; 

Erkeksiz kadında zavallıdır. 

Ramuz el Hadis 


Üzgünüm ama 
Ülkenin tüm ilaç fabrikaları, 
evinde Huzuru olmayan karı 
kocaya çalışsa, yine de onlara 
manevi huzur getiremez. 

Halil İbrahim Kul 


278 
















S%aM\6m/wm,2?<Ml 





Kadınsız erkek ve erkeksiz kadın, 
dünya hayatını, bebek misali 
sürünerek yaşamış gibi olur. 


Halil İbrahim Kul 


Erkeksiz kadın yaşar, kadınsız erkekte yaşar, ama 
sürünerek yaşarlar. 

Çünkü Allah kadmı erkeği birbirine muhtaç yaratmış. 
Fakat şimdi bizim ülkemizde Allah'ın takdirini 
beğenmeyip kendi nefislerinin arzularını tatmin etmek 
için kadın erkek eşitliği deyip gidiyorlar. Kadının erkeğin 
eşitliği esasen birbirinin muhtaçlığına bağlıdır. 

Şöyle diyehm; bir elmayı kesin, yarısı kadın yarısı 
erkek yani o kadar birbirine muhtaçlar. Kadın erkek 
birbirini tamamlayan iki yarımdır. Kadınsız erkek 
erkeksiz kadın hiç bir zaman dünya hayatında huzur 
bulamaz. 

Hatta yaşlansa yaşlılığı çok perişan olur. Mesela 
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dünya da yaşayan bazı artistleri görüyorsunuz 
evlenmeden yaşıyorlar, nikahsız yaşıyorlar berbat bir 
şekilde. Sonları ya bir otel odasında kimsenin haberi 
olmadan ölüm oluyor yada yaşadığı bir evde ölmüş, 
olarak mahalle sakinleri buluyorlar. Onun için kadın 
erkeksiz erkek kadınsız dünya hayatında huzur bulamaz. 

Allah-u teala kadını erkeğe bağlamış erkeği kadına 
bağlamış. Kadın erkeksiz yarımdır, erkek kadınsız 
yarımdır. Hele hele insanlarımızın birçoğu, karı koca 
hayatını yalnız cinsellik olarak değerlendirir. 

Yani kadın erkeğin hayatı sadece şehvetlerini tatmin 
etmek için karı koca olduklarını zannederler. 

Bu düşüncedeki insanlar asla birbirlerinin değerlerini 
bilemezler. 

Çünkü karı koca arasında şehvet diye bir olay 
olamaz. Karı koca arasında karı kocanın birbirine sevgisi 
ilgisi Allah nazarında baştan sonu ibadet olur, rahmet 
olur hatta karı kocanın birbirleri ile ilgisi ilişkisi birçok 
hastalıklarada şifa olur. Özellikle sinir strest hastalıklarına 
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damarların gelişmesine açılmasına karı kocanın ilgisi 
ilişkisi şifa olur. 

Kocasıyla arası iyi olmayan kadın, veya karısıyla arası 
iyi olmayan kocaya bakıyorsunuz sinir stres t’ten 
kurtulamıyorlar. 

Karı koca olup ta birbirleri ile iyi geçinemeyen 
birbirlerini dışlayan birbirlerine değer vermeyen karı 
kocanın hayatına bakın, akrabanızda komşunuzda böyle 
biri varsa hayatlarına bakın göreceksiniz ki hastahaneden 
çıkamıyorlar. 

Sinirden strest’ten hastane, hastahane dolaşıyorlar. 
Torba torba ilaçlar yutuyorlar. 

İşte Allah-u tealanın karı koca arasına verdiği 
bereketin rahmetin bir kısmını orada görebilirsiniz. 

Huzurlu olan birbirine değer veren karı koca , 
birbirini değerlendiren anlayan karı kocaya bakıyorsunuz 
hastalıkları tedavi oluyor. 

Mesela gelin hanım evleniyor sinir hastası fakat 
huzurlu bir hayatı bulunca kendisine uygun bir eş 
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bulunca bir bakıyorsunuz o sinirli kız deli kız diye 
tanınan o kadın, öyle güzel bir kadın oluyorki sıhatli 
tertemiz. Neden? Çünkü huzuru buldu sıhate kavuştu. 
Duyguları açıldı damarları açıldı rahata erişti ve cenabı 
hakkın şifasını yakaladı. 

Yine bakıyorsunuz evlenecek damat veya gelin 
hanım çok efendi çok dürüst ama evleniyor evlilikleri pek 
düzenli değil. Karı koca anlaşamıyorlar. Bir bakıyorsunuz 
o efendi temiz sakin olan delikanlı veya genç kız sinir 
hastalığına yakalandılar. Neden? 

Çünkü evde karı kocanın huzuru dünyanın bütün 
servetlerinden ve tabiplerinden daha değerlidir. Ancak 
karı kocanın huzuru olmazsa bütün ilaç fabrikaları size 
çalışsa huzuru olmayan bir karı kocanın duygularına 
hükmedip onları rahata kavuşturamaz. 

Karı kocanın birbirine olan muhabbeti dünyanın 
bütün ilaç fabrikalarından daha etkilidir ki ne için o karı 
kocanın sıhati için huzuru için. 

Dolayısıyla karı koçanında birçok vazifesi var. Karı 
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kocanın vazifesi birbirini anlamak, birbirinin hayatını 
kolaylaştırmaktır. 

Karı koca birbirinin hayatını nasıl kolaylaştırır? Şimdi 
şöyle düşünün; demin söyledim ya erkek karısına itaat 
eder. Sabah işe gider akşam evine gelir. Karısından bir 
güler yüz bekler, tatlı dil bekler. Fakat koca işten gelir 
gelmez kadın başlar suale: Nerdeydin? Ne yaptın? Filan 
ettin. Kardeşim adam zaten akşama kadar çalışmış 
strest’te sıkıntıda kahır çekmiş evine gelmiş karısından 
güler yüz ile teselli olacak. 

Kadının kocasına tesellisi, karısının hoşgörüsü 
nezaketle hoş geldin demesi ona yemeğini vermesi, çayını 
vermesi, hatırını sorması o erkek için en büyük teselh 
kaynağıdır, erkekte akşama kadar çakşır karısının işini 
kolaylaştırır. 

Fakat çalışan bir kadının haline bakın eve gelip 
çocuğunu doyuracak temizliğini yapacak kocasına 
hanımlık edecek vs. hayatı çileye dönüyor cehenneme 
dönüyor. 
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Karısını koruyan bir erkek, sabah evden çıkar akşama 
kadar karısının rahatı için çocuklarının rahatı için 
çalışıyor. Palanın filanın kahrını çekiyor usta başının 
patronun vs kahrını çekiyor, hanımını rahat ettiriyor. 
Hamımda akşam eve geldiğinde onun hatırını sorarak 
nezaketiyle güler yüzüyle kendisine düşen hizmetiyle 
vazifesiyle o insanın hayatını kolaylaştıracak. 

Şimdi bazı hanımlar diyorlarki; Ben yemeğini yapıp 
önüne koyuyorum ama hiç yaranamıyorum. 

Kardeşim mesele sadece bir yemeği yapmak, kocanın 
önüne koymak değil ki; 

Büyüklerimiz asık suratla, nefretle yemek yapıpta 
sofraya koyan kadına, derlerdi ki; Köpeğin önünemi 
koyuyorsun. Bu ne hal böyle! bu ne kin?bu ne öfke? 
Karşında köpek mi var ? insanın insana saygısı olur 
sevgisi olur. 

Dolayısıyla insana en büyük cesaret samimiyettir, 
sevgidir, güleryüzdür, tatlı dildir . En büyük hizmette 
budur aslında kadının vazifesi bir çamaşır yıkamak, 
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bulaşık yıkamak, yemek yapmak değil, kadının en büyük 
vazifesi; tatlı dil güleryüz nezaket. 

Bir kadının tatlı dili güler yüzü kocasına karşı olur, 
gelen misafirine karşı olur. Dolayısıyla nezaket ehli, 
samimiyet tatlı dil güler yüz ve bunlar bir kadını kadın 
eden hemde cennet hatunu eden yani cennete götüren 
sermayedir. 

Tath dil güler yüz nezaket bir kadını dünyada 
şereflendirir topluma sevdirir ahirette ise cennet-i âlâ da 
me kanım yüceltir, cennetlik bir hanım yapar. 

Bütün bunlar hanımlara öğretilmiyor bize öğretilen 
bizim bu toplumda kız gehn olurken anası babası diyorki: 
“O sana bir derse sen ona iki de” bu defa kıza cesaret 
veriyor, kız kocaya karşı geliyor. Gehn hanım kocaya 
karşı geldimi kocanın sevgisini kaybetti. 

Kocanın sevgisini kazanmak yeni evliler için daha 
çok geçerli, bir kadın kocasının sevgisini evlendiği bir yıl 
içerisinde kazanır, evlendiği bir yıl içinde de sevgisini 
kaybedebilir, bu her iki cins içinde hal böyledir. 
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Karı koca evlendikleri ilk sene içinde birbirinin 
güvenini kazanamadıysa bir daha kazanma şansı pek 
yoktur. Olsada yüzde beş yüzde on olur. 

Evliliğin o ilk günlerinde evli çiftlere sunulan ilahi 
rahmet belki de hiçbir zaman sunulmaz. Yeni evlenen 
kardeşlerimize o kadar büyük nimetler sunuluyor ki; 
gelin hanımı kocasının ailesi ile beraber bütün akrabaları 
seviyor, aynı şekilde damat beyi de; yani bu sevgi yüce 
rabbimizin ilahi nimetidir ki; kulunu ondan başkası 
sevdiremez. 

Bizim ülkemizde öyle bir kültür geliştiki kültür 
denmez de öyle bir kültürsüzlük geliştiki gelin hanım 
evlenecek kocayı alacak bir daireye ne kaynana görecek 
ne kaynata görecek, hiç kimse yok. İyi güzelde kardeşim 
şeninde oğlun olacak kızın olacak. Senin oğlunu yirmi 
sene sonra yirmibeş sene sonra oğlunu bir kız alacak ve 
sana göstermeyecek. Sen buna razı olurmusun? Senin 
oğlunu senden çalacak alacak . Sen buna razı olurmusun? 
Peki; kız anası senin oğlunu alırlarsa sen buna razı 
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olurmusun? Kız babası senin oğlunu alırlarsa sen razı 
olurmusun? Olmam.. Niye sen evlendirdiğin oğlunu 
kaçırmak istiyorsun? Dalından sülalesinden yaprağından 
ayırmak istiyorsun? 

Böyle bir şey ahlaka sığarını? sığmaz. Sığdıramayızda 
zaten. Sığdıramadıkları içinde gerginlikler kı rgınlıklar 
düşmanlıklar bitmeden bütün hızıyla devam edip 
duruyor. 

Tabi benim güzel kardeşlerim evlilik güzel ama hanım 
olmak biraz zor. Nezaket ister marifet ister etrafta dost 
edinmek ister. Baba evinden gidiyorsunuz yeni bir 
tanımadığınız beldeye veya köye veya başka bir şehre. 
Yuva kuracak yeni insanlar, yeni dostlar kazanacaksınız. 
Tabiri caizse bir fidanı bir bahçeden söküyorlar başka bir 
bahçeye dikiyorlar, ve siz o bahçede meyve vereceksiniz. 
O meyve vereceğiniz bahçede öyle bir meyveki sahibini 
tatmin edecek. Bu meyvede nereden geldi ne berbat bir 
meyveymiş ne büyümesi var ne tadı var ne tuzu var 
dedirmeyeceksiniz. O meyveyi o bahçeden söküp 
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götürdüğünde olgunluğuyla tadıyla suyuyla o toprağı 
kabullenecek. Dikddiği bahçede onu kabullenecektir. 

Neden kabullenecek ? Çünkü tadı var suyu var lezzeti 
var görüntüsü var. Bu görüntü tat size ait. Mesela, bir 
hanım baba evinden ana evinden ayrıldımı eğer ana evine 
yönelirse ana evinden gıda beklerse ana evinden bir takım 
beklentileri olursa o kız kocasının rızkını daraltır, 
kocasının rızkı daralırsa sıkıntıyı kendi çeker. 

Bir kız ana evinden çıktığında şöyle dua rtmeli “ Ya 
rabbi beni bu evden çıkarıp diğer bir eve gönderiyorsun, 
ben senin emrinde gidiyorum. Ya rabbi gittiğim yerde 
rızkımı bollaştır. B ana nzık verecek sensin, beni tekrar 
anamm evine babamm evine döndürme” Demelidir. 

Böyle dua etme yerine gelin hanım varsa yoksa anam 
varsa yoksa babam. 

Bakın dikkat ediniz, bir gelin anasını sevdirmek 
istiyorsa babasını sevdirmek istiyorsa, kocasının anasına 
babasına değer vermesi lazım gelir. Eğer siz kocanızın 
anasına kocanızın babasına değer vermez 
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benimsemezseniz kocanız sizin annenizi babanızı 
benimsemez, sizide ziyaretine dahi götürmez. Bıraksada 
kendisi gelmez. Tek başınıza annenize gider gelirsiniz. 
Buda annenize de babanızada hakaret olur. 

Ama siz eğer annenize saygı istiyorsanız gittiğiniz 
evde kocanızın annesine saygınız olacak babasına saygınız 
olacak. Şimdi gelin hanım gitmiş evleri ayrı kaynanayla 
kayınpederle, yalnız çoluk yok çocuk yok. 

Bakın gönül yapmak o kadar kolay ki; Gelin hanım 
üst üste oturuyor kaynana kayınpeder bir binada. 
Yaptığın yemeği getirsen kaynatanın evine desen ki 
yemek yaptım gelin beraber yiyelim deseniz o insanlar 
sizden beklemez ama o getirdiğiniz bir tabak yemekle 
kaynananızı kazanırsınız kayınpederinizi kazanırsınız. O 
insanlar sizi öz kızından daha iyi severler. Kaynananızın 
evine gittiniz, evine bir süpürge çalsanız artık eskisi gibi 
çalı süpürgesi yokya , elektirik süpürgesi. Evini 
süpürmeye veya mutfağında varsa bir bulaşığını 
yıkasanız. Ama o size gir bulaşığımı yıka demez ki. 
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Benim evimi süpür demez ki. 

Neden desin ki! Demez, ama bir insan kendi ahlakıyla 
kendi düşüncesiyle bunları yapar, evini benimserse oda 
sizi benimser. Yani siz kocanızın evine evim der sahip 
çıkarsanız kocanızın annesi babası kardeşleride size kızım 
diye kardeşim diye o kadar sahip çıkar. Siz o evinize ne 
kadar sahip çıkarsanız kocanızın taralıda size o kadar 
sahip çıkar. 

Siz koranızın ev ini b enimsem ezs eniz koranızla ufak 
bir tartışmanızda, size kızım gitme diyen olmaz. Sizi evde 
tutacak bir dal bulamazsınız bir kuvvet bulamazsınız. 

Ama siz onlara sevginizi verirseniz onlarda size büyük 
olarak koruma kalkan gibi sizi korur. Sizi tutar oğlunu 
suçlar.Yani sizi korur.Siz ana evine gidince değeriniz 
düşüyor. Siz kocanızla kavga edip ana evine gidince 
annenizin babanızın itibarı artar mı? Mahsun olurlar 
değil mi? Perişan olurlar. Fakat anne evine gitmemeniz 
içinde sizin koca evini dost edinmeniz gerekmez mi ? 
Kaynana bir dost kaynata bir dost elti bir dost bunların 
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hepsinin dostluğunu kazanabilirseniz işte o zaman güçlü 
olursunuz, baba evine dönme riskiniz olmaz. 

Kocasıyla kavga etmeyen kadında bulunmaz. Mutlaka 
kavganız olur tartışmasız olur. Ama ufak bir tartışmayla 
baba evine giden bir kadında hiçbir zaman kadın olmaz, 
hiçbir zamanda sevilmez. 

O yuva zaten yuva sayılmaz, başa beladır, Onun için 
karı koca meselelerini çok iyi düşünmek lazım.Bir kadın 
kocasını kıskanıyor. Bu büyük hastalıktır. 

Esasen birbirini kıskanan eşler kendilerini çirkin 
görmek başkalarını güzel görmek gibi dermansız bir 
hastalığa yakalanan insanlardır. 

Bir insan kendini çirkin görür, karşısındakini güzel 
görürse zamanla kendini aşağılama duygularına 
kapıldığından, eşim beni sevmiyor, onu seviyor düşüncesi 
ile kendini aşağılamış oluyor veeşine de iftira etmiş 
oluyor ve eşinin itibarıyla oynamış oluyor. 

Sen eşini rezil ettikten sonra eşinin başka bir 
düşmana ihtiyacı yokki sen eşini rezil ettin. 
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Bir insanın metres cinsinden dostunun olması için 
cebinde biraz para dolu olması lazım. 

İnsan insaf ehli olmalı zaten bizim ülkemizin insanları 
kendi evini geçindi rem iyor ki başkalarına harcama 
yapsın; ancak, evine harçlık vermeyen cahiller için bir 
sözüm yok. 

Dostu olacak insanın parası bol olur, parasıyla 
rezilliğini yapar. İçkiye para lazım, kumar oynayacak para 
lazım, kadına gidecek para lazım, hepsine para lazım. 
Halbuki dersinki benim kocamın dostu var? Benim 
kocam çalıştığı yerde şöyle yapıyor böyle yapıyor 
dolayısıyla bu insan kocasına iftira ediyor. Senin iftira 
ettiğin insan seni nasıl sevecek? Hemde sevgi 
bekliyorsun. 

Bu şekilde davranan kadının kocası eve girmek 
istemez. 

Kardeşlerimizin çok iyi bilmesi lazım ki; bir kadın 
yada bir erkek; benim eşimin dostu var diyorsa ve bunda 
ısrar ediyorsa; kendi eşinin hiç aklında olmayan bir 
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fitneyi ve tehlikeyi eşinin aklına fikrine düşürerek 
tehlikeli bir fitneyi başlatmış oluyor ki; bu davranış ilk 
defa bu tür fitneyi başlatanı yakar. 

Dedim’ya erkek kadından güleryüz bekler neden? 
Çünkü erkek kadından güç alır. Kadınsız erkek 
güçsüzdür. Mesela bazı hanımlar der ya, kocası hastadır 
vefat ettikten sonra kadınlardan şöyle diyenleri 
duyarsınız; “Keşke kocam hiç yerinden kalkamasaydı da 
yatağında yatsaydı gölgesi bana yeterdi”.Neden? çünkü 
onu o biliyor.Bir kadının kocası olur evinde yatalaktır 
dilediği yere gider, ama hiç kimse laf edemez. Ama bir 
kadının kocası vefat edince. Kadının evinden çıkması 
fitnecileri coşturur. 

Onun için erkek nasıl kadına güç kuvvetse, kadında 
kocasına öyle güçtür kuvvettir. Erkek gücü karısından 
alır. Ama kadın bunu fark edemez. 

Kan koca arasmda sevgi olmayınca ,o yuvada güç 
yok demektir, bereket yok demektir, huzur yok demektir. 

Sevgi, huzur ve muhabbetin anasıdır. 
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Sevgisizlerde nefret olur, nefrette şeytanı çağırır. O 
nefret şeytanı davet eder; 

Yani sizin sevginiz hakkın huzurunda bir kapı açıyor 
ama sevgisizlik nefret kulu haktan ayırıyor. 

Onun için kin nefret şeytanın silahıdır, sevgi 
muhabbet Allah’ın kula hediyesidir, bereketidir, 
sevgisidir , marifetidir. 

Haliyle bazen duyuyorum; bizim kızlarımız “bir kere 
senin babana gidersek bir kerede benim babama 
gideceğiz” böyle diyor kocasıyla dövüşüyorlar. İyide 
kardeşim annen seni büyüttüde Allah sana bir emir verdi 
, hanım olarak senin hakkında bir kanun bir çok kanun 
koydu. Sen olgunluk yaşma gelinceye kadar annen baban 
seni koruyacak, büyütecek ondan sonra seni yuvana 
teslim edecek. A Halım tealanın kanunu bu. Sende bu 
yuvada annen gibi anne olacaksın o yuvada güllerin 
olacak, o yuvada huzurun olacak? 

Öyle ise şeninde annen yok olacak baban gidecek 
kardeşlerinde sen muhtaç olursan seni pek tanımayacak. 
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Ama sen yuvanda hiç kimseye muhtaç olmamayı murad 
edeceksin, kendin ayakta durmayı murad edeceksin 
kocan bir kale olacak, sende o kalenin basamakları 
olacaksın. Sizin sağlam bir kaleniz olacak ve o kaleyi 
senin kardeşlerin de yeğenlerinde akrabanda o kaleyi 
ziyarete gelecek . Senin hedefin bu olmalıki sen şeref 
kazanasın. 

Ama bunun yanında firsa tınız olursa annenizede 
gidersiniz, babanızada gidersiniz, dedenizede gidersiniz 
ancak kocanızla beraber bir kale olmadan gittiğiniz hiçbir 
yer sizi memnun etmez sizinle alay eder. Size değer 
vermezler. 

Gittiğiniz evde kocanızla kale olmayı kocanızla 
niyetleri fikirleri birleştirmeyi bağımsız bir yuvanın sahibi 
olduğunuzu ve bu yuvanın bahçelerine değer vermeyi 
unutmayacaksınız. 

O yuvanın azağları var değil mi ?İhtiyar heyeti .. O 
yuvanın büyükbabası var büyükannesi var . Siz onlara 
değer verirseniz bu defa Allah’ta size değer verir. 
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Yalnız ben insandan söz ediyorum ben sapıklardan 
sapıtmışlardan söz etmiyorum. Onlar hasta insanlar 
oğlunun gelininin yuvasını yıkmaya çalışan bir kaynana 
bir kayınpeder hastadır, cahildir. 

Büyük ikram edendir, yol gösterendir, eğer bu yoksa 
büyüklük vasfını kaybetmiş demektir. 

Onun için ben onlardan söz etmiyorum onlar cahil 
onlar aklıyla başı belaya kalmış zavalh insanlardır. 

Ben ruhu hasta olan, yada cahil olan insandan söz 
etmiyorum. 

Öyleyse insan haksıza düşebihr; fakat marifet 
haksızlar içinde haksızlara karışmamaktır, ffırsızlar içinde 
hırsızlara karışmamak hırsız olmamak. Edepsizler içinde 
edepli kalmak, marifettir. 

Kaynanam melek olacak kaynatam melek olacak 
kocam melek olacak nerede bulalım meleği kardeşim. 
Önce sen kendine sor sen melek misin? Senin kötü 
huyların yokmu? 

Devamlı başkalarını suçlayan kişi suçludur. 
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Her 7.aman başkasını haksız gören kişi zalimdir. 
Baş kasını haksız gören insan kendisinden habersizdir. 
Kendisinden habersiz olan insan her kötülüğü yapar. 

Onun için iyi anlamak lazım, iyi değerlendirmek 
lazım. Karı koca hayatı, karı kocayı cennete de götürür 
cehenneme de götürür. 

Yalnız kan koca birbirine güvenir birbirine yaslanır 
birbirini yüceltme karan alırsa işte o kan koca dünyada 
da ahirette de mesut olur. 

Bir gün buraya hanımın biri gelmişti. Hoşgeldin 
dedik hatırını sorduk kocası öğretmen, kendiside 
öğretmen. Fakat tahsillerini sordum baktım kadın 
kocasından tahsilh, kıdemli. ’Maşaallah sen kocandan 
kıdemlisin “ dedim. Dediki “Ben kocamm daha kıdemli 
olmasını istiyorum. 

inanın ki; kocasını yüceltmek isteyen bir kadını 
Allah’ta yüceltir. Fakat şimdi biz öyle söylemiyoruz 
benim dediğim olsun, ben yüce olayım ,beni iyi görsünler 
aynı şekilde Siz etrahnızdakileri sizden yüce görmek 
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istemedikçe, Allak size yüceliği nasip etmez, ister kadın 
olarak düşünün ister erkek olarak düşünün ister 
Müslüman ister komşu olarak düşünün karşınızdakini 
kendinizden daha yüce daha iyi, daha verimli görmek 
istemedikçe Allah sizi yüceltmez. 

Çünkü peygamberimiz buyuruyor; 

Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemeyen 
olgun mümin olamaz. 

Onun için karı koca güzel bir nimettir. Eğer cenabı 
hakkın sevgi ve muhabbetiyle hayatı devam ettirirseniz 
sizi cennete götürür, nefsinize göre karı koca hayatını 
yaşamaya anlamaya çalışırsanız bu defa sizi cehenneme 
odun eder. Onun için Yüce Rabbimiz buyuruyor ki; 
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Ûj^P Aİ> y-&k>d 

Bakara / 221 ve meali 

iman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan 
kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın 
hoşunuza gitse de, mü min bir cariye Allah’a ortak koşan 
bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece 
Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı 
evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza 
gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir 
erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise 
izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara 
âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler. 

Onun için iyi değerlendirelim. Huzurlu bir yuva 
huzur ehli insanlarla kurulur. Huzurlu insanlar cennet 
nimetlerini insana i kr am ederler. Huzursuz nefretli bir 
yuva nefretli bir eş, birbirine nefreti olan karı kocalar 
cehennemin ateşini kendi üzerine çekmiş olur , çok 
tehlikelidir. Demek ki, cenneti üzerimize çekmekte 
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cehenneme yakın olmakta insanın kendi elinde. Seçim 
sizin, şahsen ben cenneti kazanmak isterim, 

Kendini büyütmeye çalışan kendini güçlü göstermeye 
çalışan erkekler kadınlar var. İşte ben karıma her şeyi 
yaptırıyorum, ben kocama her istediğimi yaptırıyorum 
diyen bazı cahil insanlar var. Toplumda bunu övgü sebebi 
yapan bazı insanlar var bunlar yalancı, bunlar zalim, 
bunlar cahil zümredendir. 

Kadının isteğini yapmak, yerine getirmek kocaya 
vazifedir, kocanm isteğini yerine getirmekte kadına 
vazifedir. 

Sözün daha doğrusu hanımın isteğini yapmayı 
gurur, onur meselesi yapan kadının isteklerini geri 
çeviren bir erkekten daha zalim kim olabilir ki? 

Kocasmm isteklerini geri çeviren kocasmm 
arzularım gurur meselesi yapan kadından daha zalim kim 
vardır? 

Hatta efendimiz bu tür insanlara Allah’ın laneti 
bunların üzerindedir buyuruyor. Hem kutsi hadiste hem 
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hadis i şerifte buyuruluyor ki; 

Bir kadın kocasına kız gın olarak sırtı dönük olarak 
sabahlarsa Allah’ın laneti sabaha kadar o kadının üzerine 
yağar. Melekler sabaha kadar o kadına beddua eder. O 
günah ona yeter. Ama şimdi kabadayılık ediyor kocam 
bana muhtaç olsun, ben neden kocamdan özür 
dileyeyim? 

o benden özür dilesin, neden ben ondan özür 
dileyeyim? gibi kabadayılıklar var. 

Bunlar nefsin arzularıdır, ffalbuki Allah kadını 
kocaya kocasının kadına itaat etmesini birbirine nezaketle 
davranmasını iyi geçinmesini emrediyor. 

öyle ise bir kul şöyle demeli; Benim rabbimin emri, 
nefsimden daha değerlidir. O zaman kadın kadın olur, 
erkekte erkek olur; hem kadın, hem koca cennet yoluna 
düşmüş iki dost olurlar. 

Kan koca birbirine dost olmazlarsa o kan kocaya 
dünyada hiç kimse dost olamaz. 

Karı kocanın arası açık olursa onun annesi babası 


301 



dahi onlara dost olmaz. Onun için kadının en yakın 
dostu kocası, kocanın en yakın dostuda karısıdır. 

Bunu böyle bilmeyen insanlar, dostluğu çok ararlar 
ama dostu da bulamazlar. 

Karı koca meselesinde halkımız, o kadar zayıf, o 
kadar zayıf, o kadar zayıf ki; maalesef çok zayıf. 

Böyle olunca da yuva tutmuyor, yuvalar tutmuyor. 
Tabi biz, diğer tarafta konuları dağatıyoruz ama çeşitli 
konulara deyiniyoruz ama ihtiyaç var, kardeşlerim. 

Bizim vazifemiz, bize inanan din kardeşlerimizin 
dünya ve ahiret saadeti için bildiğimiz kadar bilgi vermek 
ve din kardeşlerimize faydah olmaya çalışkaktır. 

Bu konuda eğer bir din kardeşimizin derdine merhem 
olabildikse ne mutlu bize. 
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yaşama/f 
isteyen ferin, 
isyan etmeferi, an 
mesefesidir. 


I nsan ciftin a, fıayırfı ycfycsterenferi 
ve fıayzrh sc'jz scyfeyen feri, <P&ffafı 
(cc) mutfaffa ve mut fa ifa, 
ctfüffen tfirecefjbir. 
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